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			‘De Heere is werkelijk opgewekt'

			‘En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was.’ 
(Lukas 24: 5,6)

			Op de eerste dag van de week wordt de opstanding van Christus gevierd. In navolging van de apostelen hebben we van de eerste dag van de week onze rustdag gemaakt. Geeft ons dit niet te kennen dat de rust van onze ziel in de opstanding van Christus wordt gevonden? Is het niet waar dat het allerbeste middel om ons gemoed vrede te geven een duidelijk verstaan van de opstanding van onze Heere is, door de kracht van de Heilige Geest?

			Deelhebben aan de opstanding van Christus betekent genieten van de sabbatsrust die er overblijft voor het volk van God. (Hebr. 4:9) Wij die in de opgestane Heere geloofd hebben, gaan die rust binnen, net zoals Hijzelf nu rust aan de rechterhand van de Vader. Wij rusten in Hem omdat Zijn werk voltooid is. Zijn opstanding is het onderpand dat Hij alles voltooid heeft wat voor de verlossing van Zijn volk nodig is en ook dat wij in Hem volmaakt geworden zijn.

			Ik hoop dat deze morgen door de kracht van de Heilige Geest enkele rustgevende gedachten in het gemoed van de gelovigen gezaaid zullen worden, terwijl we een pelgrimstocht maken naar het nieuwe graf van Jozef van Arimathea en we de plaats zien waar de Heere lag.

			I. Allereerst wil ik deze morgen tot u spreken over enkele leerzame herinneringen die zich opstapelen bij de plaats waar Jezus sliep, ‘bij de rijke in Zijn dood.’ (Jes. 53:9) Hoewel Hij daar nu niet meer is, is het zeker dat Hij daar eens wel was, want Hij is gekruisigd, gestorven en begraven. Hij was net zo dood als de doden van nu. Hij kon geen ontbinding zien (Ps. 16:10) of langer door de banden van de dood worden vastgehouden dan vooraf was bepaald.

			Toch is het heel zeker dat Hij daadwerkelijk en feitelijk gestorven was. In Zijn ogen was geen licht meer achtergebleven en in Zijn hart geen leven. Uit Zijn met doornen omkranste voorhoofd waren de gedachten geweken evenals de spraak uit Zijn gulden mond. Hij was niet alleen maar schijndood, maar echt overleden. De stoot van de speer liet dat onweerlegbaar zien. Daarom legden ze Hem in het graf: als een dode, als een gepaste gebruiker van het stille graf. Nu is Hij daar niet meer omdat Hij is opgestaan. Niettemin past het ons om te zoeken naar herinneringen aan Zijn verblijf daar. We zullen niet om ‘het heilig graf’ wedijveren met bijgelovige aanhangers van een stroming, maar we zullen in de geest de kostbare relikwieën van de opgestane Verlosser verzamelen.

			Allereerst heeft Hij in het graf de specerijen achtergelaten. Toen Hij opstond, wierp Hij de kostbare aroma’s waarin Zijn lichaam gewikkeld was niet weg, maar Hij liet ze daar. Jozef bracht een mengsel van mirre en aloë van ongeveer honderd pond mee en de geur bleef achter. Onze Heere Jezus heeft het graf in de meest liefelijke geestelijke betekenis van Zijn geur doortrokken. Het graf ruikt niet langer naar ontbinding en naar stinkend verval, maar we kunnen met de dichter van het heiligdom zingen:

			‘Waarom zouden we beven
om dit lichaam aan het graf over te geven?
Het geliefde lichaam van Jezus lag erin
en liet een welriekende geur achter.

			Dat eenvoudige bed in de aarde is nu geparfumeerd met kostbare specerijen en bedekt met lieflijke bloemen. De trouwste Vriend Die we hebben, heeft immers eens Zijn heilige hoofd op het kussen ervan neergelegd. We zullen niet vol afschuw terugschrikken voor de kamers van de dood, want de Heere Zelf heeft ze veranderd. Waar Hij gaat, verdwijnt de angst.

			De Meester liet ook Zijn grafkleding achter. Hij kwam niet met een lijkwade omwikkeld het graf uit. De kleren waarin Hij begraven en in het graf gelegd was, droeg Hij niet als kleding van het leven. Nee, toen Petrus het graf inging, zag hij dat de grafkleding zorgvuldig opgevouwen apart lag.

			Wat vindt u van de gedachte dat Hij ze achtergelaten heeft als het behang van de koninklijke slaapkamer, waarin Zijn heiligen in slaap vallen? Kijk eens hoe Hij ons laatste bed van gordijnen voorzien heeft? Onze slaapzaal is niet langer doods en treurig als een gevangeniscel, maar rondom behangen met helder wit linnen en met een sierlijk tapijt, passend voor de rustplaats van vorsten van koninklijken bloede. In vrede zullen we naar onze laatste slaapkamer gaan, omdat Christus die voor ons versierd heeft.

			Of om de beeldspraak te veranderen: ik kan ook zeggen dat onze Heere die grafkleding voor ons achtergelaten heeft als waarborg van Zijn gemeenschap met ons in onze lage staat. Ook herinneren ze ons eraan dat Hij de doodskleding aan de kant geworpen heeft en dat wij dat eveneens zullen doen. Hij is van Zijn ligplaats opgestaan en liet de kleding waarin Hij sliep achter als teken dat er voor ons ook andere kleding klaarligt als wij ontwaken.

			En laat me het beeld nog eens veranderen. In kathedralen en andere nationale gebouwen hebben we oude, aan flarden gescheurde vlaggen zien hangen als herinnering aan verslagen vijanden en behaalde overwinningen. Zo zijn in de crypte waarin Jezus de dood overwon de kleren waarin Hij begraven werd, opgehangen als de trofeeën van Zijn overwinning op de dood. Ze verzekeren ons dat heel Zijn volk meer dan overwinnaar is door Hem Die hen heeft liefgehad. (Rom. 8:37) ‘Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?’(1 Kor. 15:55)

			Daarbij liet onze Heere nog de zweetdoek achter die om Zijn hoofd was, zorgvuldig opgevouwen en apart gelegd. Daar ligt die zweetdoek nu. De Heere had hem niet meer nodig toen Hij weer levend verscheen. U die rouwt, kunt hem als zakdoek gebruiken om uw ogen mee te drogen. Weduwen, vaderloze kinderen, rouwende broeders, huilende zusters en u, Rachels, die niet getroost willen worden omdat uw kinderen hier niet zijn: hier, neem dit wat om het gezicht van uw Zaligmaker gewonden was en droog daarmee voorgoed uw tranen af. De Heere is werkelijk opgewekt en daarom, ‘zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen.’ (Jer. 31:16) ‘Uw doden zullen leven.’Jes. (26:19). U die rouw draagt, bedenk: ze zullen samen met het dode lichaam van de Heere opstaan. Daarom moet u niet bedroefd zijn zoals de anderen die geen hoop hebben. Want als u gelooft dat Jezus gestorven en weer opgestaan is, zal God ook op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. (1 Thess. 4:13)

			Wat heeft de opgestane Zaligmaker nog meer achter Zich gelaten? Ons geloof heeft geleerd om lieflijke herinneringen te verzamelen van het rustbed waarop onze Heere Zijn stille slaap hield. Wel geliefden, Hij liet engelen achter en maakte het graf zo tot

			Een kluis waar engelen plegen
in en uit te gaan met hemels nieuws.

			Voordien waren er geen engelen in het graf, maar bij Zijn opstanding daalden zij neer. Eén rolde de steen weg en anderen zaten op de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. Zij waren de persoonlijke bedienden en de bewakers van de Grote Vorst. Daarom dienden ze Hem toen Hij opstond. Ze bewaakten de toegang en gaven antwoord op de navraag van Zijn vrienden. Engelen zijn vol leven en kracht, maar zij aarzelden niet om zich in het graf te verzamelen en de opstanding op te luisteren, net zoals bloemen de lente opsieren.

			Ik lees nergens dat onze Meester de engelen ooit weggeroepen heeft bij de graven van Zijn heiligen. Als gelovigen nu sterven terwijl ze zo arm zijn als Lazarus en even ziek en veracht als hij, zullen engelen hun ziel naar de schoot van hun Heere dragen. Ook over hun lichamen zullen beschermengelen waken, net zo zeker als Michael de wacht hield over het lichaam van Mozes en er met de vijand over redetwistte. Engelen zijn zowel de dienaars van de levende heiligen als de bewakers van hun stoffelijk overschot.

			Wat liet onze innig Geliefde nog meer achter? Hij liet een open doorgang uit het graf achter, want de steen is weggerold. Dat huis van de dood is zonder deur. Als de Meester niet spoedig terugkomt, zullen we op onze beurt afdalen in de gevangenis van de dood.

			Wat zei ik? Ik noemde het een ‘gevangenis’, maar hoe kan het een gevangenis zijn, als hij geen grendels of tralies heeft? Hoe kan het een gevangenis zijn, als hij niet eens een deur heeft waarachter zijn bewoners opgesloten kunnen worden? Onze Simson heeft de posten opgetild en de poorten van het graf met tralies en al weggedragen. De sleutel is de dood afhandig gemaakt en wordt door de Vorst van het Leven vastgehouden. Het verbroken zegel en de wachters die als doden werden, dat zijn tekens dat de kerkers van de dood hun gevangenen niet meer kunnen vasthouden.

			Zoals Petrus ontdekte dat zijn ketenen van hem af vielen en dat de ijzeren poorten uit zichzelf voor hem opengingen toen hij door een engel bezocht werd, zo zullen alle heiligen op de morgen van de opstanding ontdekken dat ze een gemakkelijke uitweg vinden. Ze zullen voor een tijd slapen, elk op zijn eigen rustplaats. Maar zij zullen gemakkelijk kunnen opstaan, want de steen is weggerold.

			Een machtige engel rolde de steen weg, want hij was zeer groot. Toen hij dat gedaan had, zat hij op de steen. (Matt. 28:2) Zijn gewaad was wit als sneeuw en zijn gezicht als de bliksem. Toen hij op de steen zat, leek hij tegen de dood en de hel te zeggen: ‘Rol hem maar terug, als je kunt.’

			Wie zal zijn gevangenis weer opbouwen voor de tiran? De scepter die uit zijn hand viel, ligt gebroken.
Zijn heerschappij is ten einde: de Heere is opgestaan.
De hulpelozen zullen spoedig bevrijd zijn van hun banden.

			Ik waag het om nog iets anders te noemen dat mijn Heere in Zijn verlaten graf achterliet. Enkele maanden geleden bezocht ik verschillende van de grote catacomben die je buiten de poorten van Rome aantreft. Je komt een groot vierkant gebouw binnen dat verzonken ligt in de aarde. Je gaat vele traptreden af. Bij het afdalen kun je aan de vier wanden van de grote kamer ontelbaar veel kleine vakjes zien, waarin zich de as van tienduizenden overleden mensen bevindt. Gewoonlijk zit er een lamp aan de voorkant van elke afdeling die voor de ontvangst van die as gereedgemaakt is. Ik heb honderden, zo niet duizenden van deze lampen gezien. Ze zijn echter geen van alle aangestoken en in feite lijkt het erop dat ze nooit licht gedragen hebben. Zij verspreiden geen enkele lichtstraal in de duisternis van de dood.

			Echter, nu onze Heere het graf is ingegaan en Hij dit met Zijn aanwezigheid verlicht heeft, is de lamp van Zijn liefde onze gids door het schemerdonker. Door het Evangelie heeft Jezus het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht. Nu is er licht in de duiventillen waarin de christenen zich nestelen. Ja, op elke begraafplaats is er een licht dat brandt door alle aardse nachtwaken heen, totdat de dag doorbreekt, de schaduwen wegvluchten en de morgen van de opstanding zal dagen.

			Zo zien we dus dat het lege graf van de Zaligmaker ons achterlaat met vele lieflijke overdenkingen, die wij tot onze lering als een schat willen bewaren.

			II. Onze tekst spreekt uitdrukkelijk van een zoektocht die tevergeefs is. ‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.’

			Er zijn plekken waarvan zij die Jezus zoeken, niet hoeven te verwachten om Hem daar aan te treffen, hoe vlijtig hun zoektocht ook moge zijn en hoe oprecht hun verlangen ook. U kunt een mens niet vinden op de plaats waar hij niet is en er zijn sommige plekken waar men Christus nooit zal ontdekken.

			Op dit ogenblik zie ik dat er velen zijn die Christus zoeken bij de gedenktekenen van de rituelen en ceremoniën, of bij wat Paulus ‘de zwakke en arme grondbeginselen’ noemt, want ze ‘houden zich aan dagen, maanden, tijden en jaren.’ (Gal. 4:9,10) Sinds onze Heere opstond, zijn het judaïsme en elke andere vorm van symbolische ceremoniën niets beters dan graven geworden. De voorafschaduwingen waren Gods eigen instelling, maar toen het wezen gekomen was, werden de voorafschaduwingen lege graven en niets meer dan dat.

			Sindsdien hebben de mensen andere symbolen uitgevonden, die niet eens de goedkeuring van het goddelijk gezag hebben en niets meer zijn dan de graven van dode mensen. Op dit moment is de wereld stapeldol achter haar afgoden aangegaan, misleid en bedrogen door hen die een ijver tot God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Zeker was er nooit eerder een periode waarin de mensen zoveel ceremoniën om zich heen hadden opgestapeld als vandaag de dag, zelfs niet in de dagen waarin Rome de grootste invloed had. Ze hebben van het christendom een groter slavenjuk gemaakt dan zelfs het judaïsme was.

			Maar elke oprechte ziel die ontwaakt is, zal tevergeefs hopen om Jezus bij deze zinloze verrichtingen te vinden. U kunt van de ene heilige dag in de andere struikelen, van de ene heilige plaats naar de andere, van de ene hocus pocus naar de andere, maar de Zaligmaker zult u in niets van dat alles aantreffen. Want Hij heeft Zelf gezegd: ‘Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.’ (Joh. 4: 23) 

			Jezus heeft de sluier opengescheurd en de ceremoniële eredienst afgeschaft. Toch willen mensen die weer laten herleven. Zo bouwen ze de graven die de Heere heeft afgebroken, weer op. Vandaag herhaalt Hij voor onze oren deze waarschuwing: ‘U moet, omwille van uw leven, zeer op uw hoede zijn – u hebt immers geen enkele gestalte gezien op de dag dat de HEERE bij de Horeb tot u sprak vanuit het midden van het vuur – dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt, de afbeelding van enig afgodsbeeld, de vorm van een man of vrouw.’ (Deut. 4: 15,16)

			Toch gaan er onder ons bepaalde mensen rond die de altaren die onze godvrezende voorouders afgebroken hebben, weer willen oprichten. Het werk van de hervormers en van de protestanten moet opnieuw worden gedaan. Moge God ons een Knox of een Luther met een machtige hamer zenden die de afgoden in stukken zal breken die de priesters van Baäl aan het oprichten zijn. Ze zoeken de Levende onder de doden. Jezus is niet in hun mis en in hun processies. Hij is ver boven zo’n vleselijke eredienst verheven. Was Hij een dode Christus, dan zou zo’n eredienst mogelijk een geschikte vertoning bij Zijn graf zijn. Voor Iemand Die voor altijd leeft, moet het een belediging zijn om zulk materialistisch dienstbetoon aangeboden te krijgen.

			Helaas, er zijn vele anderen die Christus als hun Zaligmaker zoeken bij de graven van de morele hervorming. Onze Heere vergeleek de Farizeeërs met witgepleisterde graven. Hun innerlijk was vol van de botten van dode mensen, maar vanbuiten waren ze fraai uitgedost.

			Ach, op wat voor een manier proberen mensen zich toch schoon te wassen als ze zich niet gerust voelen over hun ziel! Enkele grove zonden geven ze op, maar niet in hun hart, alleen in schijn. Een bepaalde deugd leren ze zichzelf aan, niet binnen in de ziel, maar alleen in de uiterlijke daad. Zo hopen ze dan zalig te worden, hoewel ze nog steeds vijanden van God zijn, liefhebbers van de zonde en gretige zoekers naar het loon van de ongerechtigheid. Ze hopen dat de Allerhoogste tevreden is als de buitenkant van de kop en schotel schoon zijn en dat Hij niet zo streng zal zijn om naar binnen te kijken en hun hart op de proef te stellen.

			Mensen, waarom zoekt u de Levende toch onder de doden? Door hun morele verbeteringen hebben velen naar vrede voor hun geweten gezocht. Toen de Heilige Geest hen echter werkelijk van zonde overtuigde, ontdekten ze al snel dat zij een levende Christus te midden van de graven zochten. Hij is hier niet, Hij is opgewekt.

			Als Christus dood was, zouden we best tegen u kunnen zeggen: ‘Ga heen en doe uw best om uw eigen zaligmaker te zijn’, maar nu Christus leeft, wil Hij geen hulp van u. Van top tot teen zal Hij u redden – of helemaal niet. Hij wil de Alpha en Omega voor u zijn. Als u uw hand op Zijn werk legt en op de een of andere manier denkt dat u Hem kunt helpen, dan hebt u Zijn heilige Naam onteerd en wil Hij niets met u te maken hebben. Zoek de levende verlossing niet onder het graf van een uiterlijke vormelijkheid.

			Er zijn er maar al te veel die worstelen om de levende Christus te vinden tussen de graven die zo dicht opeengepakt liggen aan de voet van de Sinaï. Ze zoeken het leven bij de Wet, wiens dienst echter de dood is. Mensen denken dat ze zalig zullen worden door Gods bevelen te houden. Ze doen hun best, ze verbeelden zich dat hun ernstige pogingen aanvaard zullen worden en dat ze zo zichzelf kunnen redden.

			Dit idee van eigengerechtigheid is diametraal tegengesteld aan de gehele geest van de Evangelie. Het Evangelie is niet voor u die zichzelf kunt redden, maar voor hen die verloren zijn. Als u denkt dat u uzelf kunt redden, ga dat dan maar doen. Bespot de Zaligmaker echter niet met uw huichelachtige gebeden. Ga maar, strompel rond tussen de graven van het oude Israël en verga zoals zij in de woestijn vergingen. Mozes en de Wet kunnen u immers nooit in de rust leiden. Het Evangelie is voor zondaren die de Wet zelf niet kunnen houden, die hem gebroken hebben en zich de straf ervan op de hals hebben gehaald. Het is voor hen die weten dat ze dat gedaan hebben en die dat belijden. Voor zulke mensen is de levende Zaligmaker gekomen, opdat Hij hun overtredingen uit zou wissen. Zoek de zaligheid niet bij de werken van de wet, want door de werken van de wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden. (Gal. 2:16) Door de wet is de kennis van de zonde (Rom. 3:20) en meer niet, maar rechtvaardigheid, vrede, leven en zaligheid komen er door het geloof in de levende Heere Jezus Christus en op geen enkele andere manier. ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.’ (Hand.16:31) Maar als u doorgaat met het oprichten van uw eigen gerechtigheid, zult u zeker vergaan, omdat u de gerechtigheid van Christus geweigerd hebt.

			Er zijn nog anderen die de levende Jezus bij de graven zoeken. Zij zoeken iets goeds in de menselijke natuur, in hun eigen natuurlijke hart en gezindheid. Ik zie u op dit moment zitten, want ik ken u al een lange tijd en dit is altijd al uw dwaasheid geweest. U gaat het knekelhuis van uw eigen natuur in en zegt: ‘Is Jezus hier?’ Geliefden, u bent bedroefd en terneergeslagen. Dat verbaast me niets. Kijk eens naar die dorre beenderen en verbleekte skeletten. Zie die hoop verrotting eens, die massa van bedorvenheid, dat lichaam van de dood – kunt u dat verdragen? U zegt: ‘Ik ben inderdaad een ellendig mens, maar ik wil zo graag iets goeds in mijn vlees vinden!’ Geliefden, u zucht tevergeefs. U kunt even goed de hele hel doorzoeken om te zien of u daar de hemel vinden kunt, als dat u troost kunt zoeken in uw eigen vleselijke natuur.

			Aanschouw vandaag dat God die oude natuur weggedaan en aan de dood overgegeven heeft. Onder de oude wet deed de besnijdenis de verdorvenheid van het vlees weg. Het leek alsof het vlees misschien verbeterd zou kunnen worden als deze verdorvenheid weg was. Maar nu, onder het nieuwe verbond, hebben we een veel dieper symbool, want er staat: ‘Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.’ (Rom. 6:3,4) De oude mens is begraven als een dood ding waaruit niets goeds kan voortkomen. ‘Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.’ (Rom. 6:6) God streeft er niet naar om het oude vleselijke gemoed te vernieuwen, maar om ons tot nieuwe schepselen in Christus Jezus te maken.

			Iemand die voortdurend naar zijn eigen innerlijk kijkt om daarin troost te vinden kan even goed grote blokken ijs opstapelen met de bedoeling een stad te laten afbranden. Als u uw lichaam, uw gevoelens, uw gedachten of verbeelding doorzoekt om troost te vinden, kunt u nog eerder verwachten om kostbare diamanten in het straatveegsel te vinden.

			‘Hij is hier niet’, zegt heel onze oude natuur. Hij is hier niet, Hij is opgewekt. Wilt u getroost worden, dan moet u alleen opzien naar Hem zoals Hij hoog verheven is boven de hemelen.

			Opnieuw zeggen we: toch hebben er maar al te veel geprobeerd om Christus te midden van de schemerige catacomben van de wereldse filosofie te vinden. Ze houden er bijvoorbeeld van om op zondag een preek vol diepzinnige gedachten te krijgen. Gedachten in de moderne zin, opgevat als gedachten die voorbij het eenvoudige onderwijs van de Bijbel gaan, als ze er al niet haaks op staan.

			Als een man zijn gemeente vertelt wat hij in de Schrift vindt, wordt er over hem gezegd dat hij platgetreden paden betreedt. Maar als een man zijn gemeente met zijn eigen dromen vermaakt, wordt hij ‘een man die nadenkt genoemd,’ ‘een zeer intellectuele prediker’, hoezeer zijn dromen ook mogen strijden met Gods gedachten. Er zijn er die boven alles houden van het onsamenhangend gepraat van dagdromers en de grofheden van twijfelaars. Als ze maar kunnen horen wat een ongelovige hoogleraar tegen de leer van de inspiratie heeft ingebracht of als ze maar verwend kunnen worden met de laatste nieuwe blasfemie, denken sommige luisteraars dat ze vorderingen maken in die hogere cultuur, waarover tegenwoordig zo gesnoefd wordt.

			Maar geloof me, die door vleermuizen behekste grotten van de valse filosofie en van de zogenaamde wetenschap zijn steeds weer opnieuw doorzocht en daarin verblijft de verlossing niet. In Paulus’ dagen waren er de gnostici die al de kronkelwegen van lege geleerdheid volgden, maar ze ontdekten slechts ‘een ander Evangelie, terwijl er geen ander is.’ (Gal. 1:6,7) Door de wijsheid heeft de wereld God niet gekend.

			Nu we tussen de dorre catacomben van de filosofie hebben rondgedoold, komen we terug om de frisse lucht van het Woord van God in te ademen. Naar adem snakkend zeggen we over het doolhof van de wetenschap: ‘Hij is hier niet.’ De rede heeft Hem in haar diepste graafwerk niet gevonden, de speculatie niet in haar hoogste vlucht, hoewel Hij inderdaad niet ver is van een ieder van ons. (Hand. 17:27) Athene heeft haar onbekende God, maar in het eenvoudige Evangelie wordt God gekend in de persoon van Jezus.

			Socrates en Plato houden hun kandelaar omhoog, maar Jezus is de ziel. Onze moderne mensen redeneren spitsvondig en debatteren. Niettemin is de levende Christus onder ons en bekeert Hij zondaren, verheugt Hij heiligen en verheerlijkt Hij God. Als de Heere een groot discussievraagstuk was, zou de filosofie ons kunnen helpen. Hij is echter een levende kracht en daarom is een greintje geloof in Hem beter dan bergen filosofie.

			Wat hebt u die het zielenleven en de levendmakende Geest niet kent, met de opgestane Heere te maken? Als u scheidsrechter wordt over de waarheid met betrekking tot Jezus onze Heere, zou de verdorven wereld net zo goed de rechter van de cherubijnen kunnen worden.

			Wat zou ik graag willen dat u die de verlossing in een van al die richtingen gezocht hebt, die hopeloze taak zou opgeven en zou begrijpen dat Christus nabij u is. Als u met uw hart in Hem gelooft en Hem met de mond belijdt, zult u zalig worden. (Rom. 10:19) ‘Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders.’ (Jes. 45:22) Dat roept Hij u toe. ‘Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.’ (Rom. 10:17) ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.’ (Hand. 16:31)

			Jezus leeft nog steeds en is in staat volkomen zalig te maken. Alles wat u doen moet, is eenvoudigweg uw blik met geloof naar Hem te wenden. Door dat geloof wordt Hij de uwe en u bent gered. Maar zoek de Levende toch niet onder de doden, want Hij is opgewekt.

			III. Wij zullen onze denktrant opnieuw veranderen en als derde de ongeschikte verblijfplaatsen overdenken. De engelen zeiden tegen de vrouwen: ‘Hij is hier niet, Hij is opgewekt.’ Dat wil zoveel zeggen als: omdat Hij opgewekt is, verblijft Hij hier niet meer. 

			De levende Christus kon in het graf gaan zitten. Hij kon van het graf Zijn rustplaats maken, maar dat zou niet passend zijn geweest. Zo leert Hij ons vandaag dat christenen niet in plaatsen moeten verblijven die niet bij hen passen. U bent in Christus opgestaan, u hoort niet in het graf te verblijven.

			Ik zal nu spreken tegen degenen die feitelijk in het graf leven, hoewel zij uit de doden opgestaan zijn. Sommigen van hen zijn prima mensen, maar hun temperament en wellicht hun verkeerde plichtsbesef brengen hen ertoe om altijd maar somber en moedeloos te zijn. Zij hopen dat ze in Christus geloofd hebben, maar dat weten ze niet zeker. Zij vertrouwen erop dat ze gered zijn, maar ze willen niet zo aanmatigend zijn om dat te zeggen. Ze durven niet gelukkig te zijn in de overtuiging dat ze in de Geliefde aangenomen zijn. Zij houden van de treurige snaren van de harp, zij rouwen om een afwezige God. Zij hopen dat de goddelijke beloften vervuld zullen worden. Zij vertrouwen erop dat ze misschien een dezer dagen in het licht tevoorschijn mogen komen en een klein beetje van de stralende liefde van de Heere mogen zien. Maar nu staan ze op het punt om op te geven. Ze verblijven in de vallei van de schaduw van de dood en hun ziel is zwaar beladen.

			Lieve vriend, denkt u dat dit een gepaste gemoedstoestand is voor een christen? Ik ontken geen moment dat u een christen bent, want ik twijfel daar half zo veel niet aan als u. Ik heb een betere mening over u dan u over zichzelf hebt. De meest bevende gelovige in Jezus wordt zalig. Uw kleine geloof zal u zalig maken.

			Maar denkt u nu echt dat het Christus’ bedoeling was dat u blijft waar u bent, zittend op de grond van het koude en stille graf, tussen het stof en de as? Waarom blijft u onder de grond? Waarom komt u niet naar de tuin van de Meester, waar de bloemen heerlijke geuren verspreiden? Waarom geniet u niet van de frisse lucht van de volle zekerheid en van de lieflijke adem van de troostende inwerking van de Geest? Tussen de graven verbleef iemand die niet bij zijn volle verstand was. Doe hem niet na. Zeg niet: ‘Ik ben zo’n zondaar geweest dat dit alles is wat ik verdien te genieten.’ Want als u spreekt over verdienen, hebt u het Evangelie helemaal verlaten.

			Ik weet dat u in Jezus gelooft en dat u uw hoop voor niets in de wereld op zou geven. U voelt dat Hij ondanks alles kostbaar voor u is. Kom dan en verheug u in Hem, hoewel u zich niet kunt verheugen in uzelf. Kom, geliefden, kom uit dit doodse gewelf, verlaat het onmiddellijk! Hoewel u tussen twee rijen ovenstenen gelegen hebt, toch zult u nu schitteren als de vleugels van een duif, overtrokken met zilver en zijn veren met bewerkt groenglanzend goud. (Ps. 68:14) Nu komt uw Meester naar u toe en zegt: ‘Mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat Mij uw gedaante zien, laat Mij uw stem horen. Want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk.’ (Hooglied 2:14)

			Leden van het lichaam van de opgestane Zaligmaker, wilt u nog steeds in het graf blijven liggen? Sta op en kom daarvandaan! Twijfel niet langer. Gelovige, wat voor reden heeft u om aan uw God te twijfelen? Heeft Hij ooit tegen u gelogen? Betwijfel niet langer de kracht van het kostbare bloed. Waarom zou u daaraan twijfelen? Is dat niet in staat om u te reinigen van zonden?

			Onderzoek niet langer of u gered bent of niet. Als u gelooft, bent u net even veilig als Christus zelf. Als u rust in Hem, kunt u net zo min vergaan als Christus. Zijn Woord is het onderpand daarvoor, Zijn eer is erbij betrokken. Hij zal u zeker in de beloofde rust brengen. Wees daarom verheugd.

			Ik heb een broeder gekend die zolang onder in de catacomben en in de gewelven leefde dat hij zijn broeders veroordeelde omdat zij in het zonlicht leefden. Hij zei: ‘Ik kan niet begrijpen dat iemand zo vol vertrouwen spreken kan, ik kan het niet begrijpen.’

			Mijn lieve broeder, omdat u dat niet begrijpen kunt, is het nog niet verkeerd. Arenden hebben een heleboel dingen die uilen niet begrijpen. U die altijd aan het tobben bent en zich zorgen maakt, u zondigt tegen God, u bedroeft Zijn Geest, u handelt in strijd met uw christelijke belijdenis. Toch veroordeelt u anderen die geloven dat God trouw is, die Hem op Zijn woord aannemen en die daarom uit Zijn belofte vreugde en troost ontvangen.

			Doe dat nooit, het zou werkelijk slecht voor u zijn om u als rechter op te werpen. Bid in plaats daarvan liever tot de Heere dat Hij het licht van Zijn aangezicht over u zal verheffen (Ps. 4:7) om u vreugde en rust in het geloven te geven. Want dit heeft Hij gezegd: ‘Verheug u in de HEERE, rechtvaardigen, zing vrolijk, alle oprechten van hart!’ (Ps. 32:11) Kom uit het graf, lieve broeder, want Jezus is hier niet. Als Hij er niet is, waarom bent u er dan wel? Hij is opgestaan. Sta ook op tot een leven in Zijn troost, in de kracht van Zijn Geest.

			Tussen de graven woont nog een ander soort mensen. Ik bedoel christenen – en ik hoop van harte dat het echt christenen zijn – die heel, heel werelds leven. Het is geen zonde om ijverig je werk te doen. Het is echter een droevige fout als de ijver voor het werk de vurigheid van geest verwoest en als God in het dagelijkse leven niet meer gediend wordt. Een christen moet ijverig zijn in het verwerven van de dingen die in de ogen van alle mensen eerlijk zijn. Maar sommigen zijn daar niet tevreden mee. Zij hebben genoeg, maar azen op meer. Als ze meer hebben, zullen ze nog steeds hun armen uitstrekken zoals de zee dat doet om heel het strand in bezit te nemen. Hun hoofdgedachte is niet God, maar goud, niet Christus, maar rijkdom.

			Broeders en zusters toch, broeders en zusters, sta me toe u ernstig te vermanen opdat u niet een strenge vermaning van de Voorzienigheid ontvangt voor uw ziel. Christus is hier niet! Hij verblijft niet bij stapels zilver. U kunt wel heel rijk zijn en toch Christus daar niet in vinden. U kunt wel arm zijn, maar als Christus bij u is, bent u net zo gelukkig als de engelen. Hij is hier niet, Hij is opgewekt! Een marmeren graf kon Hem niet houden en evenmin kon een gouden graf Hem vasthouden. Laat het u dan ook niet vasthouden. Trek de grafkleding van uw hart uit en werpt al uw zorgen op God, Die voor u zorgt. (1 Petr. 5:7) Laat uw wandel in de hemel zijn. (Fil. 1:27) Bedenk niet de dingen die van de aarde zijn, maar bedenk de dingen die van boven zijn, waar Christus zit aan de rechterhand van God. (Kol. 3:1,2)

			Nog iets over dit punt, iets dat nog droeviger is. Er zijn sommige belijders van het christelijk geloof die in het doodshuis van de zonde leven. Toch zeggen ze dat ze Christus’ volk zijn. Nee, ik zeg niet dat ze erin leven, maar dat ze iets doen dat nog erger is. Zij gaan naar de zonde toe om daarin hun plezier te vinden. Ik denk dat we een mens bijna niet beter kunnen beoordelen dan door te kijken naar de dingen waarin hij zijn plezier vindt. Iemand kan zeggen: ‘Ik bezoek de wereldse vrolijkheid niet regelmatig. Ik ben niet altijd daar waar de zonde vermengd is met gelach en waar de wereldse mensen aan de rand van de hel dansen. Maar ik ga daar af en toe heen als een bijzondere traktatie.’

			Ik kan het niet laten om een uitspraak van Rowland Hill aan te halen. Die zei toen hij een belijdend christen ontmoette die een lid van zijn kerk was en naar het theater ging: ‘Ik begrijp dat u het theater bezoekt.’ ‘Nee’, zei deze, ‘’ik ga daar maar af en toe naar toe om getrakteerd te worden.’ Hill zei: ‘Maar dat maakt het nog erger. Stel dat iemand zei: ‘Meneer Hill is een sterk wezen, hij eet kadavers’ en dat er dan aan mij gevraagd werd: ‘Is dat waar, meneer Hill, dat u leeft van kadavers?’ ‘Nee, normaal gesproken eet ik geen kadavers, maar zo af en toe neem er een bordje van, bij wijze van traktatie.’ Wel, denkt u dan dat ik minder afkeer zou inboezemen als ik het maar af en toe deed dan wanneer ik het gewoonlijk at?’

			Dat is een sterk antwoord. Als iets dat balanceert op de rand van onreinheid en wellust, voor u een traktatie is, wel, dan is uw hart onrein en zoekt u uw plezier en troost bij de doden. Sommige dingen waarin de mensen tegenwoordig plezier hebben, zijn alleen geschikt om dwazen te laten lachen of anders om de engelen te laten huilen.

			Wees kieskeurig in wiens gezelschap u verkeert, christenmannen en -vrouwen! U bent broeders van Christus, wilt u dan omgaan met de zonen van Belial? U bent erfgenamen van de volmaaktheid in Christus, zelfs nu bent u bekleed met vlekkeloos lijnwaad. U bent mooi en lieflijk in de ogen van God, u bent een koninklijk priesterschap, u bent de uitverkorenen uit het menselijk geslacht. Wilt u uw kleding in stukken scheuren zodat de Filistijnen de spot met u drijven? Wilt u omgaan met de bedelaarskinderen van deze wereld? Nee, handel overeenkomstig uw afkomst en uw nieuwgeboren natuur. Zoek nooit de Levende onder de doden. Jezus was daar nooit. Ga daar dan zelf niet naar toe. Hij hield niet van het lawaai en de herrie van het wereldse plezier. Hij had ander voedsel om te eten. (Joh.4:32) God geve u dat u het leven uit de opstanding sterk in uw geest voelt.

			IV. Maar ik zal verder gaan. In de vierde plaats wil ik u waarschuwen tegen ongegrond dienstbetoon. Die goede mensen tot wie de engelen zeiden: ‘Hij is hier niet, Hij is opwekt’ droegen een last. Wat droegen ze? Wat droeg Johanna met haar dienstmeisjes en Maria, wat droegen ze? Wel, wit linnen – en wat nog meer? Ponden vol specerijen, de kostbaarste die ze konden kopen. Wat gingen ze dan doen? O, als een engel lachen kan, denk ik dat hij geglimlacht heeft toen hij ontdekte dat ze gekomen waren om Christus te balsemen. ‘Wel, Hij is hier niet. Meer nog, Hij is niet dood, Hij heeft geen balseming nodig, Hij leeft.’

			In heel Engeland heeft u op Goede Vrijdag en ook op deze paaszondag massa’s mensen kunnen zien die gekomen zijn om Christus te balsemen. Ik twijfel er niet aan of dat zijn heel oprechte mensen. Zij laten klokken luiden omdat Hij dood was, zij vastten en zongen verdrietige gezangen over hun dode Zaligmaker.

			Geprezen zij de Heere, mijn Verlosser is niet dood! Ik heb ook geen klokken die ik voor Hem laat luiden. Hij is opgestaan, Hij is hier niet! Daar komen ze, massa’s mensen met hun witte linnen en hun kostbare specerijen om een dode Christus in te begraven. Zijn ze dwaas? Maar ze zeggen: ‘Wij doen het alleen maar opnieuw na.’ O, was dat het? Een feitelijke absurditeit, was dat het? De heerlijke verzoening van Golgotha nadoen alsof het een toneelstuk was! Dan beschuldig ik voor de troon van de eeuwige God Die mijn woorden hoort de toneelspelers van blasfemie. Ik beschuldig hen van heiligschennis omdat zij door nabootsing durven te herhalen wat eens voor altijd gedaan is en wat nooit herhaald mag worden. Nee, ik kan niet veronderstellen dat ze het grote offer wilden nabootsen. Daarom concludeer ik dat ze dachten dat hun Zaligmaker dood was en daarom zeiden ze: ‘Luid de klok voor Hem! Kniel neer en huil voor Zijn afbeelding aan het kruis!’ 

			Als ik geloofde dat Jezus Christus op Goede Vrijdag stierf, zou ik de hele dag feest vieren omdat Zijn dood voorbij is. Omdat Hij het hoge feest van het avondmaal des Heeren tot Zijn gedachtenis ingesteld heeft, zou ik Zijn bevel volgen en niet gaan vasten. Wie wil er nu neerzitten en jammeren over een Vriend Die eens dood was, maar van Wie u weet dat Hij het leven teruggekregen heeft en dat Hij machtig verhoogd is? Waarom zou u de doodsklok luiden voor een levende Vriend?

			Toch veroordeel ik de goede mensen niet, niet meer dan de engelen die heilige vrouwen veroordeelden. Alleen kunnen ze hun specerijen mee naar huis nemen en hun witte linnen ook, want Jezus leeft en heeft dat niet nodig.

			Op een andere manier doen heel veel verwarde mensen hetzelfde. Kijk eens hoe ze naar voren treden om het Evangelie te verdedigen. Door de geologie en de rekenkunde is ontdekt dat Mozes het verkeerd had. Direct trekken velen eropuit om Jezus Christus te gaan verdedigen. Zij argumenteren voor het Evangelie en voeren er verontschuldigingen voor aan, alsof het Evangelie nu een beetje uit de tijd is en wij moeten proberen om het Evangelie zo te draaien dat het aansluit bij de moderne ontdekkingen en bij de filosofie van de huidige periode. Dat lijkt mij precies hetzelfde als met het witte linnen en kostbare specerijen naar het graf gaan om Hem daarin te wikkelen. Haal die weg. Ik betwijfel of Butler1 en Paley2 allebei niet meer ongelovigen gemaakt hebben dan zij er genezen hebben. Ik vraag me af of de meeste verdediging van het Evangelie niet louter brutaliteit is. Het Evangelie heeft geen verdediging nodig. Als Jezus Christus niet leeft en Zijn eigen gevecht niet kan leveren, is het christendom een slechte zaak. Hij leeft echter wel. We hoeven enkel maar Zijn Evangelie in al zijn naakte eenvoud te prediken en de kracht die daarmee samengaat, zal het bewijs zijn van de waardigheid ervan. Geen ander bewijs zal de mensheid ooit overtuigen.

			Apologieën en verdedigingen zijn zonder twijfel goed bedoeld. De balseming was ook goed bedoeld van de vrouwen. Ze zijn echter weinig waard. Geef Christus plaats, geef Zijn predikers de ruimte en geef gelegenheid om het Evangelie te preken. Laat de waarheid in eenvoudige taal naar voren worden gebracht. Dan zult u de Meester spoedig horen zeggen: ‘Neem weg die specerijen, neem weg dat linnen! Ik leef, Ik heb ze niet nodig!’

			Hetzelfde zien we bij andere goede mensen, die willen vasthouden aan de ouderwetse, stereotiepe wegen. Zij willen dat alles precies zo wordt uitgevoerd als honderd of tweehonderd jaar geleden. De puriteinse orde moet in stand gehouden worden en daarvan moet niet afgeweken worden. De manier waarop het Evangelie verwoord wordt, moet precies dezelfde zijn als de manier waarop de goede oude dominee Zus-of-Zo dat vroeger deed. Op de kansel moet de grootst mogelijke somberheid heersen die maar bereikt kan worden. De prediker moet op vrome wijze saai zijn en heel de dienst moet sereen en gepast zijn.

			Dat zijn vele specerijen en fijn lijnwaad om een dode Christus in te wikkelen. Ik houd ervan om dat gebruikelijke fatsoen te doorbreken. Het is iets groots om regels die van louter menselijke oorsprong zijn, met voeten te treden, want het leven kan niet worden ingesnoerd door regels die alleen geschikt zijn voor de doden. De dood ligt ingewikkeld als een mummie. Hij zal altijd doen wat gepast is, of eigenlijk zal hij nooit iets doen. Maar het leven, de werkelijkheid, die zal zichzelf op onverwachte wijzen tonen. Het Leven zal zeggen wat de dood niet zeggen kon. Hij zal uitbreken waar hij niet verwacht werd en al uw wetten en regels in duizend stukjes breken.

			Maar nog steeds zie ik hoe goede mensen hun handen in afgrijzen omhoog houden en het uitroepen: ‘Breng Arabische gom, mirre en aloë hierheen, breng het linnen hierheen om voor onze dode Meester te zorgen.’

			Mens, laat Hem met rust, laat Hem met rust. Hij leeft en wil niet dat u Hem inwikkelt. Ik aarzel niet om te zeggen dat een groot deel van de orde van de kerk bij dissenters, episcopalen, presbyterianen en bij allerlei andere soorten stromingen niets meer is dan nog meer specerijen en doodsklokken voor Christus, net als een groot deel van al dat fatsoen, decorum en al die regels en al dat gedoe van: ‘Zoals het was in het begin, zoals het nu is en zoals het altijd zal zijn.’ Maar Christus leeft, en wat nodig is, is dat Hem ruimte wordt gegeven.’

			Ik zeg dit niet ten gunste van mijzelf. Ben ik niet altijd op een gepaste manier bezig? Maar ik zeg het ter wille van die ernstige broederevangelisten die als ze voor de armen preken, soms buitenissige taal gebruiken en soms buitenissige dingen doen. Laat hen. Spotters zeggen dat ze dramatisch doen. Was iemand ooit half zo dramatisch als Ezechiël? Deden alle profeten geen vreemde dingen om de aandacht van het volk te trekken? Ja, dezelfde beschuldiging werd ook tegen Whitefield en Wesley ingebracht. ‘Deze mensen verbreken alle regels’ enzovoort. Wat is het een gezegende zaak als mensen dat kunnen doen! Hill ging naar Schotland om het Evangelie te preken en ze zeiden dat hij elke orde en alle decorum met de voeten trad. Toen zei hij: ‘Ik zal mijn paarden die namen geven en zo zorgen dat dit waar is.’3 Het was ongetwijfeld waar, hij trad elke orde en alle decorum met voeten, maar hij dreef met die twee vreemde paarden zielen naar Christus. Dat hij de regels verbrak, stelde hem in staat om mannen en vrouwen te bereiken die op geen enkele andere te bereiken waren.

			Wees bereid om Christus de vrijheid te geven en geef Zijn dienaren de vrijheid om Hem te dienen zoals de Geest van God hen leiden zal.

			V. Als laatste van alles wil ik spreken over het wonderbaarlijke nieuws dat die goede vrouwen ontvingen: ‘Hij is hier niet, Hij is opgewekt.’ Dit was wonderbaarlijk nieuws voor Zijn vijanden. Ze zeiden: ‘We hebben Hem gedood. We hebben Hem in een graf gelegd. Het is helemaal over met Hem.’

			Ha, schriftgeleerden, farizeeërs, priesters, wat hebben jullie gedaan? Uw werk is allemaal tenietgedaan want Hij is opgewekt! Het was wonderbaarlijk nieuws voor de satan. Hij beeldde zich ongetwijfeld in dat hij de Zaligmaker had vernietigd, maar Hij is opgewekt! Wat een rilling ging er door alle gebieden van de hel! Wat voor nieuws was dat voor het graf! Nu was hij totaal vernietigd en de dood is zijn prikkel verloren!

			Wat een nieuws voor de bevende heiligen! ‘Hij is werkelijk opgewekt!’ Zij vatten moed en zeiden: ‘De goede zaak is nog steeds de juiste en zal overwinnen, want onze Christus staat aan het hoofd ervan en Hij leeft nog steeds.’

			Het was goed nieuws voor zondaren. Ja, het is ook goed nieuws voor elke zondaar hier. Christus leeft. Als u Hem zoekt, zult u Hem vinden. Ik verwijs u vandaag niet naar een dode Christus. Hij is opgestaan en Hij is in staat volkomen zalig te maken die door Hem tot God komen. Er is geen beter nieuws voor bedroefde mensen, voor beproefde, moedeloze en wanhopige mensen dan dit: de Zaligmaker leeft nog steeds, is nog steeds in staat om zalig te maken. Hij is bereid om u aan Zijn tedere hart te ontvangen.

			Dit was blij nieuws, geliefden, voor al de engelen en al de geesten in de hemel, werkelijk blij nieuws voor hen.

			Vandaag zal het blij nieuws voor ons zijn en wij zullen in de kracht ervan leven, door de hulp van Zijn Geest. Wij zullen het onze broeders vertellen, zodat ze zich met ons kunnen verheugen, en we zullen niet langer wanhopen. Wij zullen niet langer de ruimte geven aan twijfels en angst, maar we zullen tegen elkaar zeggen: ‘Hij is werkelijk opgewekt, laat ons hart daarom blij zijn.’

			De Heere zegene u en laten wij als we naar Zijn tafel komen – en ik vertrouw erop dat velen van Zijn volk zullen komen – onze opgestane Meester ontmoeten.

			Amen.

			De macht van de Opgestane Zaligmaker

			‘En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’
(Matth. 28:18-20)

			Wat een frappante verandering heeft onze Heiland ondergaan: van de ‘Man van smarten’ van voor Zijn kruisiging naar ‘de Heere van allen’ van na Zijn opstanding! Voor Zijn lijden kenden Zijn discipelen Hem goed. Hij verscheen in slechts één gedaante, als de Zoon des Mensen. Hij was gekleed in de normale kleding van iemand die van het platteland komt, een kleed zonder naad van bovenaf als één geheel geweven. (Joh. 19:23)

			Nadat Hij echter uit de dood opgestaan was, werd Hij verschillende keren niet herkend door degenen die het meest van Hem hielden. Bij minstens één gelegenheid staat er geschreven dat Hij aan enkelen van hen verscheen ‘in een andere gedaante.’ (Mark. 16:12) Hij was wel dezelfde Persoon, want Zij zagen Zijn handen en voeten. Thomas heeft Hem zelfs aangeraakt en zijn vingers in het litteken van de spijkers gelegd. Maar nu leken er hun soms enkele glimpen van Zijn heerlijkheid geopenbaard te worden, een heerlijkheid die gedurende zijn voorgaande leven verborgen was gebleven, op die ene keer na toen Hij op de berg der verheerlijking stond.

			Voor Zijn dood verscheen Hij in het openbaar. Hij stond midden onder Schriftgeleerden, Farizeeën, tollenaars en zondaren en preekte de goede boodschap. Maar nu verscheen Hij alleen aan Zijn discipelen. Soms aan één, een andere keer aan twee en bij één gelegenheid aan vijfhonderd broeders tegelijk. Echter altijd aan Zijn discipelen en alleen maar aan hen.

			Voor Zijn dood was Zijn prediking vol van gelijkenissen. Voor hen die inzicht hadden was de bedoeling duidelijk, maar zelfs voor Zijn eigen volgelingen was die vaak duister en geheimzinnig. Dat zij terwijl zij zagen niet zouden zien en terwijl zij hoorden niet zouden verstaan, was immers een oordeel van de Heere over dat verdorven geslacht.

			Tegelijkertijd zouden we met evenveel recht kunnen zeggen dat onze Heere Zijn onderwijs voor Zijn dood aanpaste. Hij hield rekening met het begripsvermogen van hen die naar Hem luisterden en met hun niet onderwezen verstand. Daarom roerde Hij vele diepere waarheden slechts oppervlakkig aan, omdat zij toen nog niet in staat waren om die te dragen.

			Tot op Zijn kruisiging verborg Hij de glans van vele waarheden. Na Zijn opstanding sprak Hij niet meer in gelijkenissen, maar maakte Hij Zijn discipelen bekend met de binnenste cirkel van de grote leerstukken van het Koninkrijk en liet Hij Zichzelf als het ware van aangezicht tot aangezicht aan hen zien. Voor Zijn dood was de Heere Jezus steeds bij Zijn volgelingen en ze kenden zelfs de geheime plekken waar Hij Zich terugtrok. Nadat Hij echter opgestaan was, kwam Hij met onregelmatige tussenpozen bij hen en ging Hij ook weer op zo’n manier bij hen weg.

			Wie van ons kan zeggen waar Hij tijdens een groot deel van die veertig dagen was? Hij werd in de tuin op de Olijfberg gezien, Hij liep naar Emmaüs, Hij troostte de vergadering in Jeruzalem en Hij toonde Zichzelf weer aan de discipelen aan de zee van Tiberias. Waar was Hij echter toen Hij, op enkele gesprekken na, uit hun blikveld verdween? Zij waren alleen in de kamer, de deuren waren op slot en plotseling stond Hij in hun midden. En dan weer riep Hij naar hen vanaf het strand van de zee. Toen zij aan land kwamen, troffen zij er een brandend kolenvuur aan met vissen en brood erop.

			Zijn verschijningen waren vreemd, Zijn verdwijningen niet minder. Alles duidde op het feit dat Hij nadat Hij uit de doden was opgestaan een wonderbaarlijke verandering had ondergaan. Een verandering die datgene in Hem onthulde wat eerder nog verborgen was gebleven. Maar Zijn identiteit was nog steeds onbetwistbaar.

			Het was een grote eer om onze verrezen Heere te mogen zien toen Hij nog hier op aarde verbleef. Wat moet het dan wel niet zijn om Jezus te zien zoals Hij nu is! Hij is dezelfde Jezus Die Hij was toen Hij nog hier verbleef. De tekenen als van een lam dat geslacht is, verzekeren ons dat Hij dezelfde Mens is. Zijn echte mensheid zetelt verheerlijkt in de hemel. Deze mensheid kan door het oog aanschouwd en door het oor gehoord worden. Maar toch, wat is zij anders dan eerst!

			Als wij Hem in Zijn doodsnood hadden kunnen zien, zouden wij Zijn heerlijkheid nog meer bewonderen. Sta in uw hart dikwijls stil bij de gekruisigde Christus, maar geef u nog vaker over aan de blik op de verheerlijkte Christus. Verblijd u in de gedachte dat Hij niet hier is, want Hij is opgestaan. Hij is niet hier, want Hij is opgevaren. Hij is niet hier, want Hij zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Laat uw ziel dikwijls over de gezegende weg van het graf naar de troon reizen.

			In Rome was er een Via Sacra. Over die weg gingen de overwinnaars die terugkeerden. Zij gingen door de poorten omhoog naar de heuvel van het Capitool. Zo is er nog een andere Via Sacra die u dikwijls moet overdenken, want over die weg ging de opgestane Zaligmaker in luisterrijke majesteit van het graf van Jozef van Arimathea omhoog naar de eeuwige waardigheid aan Zijn Vaders rechterhand. Het zal u goed doen om te zien hoe uw hoop gaat dagen bij Zijn dood en hoe u door Zijn opstandingsleven van uw hoop ten volle verzekerd wordt.

			Voor zover God de Geest mij helpen zal, wil ik vandaag allereerst de kracht tonen die onze Heere vanuit Zijn opstanding heeft en als tweede de manier waarop onze Heere de geestelijke kant van die kracht ten behoeve van ons uitoefent.

			I. De kracht die onze Heere vanuit Zijn opstanding heeft. ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’ Op het gevaar af mijzelf te herhalen: Ik zou dit punt willen beginnen met u te vragen of u wilt terugdenken aan de preek van afgelopen zondagmorgen. Toen gingen we naar Gethsémané en bogen ons onder de schimmen van die grijze olijfbomen neer bij de aanblik van dat bloedige zweet. Wat een contrast tussen dat gebeuren en deze tekst! Daar zagen wij de zwakte van de Mens, hoe de Middelaar Zich boog, Zich ter aarde wierp en vernietigd werd. Maar hier ziet u de kracht van Godmens. Hoewel Hij nog op aarde is, is Hij bekleed met almacht. Toen Hij deze woorden sprak, had Hij zoveel voorrecht, eer, heerlijkheid, volmaaktheid en kracht ontvangen dat Hij ver boven de mensenkinderen verheven is. Als Middelaar was Hij niet langer de Lijdende, maar de Heerser. Hij was niet langer slachtoffer, maar Overwinnaar, niet langer dienstknecht, maar de Koning van hemel en aarde!

			Toch had Hij nooit zo’n macht ontvangen als Hij niet eerst zo’n zwakheid doorstaan had. Als niet eerst alle troost van Hem was weggenomen geweest, had de Middelaar nooit alle macht ontvangen. Hij vernederde Zichzelf om zo te overwinnen! De weg naar Zijn troon ging naar beneden. Toen Salomo zijn gouden troon besteeg, beklom hij ivoren trappen. Onze Heere en Meester daalde echter af om omhoog te kunnen gaan. Hij daalde af naar de vreeswekkende diepten van onuitsprekelijke doodsangst, opdat aan Hem als onze Verlosser en ons Verbondshoofd alle macht in hemel en op aarde zou mogen behoren!

			Denk nu eens een ogenblik na over deze woorden: ‘Alle macht.’ Als gevolg van Zijn dood heeft Jezus Christus van Zijn Vader ‘alle macht’ ontvangen. Dat is slechts een andere manier om te zeggen dat de Middelaar almachtig is, want almacht betekent alle macht.4 ‘Alle macht’, wiens geest kan bevatten wat dat betekent of welke tong kan dat ordelijk voor u uiteenzetten? Wij kunnen dat niet vatten. Het is te hoog, wij kunnen daar niet bij. Zulke kennis is te wonderlijk voor ons. (Ps. 139:6) De macht om op Zichzelf te bestaan, de kracht5 om te scheppen, de macht om alles wat gemaakt is te onderhouden, de macht om te vormen en te vernietigen, de macht om te openen en te sluiten, om omver te werpen en om te vestigen, om te doden en levend te maken, de macht om te vergeven en om te veroordelen, om te geven en om in te houden, om te bevelen en om te vervullen, om, in één woord ‘Hoofd over alle dingen voor de gemeente’ (Ef. 1:22) te zijn – met al deze macht is Jezus Christus onze Heere bekleed!

			We kunnen net zo goed proberen om te beschrijven wat oneindigheid inhoudt of om het grenzeloze in kaart te brengen als dat we kunnen vertellen wat de betekenis van ‘alle macht’ is. Maar wat ‘alle macht’ ook moge omvatten, het is aan onze Heere gegeven, allemaal in de handen gelegd die eens aan het schandhout waren vastgemaakt. Alles is overgegeven aan het hart dat eens door een speer doorboord werd, alles is als een kroon gezet op het Hoofd dat met een doornenkroon omkranst was.

			‘Alle macht in de hemel’ is de Zijne. Merk dat eens op! Dan heeft Hij de macht die God heeft, want God is in de hemel. De macht van God vloeit voort uit de troon die in het middelpunt staat. Jezus heeft dus goddelijke kracht. Wat Jehova kan doen, kan Jezus ook doen. Als Hij door te spreken een andere wereld in het leven zou willen roepen, dan zouden we vanavond een nieuwe ster het nachtelijk gewelf zien verfraaien. Als het Zijn wil zou zijn om de schepping als een mantel op te rollen (Hebr. 1:12), dan zouden de elementen vergaan en de gindse hemelen zouden als een boekrol ineenschrompelen. De kracht die de banden van het Zevengesternte bindt en die de ketenen van Orion losmaakt, (Job 38:31) is in het bezit van de Nazarener. De Gekruisigde leidt de Wagen en zijn kinderen voort (Job 38:32). Engelenlegers houden hun vleugels gereed om te doen wat Jezus van Nazareth zegt. Cherubs, serafs en de vier levende schepselen voor de troon (Openb.4:6) gehoorzamen Hem zonder ophouden. Hij Die veracht was en de onwaardigste onder de mensen (Jes. 53:3) dwingt nu als ‘God boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid’ (Rom. 9:5) het eerbetoon van de gehele hemel af.

			‘Alle macht in de hemel’ verwijst naar de bekwaamheid en macht waarmee God in Zijn voorzienigheid alle dingen in het heelal regeert. Hij houdt de teugels van alle geschapen krachten in Zijn handen en spoort hen aan of weerhoudt hen naar Zijn wil. Hij geeft kracht aan de wet en het leven aan elk wezen.

			De oude heidenen beeldden zich in dat Apollo de strijdwagen van de zon voortdreef en zijn vurige paarden in hun dagelijkse baan voortleidde. Maar zo is het niet: Jezus is de Heere van alles en iedereen. Hij spant de wind voor Zijn strijdwagen, werpt een bit in de mond van de storm en doet wat Hij wil met de hemelse legers en de bewoners van deze lager gelegen wereld. Uit Hem Die in de hemel is, vloeit de kracht voort die deze aardbol onderhoudt en regeert, want de Vader heeft alle dingen in Zijn handen overgegeven. ‘Alle dingen bestaan tezamen door Hem.’ (Kol. 1:17)

			‘Alle macht’ moet ook al de macht van de Heilige Geest omvatten – en dat is een punt waar we in de praktijk belang bij hebben. In het werk dat het dichtst bij ons hart komt, is de Heilige Geest de grote kracht. Hij is het Die de mensen overtuigt van zonden en Die hen naar een Zaligmaker leidt. Hij geeft hun een nieuw hart en een oprechte geest. Hij plant hen in de kerk en maakt dan dat zij gaan groeien en vruchten voortbrengen.

			De kracht van de Heilige Geest werkt onder de mensenkinderen zoals onze Heere dat wil. Zoals de zalfolie die op Aärons hoofd uitgegoten werd, neerdroop op zijn baard en de zoom van zijn kleed bevochtigde, zo stroomt de Geest Die Hem zonder mate gegeven is, van Hem neer op ons. Hij heeft de Geest in overvloed. Naar Zijn wil wordt de Heilige Geest in de kerk uitgezonden en vanuit de kerk naar de wereld om de bedoeling van de reddende genade te verwerkelijken. De kerk kan onmogelijk tekortschieten vanwege gebrek aan geestelijke gaven of geestelijke inwerking op haar, aangezien haar hemelse Bruidegom zo’n overvloedige voorraad van die beide zaken heeft.

			Al de macht van de heilige Drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest, staan ter beschikking van Jezus, Die ver verheven is boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. (Ef. 1:21)

			Onze Heere stelde ook dat alle macht op aarde aan Hem gegeven is. Dit is meer dan een gewoon mens naar waarheid zeggen kan. Niemand van het sterfelijk geslacht kan alle macht in de hemel opeisen en als zij alle macht op aarde najagen, is dat niet meer dan een droom. Men heeft wel gestreefd naar de wereldheerschappij, maar zelden is ze verkregen, misschien zelfs nooit. Wanneer ze binnen de greep van het ambitieuze streven leek te komen, smolt ze weg als een sneeuwvlok voor de zon.

			En zelfs een mens al zijn medemensen zou kunnen regeren, dan zou hij in feite nog niet alle macht op aarde hebben. Want er zijn nog andere krachten en die verachten hun heerschappij. Ziekten lachen om de kracht van mensen. Toen Naäman naar hem toekwam om van zijn melaatsheid genezen te worden riep de koning van Israël uit: ‘Ben ik dan God, om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toe stuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen?’ (2 Kon, 5:7) Hij had niet alle macht.

			Bovendien verachten de wind en de golven de sterfelijke heerschappij. Het is niet waar dat Brittannië over de golven regeert. Om zijn hovelingen te berispen, plaatste Knoet6 zijn troon bij de vloedlijn en beval hij de golven ervoor te zorgen dat ze de voeten van hun koninklijke meester niet nat zouden maken. Zijn hovelingen werden echter spoedig met waterdruppels overdekt en de koning bewees dat hij niet ‘alle macht’ had.

			Kikkers, sprinkhanen en vliegen waren Farao de baas. De machtigste mensen worden door de zwakke dingen van God verslagen. Toen hij getroffen werd door waanzin en bij het vee leefde, liet Nebukadnezar zien dat alle menselijke macht slechts vluchtig van karakter is. Ziekte, pijn en dood deden trotste vorsten beseffen dat zij uiteindelijk slechts mensen zijn. Vaak waren hun ziekten van dien aard, dat heel duidelijk werd dat alle macht inderdaad aan God toebehoort en aan Hem alleen. Ook al vertrouwt Hij een klein deel ervan toe aan mensen, dan is dat maar zo’n klein deel dat zij dwaas zijn als zij daarop pochen.

			Kijk dan eens Wie wij voor ons hebben: een Mens Die zonder uitzondering alle macht heeft over alle dingen op deze aarde en Die door alle schepselen, groot en klein, gehoorzaamd wordt, want de Heere Jehova heeft alle dingen onder Zijn voeten gelegd.

			Voor onze doel is het heel belangrijk dat we bedenken dat onze Heere ‘alle macht’ heeft over de geesten van de mensen, zowel over de goede als de slechte. Hij roept wie Hij maar wil tot de gemeenschap met Hem en zij gehoorzamen. Als Hij hen geroepen heeft, kan Hij hen tot de hoogste graad van volmaaktheid heiligen en kan Hij al het welbehagen van Zijn wil met kracht in hen werken. Door de Heilige Geest kan onze Heere zo op de heiligen inwerken, dat zij tot de goddelijkste ijver aangespoord worden en tot de meest verheven gedachten worden opgeheven.

			Vaak bid ik – en ik twijfel er niet aan dat u dit gebed ook gebeden heeft – dat God leiders laat opstaan in de kerk, mannen vol van geloof en van de Heilige Geest, vaandeldragers op de dag van de strijd. Er zijn maar weinig predikers van het Evangelie die met enige kracht preken. Paulus zou nog steeds kunnen zeggen: ‘U heeft niet vele vaders.’ (1 Kor. 4:15) Kostbaarder dan het goud van Ofir zijn de mannen die naar voren treden als pilaren van het huis van de Heere, als bolwerken van de waarheid, als kampioenen in het legerkamp van Israël. Wat hebben wij weinig apostolische mannen! Wij hebben opnieuw mannen nodig als Luther, Calvijn, Bunyan en Whitefield, mannen die hun stempel op een tijdperk kunnen drukken, mannen wier naam onze vijanden angst aanjaagt. Wij hebben dringend behoefte aan zulke mensen. Waar zijn ze? Wanneer zullen ze naar ons toe komen?

			Wij weten niet in welke boerderij of dorpssmederij er zulke mannen zouden kunnen zijn, maar onze Heere heeft ze beschikbaar. Zij zijn de gave van Jezus Christus aan de Kerk en ze zullen te zijner tijd tevoorschijn komen. Hij heeft de macht om ons de gouden eeuw van de predikers terug te geven, om een tijd te laten aanbreken die net zo vruchtbaar aan grote godgeleerden en machtige predikanten is als het puriteinse tijdperk was, dat velen van ons als de gouden eeuw van de theologie beschouwen. Hij kan opnieuw mannen zenden met een leergierig hart die het Woord onderzoeken en haar schatten tevoorschijn brengen, mannen met de wijsheid en ervaring om het Woord goed uit te kunnen delen, sprekers met een gulden mond die, of zij het nu als zoon van de donder of als zoon van de vertroosting doen, de boodschap van de Heere zullen doorgeven met behulp van de Heilige Geest Die uit de hemel gezonden wordt.

			Toen de Verlosser opvoer in de hoogte, ontving Hij gaven voor de mensen. Deze gaven waren mensen die geschikt waren om de kerk op te bouwen, zoals evangelisten, herders en leraars. (Ef. 4:8,11) Nog steeds is Hij in staat om Zijn volk deze mannen te geven. Zijn volk is verplicht om daarom te bidden en om hen met dankbaarheid te ontvangen als ze komen. Laten we geloven dat Jezus de macht heeft om ons dappere en vermaarde mannen te geven. Wij weten niet hoe snel Hij ons van zulke mannen wil voorzien.

			Omdat alle macht op de aarde in de handen van Christus gelegd is, kan Hij ook al Zijn dienstknechten bekleden met een heilige macht waardoor hun eigen handen hen in staat zullen stellen om aan hun hoge roeping te beantwoorden. Zonder hen direct in de frontlinies te plaatsen, kan Hij ervoor zorgen dat zij de hun toegewezen plaats innemen totdat Hij terugkomt. En Hij kan ervoor zorgen dat zij dat doen omgord met een kracht die hen nuttig maakt.

			Broeder, de Heere Jezus kan u buitengewoon voorspoedig maken in de omgeving waarin Hij u geplaatst heeft. Zuster, uw Heere kan door uw toedoen de kleine kinderen zegenen die op uw knieën bij u over de vloer rondkruipen. U bent heel zwak en u weet het, maar dat is geen reden om niet sterk te zijn in Hem. Als u naar de Sterke opziet om kracht te ontvangen, kan Hij u met kracht uit de hoogte bekleden (Luk. 24:49) en tegen u zeggen, net als tegen Gideon: ‘Ga in deze kracht van u.’ (Richt. 6:14)

			Uw moeizame spreken hoeft u niet ongeschikt te maken, want Hij zal met Uw mond zijn, net zoals bij Mozes. Uw gebrek aan beschaving hoeft u niet verhinderen, want Samgar versloeg de Filistijnen met een prikstok voor ossen en Amos de profeet was een veehouder. Uw persoonlijke voorkomen kan net als die van Paulus zwak zijn en uw spreken verachtelijk, maar toch zou u net als hij kunnen leren om in lichamelijke zwakheid te roemen, omdat de kracht van God op u rust.

			Als u al in verlegenheid gebracht wordt, is dat niet omwille van de Heere, maar omwille van uzelf. U kunt zo dor zijn als de staf van Aäron, maar Hij kan u laten uitbotten en bloeien en u zelfs vruchten laten voortbrengen. U kunt bijna leeg zijn, net als de karaf van de weduwe. Toch kan Hij er nog steeds voor zorgen dat u overvloeit naar Zijn heiligen. Net als Petrus kunt u uzelf bijna voelen wegzinken in de golven. Toch zal Hij u voor uw angsten bewaren. U kunt net zo onsuccesvol zijn als de discipelen die de hele nacht gezwoegd en niets gevangen hadden. Toch kan Hij uw boot zo vullen tot er niets meer bij kan.

			Niemand weet wat de Heere van hem kan maken of door hem kan doen. Slechts dit weten wij zeker: Hij Die ons verlost heeft en Wiens eigendom wij zijn heeft ‘alle macht.’ Gelovigen, wend u tot uw Heere om uit Zijn volheid genade op genade te ontvangen. (Joh. 1:16)

			Vanwege deze kracht geloven wij dat Jezus, als Hij het wil, de hele kerk in een ogenblik tot de hoogste geestkracht zou kunnen opwekken. Slaapt ze? Zijn stem kan haar wakker maken. Onthoudt ze zich van het gebed? Zijn genade kan haar aanzetten tot toewijding. Is ze ongelovig geworden? Hij kan haar oude geloof herstellen. Keert zij Hem de rug toe als de dag van de strijd aanbreekt, gekweld door scepsis en twijfel? Hij kan haar onwankelbare vertrouwen in het Evangelie herstellen en haar dapper maken totdat al haar zonen geloofshelden zijn geworden die de legers van de vreemdelingen laten wegvluchten.

			Laten wij geloven en wij zullen de heerlijkheid van God zien. Laten we geloven, zeg ik. Dan zullen de dagen opnieuw aanbreken waarop we overwinnen zullen. Dan zal één man er duizend achtervolgen en twee zullen er tienduizend op de vlucht jagen.

			Wanhoop nooit aan de kerk. Wees bezorgd over haar en zet uw bezorgdheid om in gebed. Wees echter ook steeds hoopvol, want haar Verlosser is machtig en zal Zijn kracht doen ontwaken. ‘De HEERE van de legermachten is met ons; de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.’ (Ps. 46: 7,11) Hoe verdorven wij ook zijn, midden onder ons staat Hij Die de wereld niet ziet. Wij zijn het niet waard om de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal ons opnieuw dopen met de Heilige Geest en met vuur (Luk.3:16), want ‘alle macht is aan Hem gegeven.’

			Eveneens is het waar dat onze Heere alle macht gekregen heeft over de gehele mensheid, zelfs over dat gedeelte van ons geslacht dat Hem verwerpt en dat in moedwillig verzet volhardt. Hij kan de goddelozen voor Zijn bedoelingen gebruiken. Op geïnspireerd gezag hebben wij gehoord dat Herodes en Pilatus, samen met de heidenen en het volk van Israël, bijeengekomen waren om alles te doen wat de hand en het raadbesluit van de Heere van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. (Hand.4: 27,28) Hun uiterste verdorvenheid diende nergens anders toe dan om het bepaalde raadsbesluit van God vervullen. Zo zorgt Hij ervoor dat de razernij van mensen Hem lof toe brengt en dat de meest opstandige wil dienstbaar is aan Zijn heilige bedoelingen.

			Jezus’ koninkrijk regeert over allen. De machten van de hel en al hun legers stellen zich samen met de koningen van de aarde en de vorsten op en spannen samen, (Ps. 2:2) maar ondertussen brengt hun woede slechts Zijn plannen tot stand. Ze hebben er geen vermoeden van dat ze slechts de werkezels van de Koning der koningen zijn, keukenjongens in de keuken van Zijn keizerlijk paleis.

			Alle dingen volgen Zijn bevel op. Zijn wil wordt niet gedwarsboomd. Zijn besluiten worden niet verijdeld. Het welbehagen van de Heere is voorspoedig door Zijn hand. Door het geloof zie ik Hem heersen en overheersen op land, op zee en over alle diepe wateren. (Ps. 135:6) Hij stuurt de beslissingen van parlementen, schrijft Zijn wil voor aan dictators, beveelt vorsten en heerst over keizers. Laat Hem slechts opstaan en zij die Hem haten, zullen voor Hem wegvluchten. Zoals rook verdreven wordt, zo zal Hij hen verdrijven. Zoals was smelt voor vuur, zo zullen zijn vijanden in Zijn tegenwoordigheid omkomen. (Ps. 68:3)

			Wat zondige mensen in het algemeen betreft: de Verlosser heeft op een wonderlijke wijze macht over hun geest. Op dit moment betreuren wij het zeer dat de huidige publieke gedachtestroom sterk naar het papisme neigt, wat een ander woord is voor afgodendienst. Net zoals Israël in het Oude Testament altijd achter de afgoden aan gingen, zo doet dit land dat ook. Zolang een grote leraar of richter onder hen de macht had, werden de Israëlieten voor een korte tijd van hun zonden genezen. Na zijn dood keerden ze zich echter af om de godin van de hemel of de kalveren van Bethel te aanbidden of het een of ander andere zichtbare symbool. Zo is het ook nu. De mensen zijn gek op de afgoden van het oude Rome. Zij veranderen de oude kerken in huizen van aanstoot en bouwen aan alle kanten nieuwe. Afgodentempels worden in Londen net zo talrijk als in Calcutta. De aanbidders en priesters noemen zichzelf christenen, maar zij zouden zich beter aanbidders van ouwels kunnen noemen, of vereerders van een fetisj die van meel en water gemaakt is. Dat is dichter bij de waarheid.

			Wel, wat nu? Wanhopen wij? God verhoede dat wij ooit moedeloos zouden worden terwijl Jezus alle macht in handen heeft. Hij kan de hele gedachtestroom een andere kant opsturen, en wel heel snel. Hebt u niet opgemerkt dat iedereen eerbied voor de leer van het gebed had toen de Prins van Wales enige maanden geleden ziek was? Hebt u niet opgemerkt hoe de Times en andere kranten op de goede, gelovige manier over het gebed spraken? Op dit moment is het in de mode om niet te willen weten van het idee dat God onze verzoeken hoort, maar toen niet. Een grote filosoof heeft ons verteld dat het absurd is om te veronderstellen dat het gebed de gebeurtenissen van het leven ook maar enigszins kan beïnvloeden. God hoeft echter de natie alleen maar met een of andere oordeel te bezoeken dat allen ernstig raakt, en uw filosoof wordt zo stil als een muis.

			Op dezelfde manier ben ik er vast van overtuigd dat door een enkele draai van het wiel van de Voorzienigheid het papisme, dat nu zo in de mode is, tot een rode lap wordt die bendes aanzet tot oproer, net zoals dit vroeger zo was. In plaats van zich richting de paus te haasten zullen de adellijke heren en dames zich dan beijveren om alle banden met die hele zaak heftig te ontkennen. Volgens mij maakt het heel weinig uit welke weg deze hoge lieden wanneer dan ook gaan, behalve dat zij als strohalmen tonen uit welke hoek de wind blaast.

			Ik herhaal, onze Heere kan de huidige gedachtestroom gemakkelijk veranderen. Hij kan die net zo makkelijk besturen als een molenaar de stroom kan beteugelen die over zijn rad stroomt of die zich erlangs haast. De tijden zijn veilig in de handen van onze Verlosser. Hij is machtiger dan de duivel, de paus, de ongelovigen en de strenge rooms-katholieken bij elkaar. Alle heerlijkheid komt Hem toe, Die alle macht op aarde en in de hemel heeft.

			Zo kan onze Heere het volk de genegenheid geven om het Evangelie te horen, en dat doet Hij ook. Als u het Evangelie als onderwerp heeft, wees dan niet bang dat u geen gemeente vinden zult. Jezus, Die u een geheiligde tong geeft, zal oren vinden die gewillig naar u zullen luisteren. Op Zijn bevel stromen verlaten heiligdommen vol mensen en verdringt het volk zich om de blijde klank te horen.

			Ja, Hij kan nog meer dan dat doen, want Hij kan het Woord zo krachtig maken dat duizenden zich bekeren. Hij kan de lichtzinnigen ertoe dwingen om na te denken, Hij kan de hardnekkige ketters zover brengen dat zij de waarheid aanvaarden. Hij kan hen die hun gezicht als hard gesteente gemaakt hebben, ertoe brengen om zich aan Zijn genadige heerschappij over te geven. Hij heeft de sleutel tot elk mensenhart. Hij opent en niemand sluit, Hij sluit en niemand opent. (Openb. 3:7) Hij zal Zijn woord bekleden met macht en daardoor de naties onderwerpen. Onze taak is het om het Evangelie te verkondigen en om te geloven dat niemand buiten de reddende macht van Jezus Christus valt.

			Hoewel een zondaar dubbel en dwars geverfd, ja zelfs zevenmaal gedrenkt kan zijn in de scharlaken verf van de zonde, toch kan hij gereinigd worden. Degene die vooraanloopt in de zonde kan een voorbeeld van heiligheid worden. Een farizeeër kan zich bekeren – was Paulus niet zo iemand? Zelfs priesters kunnen gered worden, want geloofde er niet een grote menigte van priesters? (Hand. 6:7) Er is niemand, in welke zondige toestand hij zich ook moge bevinden, die buiten de macht van Christus valt. Al heeft hij zoveel gezondigd dat hij als het ware aan de rand van de hel staat, als Jezus echter Zijn doorboorde hand uitstrekt, zal hij als een stuk brandhout aan het vuur ontrukt worden. (Zach. 3:2)

			Mijn ziel gloeit als ze denkt aan wat mijn Heere kan doen. Als Hem alle macht in de hemel en op aarde gegeven is, dan kan Hij vanmorgen elke man en vrouw in deze plaats bekeren, vergeven en redden. Nee, Hij kan maken dat de vier miljoen mensen van deze stad het uitroepen: ‘Wat moeten wij doen om gered te worden?’ Niet alleen in deze stad kan Hij werken, maar over heel de aarde. Als het Zijn oneindige wijsheid en macht zou goeddunken, zou Hij elke preek voor eenieder die hem hoorde tot het middel tot bekering kunnen maken en elke Bijbel en elk afschrift van het Woord tot het kanaal waardoor de redding kwam naar ieder die het las. Dan zou in ik weet niet hoe korte tijd de roep gehoord worden: ‘Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.’ (Openb.19:6)

			Die roep zal klinken, wees daarvan maar verzekerd. Wij staan aan de kant die overwinnen zal. Bij ons is Iemand Die oneindig veel groter is dan alles wat zich tegen ons keren kan, want ‘alle macht’ is Hem gegeven.

			Broeders, wij twijfelen niet en we koesteren geen vrees, want elk ogenblik van de tijd brengt de grote uitstalling van de macht van Jezus dichterbij. Vandaag preken wij en sommigen van u verachten het Evangelie. Wij plaatsen Christus voor u en u verwerpt Hem. Maar eerlang zal God Zijn hand tegen u keren. Dan zal er een einde komen aan uw verachting en uw weigering. Want dezelfde Jezus Die van de Olijfberg wegging en naar de hemel opsteeg, zal op dezelfde wijze terugkomen als men Hem naar de hemel heeft zien gaan. Hij zal met onovertroffen pracht en kracht neerdalen. Deze wereld, die Hem alleen gekruisigd gezien heeft, zal verbijsterd zijn als ze Hem ziet op Zijn troon. Op dezelfde plaats waar de mensen Hem op de hielen gezeten en achtervolgd hebben, zullen ze zich rondom Hem verdringen om Hem eer te bewijzen. Want Hij moet regeren en zal Zijn vijanden onder zijn voeten brengen. Deze aarde, die eens door Zijn smart bedroefd werd, zal dan door Zijn overwinningen verblijd worden.

			Meer nog: U kunt wel dood zijn voordat de Heere terugkomt en uw lichaam kan in het graf wegrotten, maar toch zult u weten dat alle macht van Hem is, want als Zijn trompet schalt zal uw lichaam opstaan om voor Zijn vreeswekkende rechterstoel te verschijnen. Hier kunt u Hem wel weerstaan hebben, maar dan zult u niet meer in staat zijn om Hem tegen te werken. Nu kunt u Hem wel verachten, maar dan zult u voor Hem moeten beven. ‘Ga weg van Mij, vervloekten’ (Matt.25:41) zal voor u een verschrikkelijk bewijs ervan zijn dat Hij alle macht heeft. Tenzij u er nu een ander en lieflijker bewijs van wil door naar Hem toe te gaan Die de vermoeiden en belasten gelast om deel te krijgen aan Zijn rust. (Matt. 11:28) ‘Kus de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!’ (Ps. 2: 12)

			II. Als tweede moet ik u – als u nog het geduld ervoor heeft – tonen op welke manier onze Heere Zijn grote geestelijke macht gewoonlijk uitoefent. Broeders, de Heere Jezus zou gezegd kunnen hebben: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, neem dan uw zwaarden en dood al deze vijanden van Mij, die Mij gekruisigd hebben.’ Hij had echter geen wraakgedachten. Hij zou gezegd kunnen hebben: ‘Die Joden hebben mij ter dood gebracht. Ga daarom rechtstreeks naar de eilanden en naar Tarsus en preek daar, want deze mensen zullen Mijn genade nooit smaken.’ Maar nee, Hij zei met nadruk: ‘Begin bij Jeruzalem’ (Luk. 24:47). Hij beval Zijn discipelen om het Evangelie eerst aan Zijn moordenaars te preken.

			Omdat Hij ‘alle macht’ heeft, kregen Zijn dienaren het bevel om alle volken tot Zijn discipelen te maken. Mijn broeders en zusters, de manier waarop Jezus alle dingen aan Zichzelf wil onderwerpen, schijnt wel uiterst ondoeltreffend te zijn. Onderwijzen, discipelen maken, deze discipelen dopen en hen dan verder leren over het geloof in God! Goede Meester, zijn dit nu de wapens waarmee wij de strijd moeten leveren? Zijn dit Uw strijdbijl en Uw oorlogswapens? Zo beramen de vorsten van deze wereld het behalen van de overwinning niet. Zij vertrouwen immers op monsterlijke geweren, op pantserschepen en op machines met dodelijke kracht.

			Maar wat zijn deze dingen anders dan bewijzen van hun zwakheid? Als ze alle macht in zichzelf zouden hebben, hadden ze zulke middelen niet nodig. Alleen Hij Die alle macht heeft, kan maken dat Zijn bevel door een enkel woord gedaan wordt en alleen Hij kan iedere andere kracht dan de kracht van de liefde tenietdoen.

			Merk op dat de Heere Zijn kracht toont door het geven van onderwijs en door de prediking. Vandaag de dag zegt men ons dat mensenzielen gered worden als een altaar wordt aangekleed met verschillende gekleurde zijden en satijnen stoffen, al naar gelang de almanak het aangeeft en als priesters met verschillende soorten gewaden aangekleed worden, ‘een buit van gekleurde stoffen, geborduurde, gekleurde stoffen, aan beide zijden geborduurd, voor om de halzen van de buit.’ (Richt. 5:30) Mannen moeten rokken aan, wat voor hun sekse ongepast is. Met deze linten en dit borduurwerk, gevoegd bij wierook, aanstellerij en bezweringen moeten mensenzielen gered worden! ‘Zo niet’, zei de Meester, maar ‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.’ (Mark. 16:15)

			Zijn er misschien enkelen van u die vrezen dat in dit land de prediking van het Evangelie uiteindelijk door deze nieuwe vorm van de oude afgodendienst verslagen zal worden? Dat zij verre. Zelfs als er nog maar een van ons over was om het Evangelie te preken, zou hij opgewassen zijn tegen tienduizend priesters. Geef ons nog de tong die door de Heilige Geest in vuur is gezet en een open Bijbel, dan zou één enkele prediker al het gespuis van uw monniken, broeders en vader-belijders, zusters van de armoede, nonnen, pelgrims, bisschoppen, kardinalen en pausen verdrijven. Want preken, onderwijzen en het dopen van de discipelen, dat is de manier waarop Christus werkt.

			Het priesterschap is Christus’ manier niet. Als Christus verordineerd had dat Hij via het sacrament zou werken, zou dat goed gevolg hebben, maar Hij heeft niets van dien aard verordineerd. Zijn mandaat is: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, doop hen en leer hen nog verder in de Naam van de Drie-enige God.’

			Broeders, bedenk eens wat voor mannen het waren die met deze boodschap uitgezonden werden. De elf waren voor het grootste gedeelte vissers. Kiest de almachtige Jezus vissers uit om de wereld te onderwerpen? Dat doet Hij, want Hij heeft geen enkele hulp van hen nodig. Alle macht behoort Hem toe. Men zegt dat wij ‘goed opgeleide predikanten’ moeten hebben. Met ‘goed opgeleide predikanten’ bedoelen ze niet dat een predikant een man moet zijn met gezond verstand, een helder hoofd, een warm hart, met diepe ondervinding en een grote bekendheid met de menselijke natuur, maar ze bedoelen dat het predikantschap bekleed moet worden door studenten die louter klassiek of wiskundig geschoold zijn, theoretici en beginnelingen die beter geschoold zijn in het moderne ongeloof dan in de waarheid van God.

			Als onze Heere wereldwijze mensen in dienst had willen nemen, dan zou Hij er met zekerheid wel elf uit Korinthe of uit Athene uitgekozen hebben. Die zouden overal respect voor hun vaardigheden afgedwongen hebben. Of Hij had, dichter bij huis, wel elf geleerde rabbi’s kunnen vinden. Maar zulke mannen wilde Hij niet. De vaardigheden waarop ze zich beroemden, hadden in Zijn ogen geen waarde. Hij koos voor eerlijke, hartelijke mannen, die nog kinderlijk genoeg waren om de waarheid te willen leren en die dapper genoeg waren om haar uit te spreken toen ze haar kenden.

			De kerk moet af van het idee dat ze van de geleerdheid van de wereld afhankelijk is. We kunnen niets tegen een goede opleiding hebben, zeker niet tegen een opleiding in de Schrift. Maar als een graad in de wetenschap in de plaats van de gave van de Heilige Geest komt of als de manier van doen van de huidige zogenaamde cultuur meer gewaardeerd wordt dan het geestelijk onderricht van onze menselijke natuur, dan wordt er een afgod in het huis van de levende God opgericht. Als het Hem behaagt, kan de Heere de meest ongeletterde mens net zo goed gebruiken als de meest geleerde. ‘Ga’, zei Hij, ‘ga, vissers, en onderwijs al de volken.’ De vleselijke rede heeft hier kritiek op: Een zwakke methode die door nog zwakkere instrumenten verwerkelijkt moet worden!’

			Laten wij hier vaststellen dat het werk van de prediking van het Evangelie slechts berust op het feit dat Hij de macht heeft en dat de prediking de manier is waarop Hij die macht gebruikt. Hoor wat sommige van mijn broeders zeggen: ‘Je moet het Evangelie niet aan een dode zondaar preken, want de zondaar heeft geen kracht.’

			Dat is zo, maar de reden waarom we toch tot hem preken, is omdat alle macht aan Jezus gegeven is en Hij beveelt ons om het Evangelie aan elk schepsel te preken. ‘Maar als u tegen een zondaar zegt dat hij moet geloven, hebt u de macht niet om hem te laten geloven.’ Helemaal waar en we verbeelden ons niet die macht te hebben, want alle macht berust bij Christus. De zondaar heeft niet de kracht om te geloven en de prediker heeft niet de macht om Hem te laten geloven. Onze Heere heeft alle macht.

			‘Maar denkt u dan’, zeggen ze, ‘dat uw overredingskracht er ooit voor zorgen kan dat een mens berouw heeft en zal gaan geloven?’ Zeker niet. De macht die de mensen tot berouw en geloof leidt, ligt niet retoriek of in redeneringen, niet in overredingskracht maar in Hem, Die zegt: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’

			Ik zeg u dit: Als mijn Heere en Meester mij vanmorgen zou gebieden naar de begraafplaats van Norwood te gaan om daar de doden te gelasten om op te staan, dan zou ik dat met evenveel genoegen doen als waarmee ik nu het Evangelie aan deze gemeente preek. Dat zou ik doen om dezelfde reden die mij bij de onbekeerden laat aandringen op berouw en bekering. Want ik beschouw mensen als dood in de zonden, en toch zeg ik hun te leven, omdat mijn Meester mij dat beveelt. Dat ik hier goed aan doe, blijkt uit het feit dat zondaars tot leven komen als ik preek.

			Ezechiël moest roepen: ‘Dorre beenderen, leef.’ (Ez. 37: 4,9) Wat is het voor iets dwaas om dat te zeggen! Maar God bevestigde Zijn dienstknecht erin. Waar eerst een groot knekelhuis was, stond toen een zeer, zeer groot leger op zijn voeten. De mannen van Jozua kregen het bevel om rondom Jericho op de trompet te blazen. Heel absurd, op een trompet te blazen om de muren van een stad te laten vallen – maar toch vielen ze door niet meer dan dat. Gideons mannen kregen het bevel om alleen maar fakkels in hun kruiken te dragen en om hun kruiken te breken, om stil te staan en luid te roepen: ‘Het zwaard van de Heere en van Gideon!’ Wel heel vreemd om te hopen zo de Midianieten te kunnen verslaan! Maar zij werden verslagen, want God laat Zijn dienaren nooit voor gek staan.

			Het behaagt God om Zijn goddelijke bedoelingen door de dwaasheid van de prediking te volbrengen. Niet vanwege de kracht van de prediking of de prediker en ook niet vanwege enige kracht in degenen tot wie gepreekt wordt, maar omdat ‘alle macht in hemel en op aarde’ aan Christus gegeven is en omdat Hij ervoor kiest door het onderwijs van het Woord te werken.

			Dit is het dus waarmee wij ons moeten bezighouden. Wij moeten onderwijzen, of, zoals het Griekse woord zegt, discipelen maken. Wij moeten, elk naar de goddelijke genade die hem gegeven is, onze medemensen het Evangelie vertellen en we moeten proberen hen tot discipelen van Jezus te maken.

			Als ze discipelen geworden zijn, is het vervolgens onze plicht hun het teken van het discipelschap te geven door hen te dopen. Die symbolische begrafenis toont hoe zij in Jezus gestorven zijn aan hun oude ik en hoe zij door Hem opstaan in een nieuw leven. De doop lijft de discipelen in en verzegelt hen. Wij moeten hem niet weglaten of een verkeerde plek geven.

			Als de discipel ingelijfd is, moet de zendeling een pastor worden en ‘hem leren alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.’ De discipel wordt op de school toegelaten door te gehoorzamen aan het bevel van de Zaligmaker over de doop. Dan gaat hij door met leren en terwijl hij leert, onderwijst hij ook anderen. Hem wordt gehoorzaamheid geleerd, niet aan sommige dingen die Christus bevolen heeft, maar aan alle dingen. Hij wordt in de kerk gezet, niet als wetgever of als bedenker van nieuwe leerstukken of ceremoniën, maar om te geloven wat Christus hem vertelt en om te doen wat Christus hem opdraagt. Op die manier wil onze Heere een koninkrijk oprichten dat elk ander koninkrijk stukbreken zal. Zij die Hem kennen, moeten anderen onderwijzen. Zo zal de wonderbaarlijke kracht die Christus uit de hemel meebracht, van de een naar het ander gaan en zich van het ene land naar het andere verspreiden.

			Zie dan uw hoge roeping, broeders, en zie ook welke hulp u bij het najagen van die roeping krijgt. Kijk naar de voorhoede en ziedaar, alle macht gaat daar van Christus uit. In de achterhoede aanschouwt u de Heere Zelf: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’

			Als u bij dit leger in dienst bent gegaan, draag ik u op om trouw te blijven aan uw grote Gezagvoerder. Voer Zijn werk zorgvuldig uit op de manier die Hij u voorgeschreven heeft en verwacht dat u zult zien dat Zijn kracht blijken zal, tot Zijn eigen eer.

			Ik zou deze preek op een heel praktische manier willen eindigen. Deze keer bestond het grootste gedeelte van mijn gemeente uit mensen die al in Jezus geloofd hebben, die gedoopt zijn en die verder onderwijs ontvangen hebben. U gelooft dat Jezus alle macht heeft en dat Hij door het onderwijs en de prediking van het Evangelie werkt. Daarom wil ik u met klem enkele vragen stellen. Hoeveel doet u eraan om de volken te leren? Deze plicht is u net zo goed als mij opgedragen. Met deze bedoeling worden wij de wereld in gezonden. Wijzelf hebben ontvangen opdat wij het later zouden kunnen uitdelen.

			Hoeveel hebt u uitgedeeld? Lieve broeder en zuster, aan hoeveel mensen hebt u het verhaal van de verlossing door het bloed van Jezus verteld? U bent nu al enige tijd een bekeerling, wie hebt u over Jezus verteld? Wie hebt u over Hem geschreven? Als u zelf niet in staat bent om de woorden te vinden, geeft u dan de woorden van anderen zo goed mogelijk door?

			Antwoord nu niet: ‘Ik hoor bij een kerk die veel doet.’ Dat is het punt niet. Ik heb het nu over wat u zelf doet. Jezus liet een ander niet in Zijn Naam voor ons sterven, maar Hijzelf droeg onze zonden in Zijn eigen lichaam op het kruishout. Ik vraag u dus: Wat doet u zelf? Doet u wel iets?

			‘Maar ik kan toch niet voor zendeling doorgaan?’, zegt iemand. Weet u dat wel zeker? Ik kijk al lang uit naar de tijd waarop grote aantallen van u zullen voelen dat u moet gaan om het Evangelie in het buitenland te preken en dat u omwille van de Heere van comfort en van loon zult afzien. Ik zal pas vinden dat wij aan de maatstaf van de christelijke ijver voldoen als het heel gewoon wordt dat jonge broeders onder ons zich aan de grootste van alle roepingen wijden, net zoals de twee die ons enige tijd geleden verlieten.

			Wellicht zijn er onder u die zich dat in hun hart al half voorgenomen hebben. Ik hoop dat jullie dat voornemen niet zullen onderdrukken en dat jullie ouders je niet zullen verhinderen om dat gezegende offer te brengen. Er is geen grotere eer denkbaar voor een kerk dan dat er vele zonen en dochters van haar in het heetst van de strijd voor de Heere verkeren. Zie, vandaag richt ik een banier onder u op! Laten degenen wiens hart God heeft aangeraakt, zich zonder uitstel rondom Hem scharen. De heidenen komen om. Miljoenen sterven zonder Christus en Christus’ laatste bevel aan ons is: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken.’ Bent u daaraan gehoorzaam?

			‘Ik kan niet weggaan’, zegt iemand. ‘Ik heb een gezin en vele banden binden mij aan huis.’ Lieve broeder, ik vraag u dan: Gaat u zo ver als u kunt? Reist u tot de uiterste grens die u bereiken kunt vanaf de plek waar u door de Voorzienigheid vastgebonden bent? Kunt u hier ja op zeggen?

			Wat doet u vervolgens om anderen te helpen om te gaan? Toen ik over deze verhandeling nadacht, bedacht ik hoe weinig de meesten van ons ervoor doen om het Evangelie in het buitenland te verspreiden. Als kerk dragen wij ons steentje bij voor wat betreft de heidenen hier thuis en de gedachte daaraan verheugt me. Maar hoeveel geeft u elk per jaar aan de zending in het buitenland? Ik wilde dat u in uw zakboekje opschreef hoeveel u per jaar voor de zending geeft en dat u dan berekent hoeveel procent dat van uw inkomen is. Laat het daar staan: ‘Aan de collecte van afgelopen april gegeven…: 1 shilling.’ Eén shilling per jaar voor de redding van de wereld? Wellicht zou er zoiets staan: ‘Inkomen 5000 pond, jaarlijkse overschrijving aan de zending: 1 pond.’ Hoe ziet dat eruit? Ik kan niet in uw hart kijken, maar ik zou uw zakboekje kunnen lezen en kunnen uitrekenen welk percentage dat is. Ik stel voor dat u dat zelf uitrekent, terwijl ik ook nog eens naar mijn eigen uitgaven kijken zal.

			Laten wij allemaal zien wat er nog meer gedaan kan worden voor de verspreiding van het Koninkrijk van de Verlosser, want alle macht is van Hem. Als Zijn volk ertoe aangezet zal worden om in die macht te geloven en om de eenvoudige, maar machtige werking van de prediking van het Evangelie aan alle volken te gebruiken, dan zal God, onze God, ons zegenen en alle einden van de aarde zullen Hem vrezen. (Ps. 67:7,8)

			Amen.

			Praktische overwegingen bij de 
hemelvaart en de wederkomst

			‘En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te staren naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’
(Hand. 1:10,11, Eng. vert.)

			In het verhaal over onze Zaligmaker springen vier grote gebeurtenissen er stralend uit. Alle christenen vinden vreugde in de overdenking van Zijn geboorte, Zijn dood, Zijn opstanding en Zijn hemelvaart. Deze vier vormen de treden op de ladder van het licht waarvan de voet op aarde staat, maar waarvan de top tot in de hemel reikt. We kunnen het onszelf niet veroorloven om een van deze gebeurtenissen op te geven. Evenmin zou het ons ten goede komen om een ervan te vergeten of om de waarde ervan te onderschatten.

			Dat de Zoon van God uit een vrouw geboren werd, schept in ons de intense vreugde van broederschap, die hieruit voortkomt dat we het mens-zijn samen met Hem delen.

			Dat Jezus eens voor onze zonden tot in de dood geleden heeft en daardoor volledige verzoening voor ons heeft gedaan, is de rust en het leven voor onze ziel. De stal en het kruis zijn samen zegels van goddelijke liefde.

			Dat de Heere Jezus weer uit de dood opstond, is een waarborg voor onze rechtvaardiging. Ook is het een vreugdevolle en alles overtreffende verzekering van de opstanding van heel Zijn volk en van hun eeuwige leven in Hem. Heeft Hij niet gezegd: ‘Want Ik leef, en u zult leven?’ (Joh. 14:19) De opstanding van Christus is de morgenster van onze toekomstige heerlijkheid.

			De herinnering aan Zijn hemelvaart is net zo vreugdevol. Er is geen lieflijker lied dan dit: ‘U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!’ (Ps. 68:19)

			Elk van deze vier gebeurtenissen verwijst naar een van de andere en zij leidden allemaal naar de vijfde schakel in de gouden ketting, dat is de tweede en heerlijkste komst van onze Heere. Tussen Zijn opvaren en neerdalen wordt niets anders vermeld. Het is waar, daartussen bevindt zich een rijke geschiedenis. Maar die ligt in een dal tussen twee enorme bergen. Wij stappen van de ene alp over naar de andere als wij al mediterend van de hemelvaart naar de wederkomst reizen.

			Ik zeg u dat elk van de voorafgaande vier gebeurtenissen naar de wederkomst verwijst. Als Hij de eerste keer niet in nederigheid gekomen was, geboren onder de wet, dan zou Hij de tweede keer niet met verbazingwekkende heerlijkheid kunnen komen ‘om zonder zonde gezien te worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.’ (Hebr. 9:28) Omdat Hij eens stierf, verblijden wij ons erover dat Hij niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem en daarom komt Hij terug om die laatste vijand, die Hij al overwonnen heeft, te vernietigen.

			Als wij aan onze opgestane Verlosser denken, voelen we tot onze blijdschap de zekerheid dat door Zijn opstanding de bazuin van de aartsengel zal klinken om Zijn sluimerende volk wakker te roepen wanneer de Heere Zelf met een geroep uit de hemel zal neerdalen. (1 Thess. 4:16)

			Voor wat betreft Zijn hemelvaart: Als Hij niet eerst opgevaren zou zijn, kon Hij niet voor een tweede keer neerdalen. Maar aangezien Hij de hemel doortrokken heeft met de geur van Zijn tegenwoordigheid en aangezien Hij voor Zijn volk een plaats heeft bereid, mogen we met reden verwachten dat Hij zal terugkomen en dat Hij ons bij zichzelf zal ontvangen, zodat wij ook mogen zijn waar Hij is.

			Daarom wil ik dat u, als u bij uw overdenking met vreugdevolle passen over deze vier grote gebeurtenissen heen springt – als uw geloof van Zijn geboorte naar Zijn dood springt, en van Zijn opstanding naar Zijn hemelvaart – dat u dan vooruitkijkt en dat u zich haast naar dit gebeuren dat de kroon is op de geschiedenis van onze Heere. Want spoedig zal Hij op dezelfde wijze terugkomen als men Hem naar de hemel heeft zien gaan.

			Deze morgen zullen we onze overdenking beginnen bij de hemelvaart. Als mijn verbeeldingskracht toereikend was, zou ik onze Heere schilderen terwijl Hij met de elf de Olijfberg opwandelde, al sprekend onder het lopen. Ze vormden een gelukzalig groep mensen om wie een plechtige eerbied heen hing, maar die intens blij waren om de onderlinge gemeenschap. Elke discipel was blij bij de gedachte dat zijn lieve Heere en Meester, Die gekruisigd was, nu bij hen was en dat Hij niet alleen leefde, maar ook omringd was met een geheimzinnige zekerheid en heerlijkheid die niemand verstoren kon. De vijand was zo stil als een steen. Geen hond bewoog zijn tong. De bitterste vijanden gaven geen enkel teken toen onze Heere na Zijn opstanding nog hier beneden was.

			Het gezelschap trok vredig voort in de richting van Bethanië, de plek die zij allen kenden en liefhadden. Toen de tijd van Zijn hemelvaart aanstaande was, leek de Zaligmaker daar wel heengetrokken te worden, net zoals de gedachten van mensen die bijna deze wereld gaan verlaten naar de oude en geliefde plaatsen gaan. Zijn gelukkigste ogenblikken hier op aarde had Hij onder het dak van Maria, Martha en hun broer Lazarus doorgebracht.

			Misschien was het voor de discipelen nog wel het beste dat Hij hen verliet op de plek waar Hij vroeger zo gastvrij onthaald was. Zo toonde Hij dat Hij hen in vrede en niet in toorn verliet. Op die plaats hadden zij gezien hoe Lazarus uit dood opgewekt werd door Hem Die nu bij hen vandaan naar boven zou gaan. De herinnering aan het glorierijke verleden zou hun tot hulp zijn nu hun geloof beproefd werd. In Bethanië hadden ze gehoord hoe Zijn stem zei: ‘Maak hem los en laat hem weggaan’ (Joh. 11:44) en het is passend dat zij daar zien hoe hun Heere alle banden van de aardse zwaartekracht verbreekt om naar Zijn Vader en hun Vader te gaan. De herinneringen die aan die plek verbonden waren, zouden kunnen helpen om hen tot kalmte te brengen en om in hun geest de overvloedige vreugde te laten ontwaken waarmee de verheerlijking van hun Heere gepaard hoorde te gaan.

			Maar zij hebben de top van de heuvel bereikt en staan stil. Het valt op dat de Zaligmaker in het midden van de groep staat. Na het uiterst leerzame gesprek volgt een zegen die Hij over hen uitspreekt. Hij heft Zijn doorboorde handen op en terwijl Hij dit doet en woorden van liefde uitspreekt, begint Hij op te stijgen van de aarde. Tot hun verbazing stijgt Hij boven hen allen uit! Een ogenblik later is Hij voorbij de olijfbomen, waarvan de zilveren gloed verlicht lijkt te worden door Zijn zachtere glans. Terwijl de discipelen kijken, is de Heere opgestegen tot midden in de hemel en spoedig heeft Hij de regionen van de wolken bereikt. Zij staan als verlamd door verbazing. Plotseling draagt een lichte wolk Hem weg alsof het een strijdwagen van God is. Die wolk verbergt Hem voor de blik van de stervelingen. Al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. (2 Kor. 5:16) Ze staan vanzelfsprekend aan de grond genageld. Ze blijven daar lang talmen. Ze staan daar met tranen in de ogen, geschokt van verbazing, nog steeds naar boven te kijken.

			De Heere wil niet dat ze daar lang zonder actie blijven staan – hun dromerij wordt onderbroken. Ze hadden daar anders kunnen blijven staan totdat hun verwondering omsloeg in verdriet en ze bang waren geworden. In ieder geval stonden ze er lang genoeg, want de woorden van de engel zouden even goed als volgt kunnen worden vertaald: ‘Waarom hebt u daar gestaan, starend naar de hemel?’ Hun lange staren moest worden onderbroken. Daarom worden er twee blinkende engelen naar hen toe gestuurd, zoals de vrouwen die ook al bij het graf ontmoet hadden. Deze boodschappers van God verschenen in menselijke gedaante om hen niet te laten schrikken. Ze droegen witte kleding alsof ze hen eraan wilden herinneren dat alles licht en blij is. Deze in het wit geklede dienaren stonden bij hen alsof ze zich graag bij hun gezelschap wilden voegen.

			Omdat geen van de elf de stilte zou verbreken, begonnen de mannen in de witte kleding het gesprek. Ze spraken hen aan op de gebruikelijke hemelse manier. Ze stelden een vraag die het antwoord al in zich bevatte en gingen toen verder met het vertellen van hun eigen boodschap. Eerder zeiden ze tegen de vrouwen: ‘Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.’ (Luk. 24:5,6) Zo zeiden ze nu: ‘Galilese mannen, waarom staat u omhoog te staren naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’ De engelen lieten zien dat ze hen kenden omdat ze hen ‘Galilese mannen’ noemden. Ze herinnerden hen eraan dat ze nog op aarde waren door hen te herinneren aan hun geboorteplek.

			Weer in het hier en nu teruggebracht en ontwaakt uit hun dromerij, omgorden de discipelen direct hun lendenen om aan het front dienst te gaan doen. Het hoeft hun geen twee keer gezegd te worden, maar ze haasten zich terug naar Jeruzalem. Op een uitzonderlijke manier heeft de verschijning van de engelen hen in het daadwerkelijke leven teruggebracht en ze gehoorzamen het bevel: ‘Blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden.’ (Luk. 24:49) Ze lijken te zeggen: ‘De opname van onze Meester is niet iets om over te huilen. Hij is naar Zijn troon en naar Zijn heerlijkheid gegaan. Hij zei dat het nuttig voor ons was dat Hij weg zou gaan. Nu zal Hij ons de belofte van de Vader zenden. Wij weten nauwelijks wat dat zal inhouden, maar laten wij in gehoorzaamheid aan Zijn wil het beste maken van onze weg naar de plaats waar Hij ons beval om te wachten op de gave van kracht.’

			Ziet u hen niet de Olijfberg afgaan? Ze gaan de sabbatreis naar die wrede en verdorven stad terug zonder ook maar één bevreesde gedachte. Ze zijn niet bang voor de bloeddorstige menigte die hun Heere ombracht, maar ze zijn gelukkig omdat ze zich de verhoging van hun Heere herinneren en omdat ze een wonderbaarlijk bewijs van Zijn kracht verwachten. In de meest vreugdevolle onderlinge gemeenschap gingen ze spoedig de opperkamer binnen. In langdurig gebed en gemeenschap wachtten ze daar op de belofte van de Vader.

			U ziet dat ik geen verbeeldingskracht heb. Ik heb deze gebeurtenissen nauwelijks in de meest eenvoudige taal vermeld. Maar toch, probeer het tafereel voor u te zien. Dat zal u helpen, want onze Heere Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen als de discipelen Hem naar de hemel hebben zien gaan.

			Mijn eerste bezigheid vanmorgen is om de vriendelijke berisping te overdenken die de twee blinkende engelen hun gaven: ‘Galilese mannen, waarom staat u omhoog naar de hemel te staren?’

			Als tweede overdenken we de bemoedigende omschrijving van onze Heere die de in het wit geklede boodschappers geven: ‘Deze Jezus.’

			Als derde dan de praktische waarheid die ze leerden: ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’

			I. Allereerst vinden we hier een vriendelijke berisping. Ze wordt niet uitgesproken door in het zwart geklede mannen die harde taal gebruiken en die de dienaren van God scherpe verwijten maken voor iets dat eerder een vergissing dan een fout was. Nee, de taal scherpt hen op, maar is toch teer. Omdat er een vraag gesteld wordt, kunnen zij zichzelf berispen in plaats van berispt te worden. De toon is die van broederlijke liefde en toegenegen zorg.

			Merkt u dat het op het eerste gezicht heel terecht lijkt wat deze heilige mannen aan het doen waren. Als Jezus nu onder ons was, zouden we volgens mij onze ogen op Hem richten en ze niet meer van Hem kunnen afhouden. Hij is geheel en al liefelijk. Zolang we Hem konden zien, zou het verdorven schijnen om onze ogen te richten op iets dat minder waard is dan Hij. Toen Hij naar de hemel opvoer, was het de plicht van Zijn vrienden om naar Hem op te kijken. Het kan nooit verkeerd zijn om naar boven op te zien. Vaak krijgen wij het bevel om dat te doen. Het is zelfs een heilig woord van de psalmist: ‘Ik zal mijn gebed tot U richten en naar U opzien’ (Ps.5:3 Eng. vert.) en ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.’ (Ps. 121:1) 

			Als het goed is om naar de hemel op te zien, moet het nog beter zijn om naar boven te kijken als Jezus opstijgt naar de plaats van Zijn heerlijkheid. Het zou zeker verkeerd zijn geweest als ze naar iets anders hadden gekeken. Het kwam het Lam van God toe dat ze naar Hem zouden kijken zolang hun ogen Hem konden volgen. Hij is de Zon. Waar zouden de ogen zich anders heen moeten wenden dan naar Zijn licht? Hij is de Koning en als Hij Zijn troon bestijgt, waar moeten de hovelingen anders naar kijken dan naar de Koning?

			De waarheid is dat er niets verkeerds was aan hun kijken naar de hemel. Maar zij gingen iets verder dan kijken: zij stonden te ‘staren.’ Een kleine buitensporigheid in het goede kan verkeerd zijn. Het kan wijs zijn om te kijken, maar dwaas om te staren. Soms is er een heel klein verschil tussen dat wat aan te bevelen en dat wat afkeurenswaardig is. Er is een gulden middenweg die niet makkelijk te bewandelen is. Het precies juiste pad is vaak zo smal als de scherpe kant van een scheermes. Wie niet ter linker- of ter rechterhand afdwaalt, moet wel heel wijs zijn.

			‘Kijken’, dat is steeds het goede woord. Welaan, er staat: ‘Kijk naar Mij, word behouden.’ (Jes. 45:22 Eng. vert.) Kijk, ja kijk voortdurend en kijk bewust. Heb de houding van iemand die ‘voortdurend naar Jezus kijkt’, heel uw leven lang.

			Er is echter een staren dat niet aan te bevelen is. Dan is de blik niet langer een blik van eerbiedige aanbidding, maar van overdreven nieuwsgierigheid. Met het verlangen om te kennen wat gekend moet worden, vermengt zich dan een rondsnuffelen in dat wat Gods heerlijkheid voor ons verborgen heeft gehouden.

			Broeders, het heeft weinig zin om naar een lege lucht op te zien. Als Christus Zelf niet in de lucht te zien is, staren we tevergeefs, want dan is er voor heilige ogen niets te zien. Waarom gingen ze toch door met staren toen Jezus uit het hemelsblauwe gewelf verdwenen was en de wolk Hem daadwerkelijk had verborgen, terwijl God Zelf het gordijn had dichtgetrokken? Als de oneindige Wijsheid Degene naar Wie ze graag wilden staren, had weggenomen, wat was hun staren dan anders dan een soort van afkeuring van de Wijsheid die hun Heere weggenomen had? Toch leek het echt heel juist dat ze dit deden.

			Zo kunnen bepaalde dingen die u en ik doen juist lijken, terwijl het toch nodig zou kunnen zijn dat wij berispt worden om die dingen na te laten en iets beters te gaan doen. Die dingen kunnen op zichzelf wel juist zijn, maar niet geschikt voor de gelegenheid, niet juist op dit moment, niet nuttig. Ze kunnen tot op zekere hoogte juist zijn en dan de grens van buitensporigheid bereiken. Voortdurend naar de hemel staren kan een verheven vorm van toewijding schijnen te zijn voor een toegewijde ziel, maar als die blik te veel in beslag neemt van de tijd waarop we moeten werken, kan het de leegste vorm van dwaasheid worden.

			Toch kan ik het niet laten om eraan toe te voegen dat het heel begrijpelijk was. Het verbaast me niets dat de elf daar naar boven stonden te staren, want als ik daar geweest was, had ik hetzelfde gedaan. Wat moet de hemelvaart van hun Meester uit hun midden vandaan hen getroffen hebben! U zou ook verbaasd zijn als er nu iemand uit ons midden ten hemel opvoer, nietwaar?

			Onze Heere verdween niet langzaam uit het zicht, zoals een geest. Hij loste ook niet op in de ijle lucht, zoals iets dat slechts een verschijning is. De Zaligmaker verdween helemaal niet op die manier, maar Hij steeg op. Ze zagen dat het niemand anders was dan Hijzelf Die daar op die manier opsteeg. Zijn eigen lichaam, de stoffelijkheid waarmee Hij Zichzelf omhuld had, steeg daar op naar de hemel, feitelijk, onderscheiden en letterlijk, voor hun eigen ogen.

			Ik herhaal, de Heere loste niet op of verdween niet zoals een visioen in de nacht verdwijnt, maar overduidelijk steeg Hij op totdat de wolk tussenbeide kwam en zij Hem niet meer konden zien. Ik denk dat ik daar had staan kijken naar de plek waar Zijn strijdwagen van wolken net nog was. Ik weet dat het tevergeefs zou zijn om daarmee door te gaan, maar ons hart dwingt ons vaak om dingen te doen die wij niet logisch kunnen verklaren. Met het hart valt niet te redeneren. Soms sta je bij een graf waar iemand is begraven van wie je veel hield. Daar ga je vaak heen om te rouwen. Je kunt het niet helpen, de plek is je dierbaar. Je kunt niet bewijzen dat je er goed aan doet om daar te komen. Misschien beschadig je jezelf er wel door en verdien je de vriendelijke berisping ‘waarom?’ Het kan de meest begrijpelijke zaak ter wereld zijn en toch kan het niet wijs zijn. De Heere staat ons toe dat we doen wat begrijpelijk is, als het onschuldig is. Maar Hij wil niet dat wij daarin te ver gaan, want dan zou het een kwaadaardig karakter kunnen krijgen.

			Daarom stuurt Hij een boodschapper, die voor een onderbreking zorgt. Het is geen engel met een zwaard of zelfs een roede, maar Hij stuurt een man in witte kleding. Ik bedoel iemand die zowel blijmoedig als heilig is. Door zijn gedrag of door zijn woorden lijkt hij ons de vraag te stellen: ‘Waarom staat u hier te staren?’ Cui bono? Wat is het nut daarvan? Wat zal het baten? Als we zo tot het inzicht geroepen worden dat we moeten gaan handelen en als we mensen zijn die nadenken, zeggen we tegen onszelf: ‘Dit kan niet. Wij moeten hier niet altijd blijven staan staren.’ Daarom staan we op om terug te gaan naar het Jeruzalem van het daadwerkelijke leven. Daar hopen we in de kracht van God onze Meester te dienen.

			Ziet u dus dat de apostelen iets deden wat juist leek en wat overduidelijk vanzelfsprekend was? Maar het is dus heel makkelijk om dat wat schijnbaar juist en zonder meer begrijpelijk is, te ver door te voeren. Laten we dat voor onszelf ter harte nemen en onszelf vaak de vraag stellen: ‘Waarom?’

			Want merk ten derde op dat wat zij deden strikt redelijk gezien niet te rechtvaardigen was. Terwijl Christus naar boven ging, was het gepast dat zij in aanbidding naar Hem keken. Hij zou bijna hebben kunnen zeggen: ‘Als u Mij ziet wanneer Ik opgenomen wordt, zullen er twee delen van Mijn Geest op u rusten.’ (2 Kon. 2:9,10) Toen Hij voorging op de weg, deden ze er goed aan om te kijken. Maar toen Hij weg was, was het almaar blijven staren een daad die ze niet precies aan zichzelf konden uitleggen of die ze richting anderen konden rechtvaardigen. Stel de vraag eens zo: ‘Welk doel wordt bereikt als u door blijft gaan met naar de hemel te staren? Hij is weg, het is absoluut zeker dat Hij weg is. Hij is opgenomen en God Zelf heeft overduidelijk elk spoor van Hem verborgen door te bevelen dat die wolk tussen Hem en u in zou drijven. Waarom staat u nog steeds te staren? Hij zei tegen u: ‘Ik ga heen naar mijn Vader.’ (Joh. 14:12) Waarom staat u daar nog te staren?

			Onder invloed van grote liefde kunnen we dwaas handelen. Ik weet nog goed wat ik een vrouw zag doen van wie de enige zoon naar een verre kolonie ging emigreren. Ik was in het treinstation en zag haar vele tranen en de vele omhelzingen die ze haar jongen gaf. Maar de trein kwam binnen en hij ging de wagon in. Nadat de trein het station verlaten had, was ze dwaas genoeg om zich los te rukken van de vrienden die haar probeerden te weerhouden. Zij rende over het perron, sprong de treinrails op en ging achter de wegrijdende trein aan. Dat was begrijpelijk, maar ze had het beter niet kunnen doen. Wat had het voor nut?

			Wij kunnen beter afzien van daden die geen praktisch nut dienen. Want in dit leven hebben we niet genoeg tijd en kracht om die aan vruchteloze daden te verspillen. De discipelen zouden er wijs aan doen als ze zouden stoppen met staren, want dat leverde niemand iets goeds op en zijzelf werden erdoor niet gezegend. Wat is het nut van staren als er niets te zien is? Het was dus een goede vraag van de engelen: ‘Waarom staat u omhoog te staren naar de hemel?’

			Om nog een andere vraag te stellen: aan welk voorschrift gehoorzaamden ze toen ze omhoog stonden te staren naar de hemel? Als u een bevel van God heeft om iets te doen, hoeft u niet naar de reden van dat bevel te vragen. Het is ongehoorzaam om ermee te beginnen Gods wil te bevragen. Als er echter helemaal geen voorschrift is, waarom zou u dan doorgaan met een daad waarvan het overduidelijk is dat hij geen enkele zegening belooft voort te brengen? Wie beval hun om omhoog naar de hemel te staan staren? Als Christus dat gedaan had, laat hen dan in Christus’ naam daar staan alsof ze standbeelden zijn en laten ze dan nooit hun hoofd omdraaien! Hij heeft het hun echter niet geboden. Waarom deden ze dan wat Hij hun niet opgedragen had en lieten zij liggen wat Hij wel bevolen had? Want Hij had hun de strikte opdracht gegeven om in Jeruzalem te blijven tot zij ‘met kracht uit de hoogte bekleed’ (Luk 24:49) zouden worden. Dus was wat zij deden niet te rechtvaardigen.

			Hier treffen we een praktische punt voor ons aan: Wij zijn maar al te zeer geneigd om hen na te doen. ‘O, maar ik zou nooit omhoog naar de hemel staan staren’, zegt u. Dat weet ik nog niet zo zeker. Sommige christenen zijn heel nieuwsgierig, maar niet gehoorzaam. Duidelijke voorschriften worden genegeerd, terwijl ze moeilijke problemen proberen op te lossen. Ik herinner me iemand die zich altijd bezig hield met de schalen, de zegels en de trompetten. (Openbaringen 6, 8 en 16) Hij was goed in het uitleggen van de apocalyptische symbolen, maar hij had zeven kinderen en hij bad niet samen met zijn gezin. Als hij de schalen en trompetten achterwege gelaten had en op zijn jongens en meisjes had gelet, was dat een stuk beter geweest. Ik heb mensen gekend die een geweldig inzicht hadden in Daniël en die bijzonder onderwezen waren in Ezechiël, maar wonderlijk genoeg waren ze heel vergeetachtig als het gaat om Exodus 20 en niet erg helder over Romeinen 8. Ik neem het die mensen helemaal niet kwalijk dat ze Daniël en Ezechiël bestudeerden, integendeel! Maar toch zou ik wensen dat ze ijverig geweest waren in het bekeren van de zondaren in hun buurt en dat ze meer gedaan hadden om de armlastige heiligen bij te staan.

			Ik geef toe dat de studie van de voeten in het beeld uit het visioen van Nebukadnezar waarde heeft en dat de kennis over de koninkrijken die samen de tien tenen ervan vormen, belangrijk is. Ik zie echter niet in hoe het juist kan zijn om toe te staan dat zulke studies de plaats innemen van de gewone dingen uit de praktijk van de godvrezendheid. Als de tijd die de goede man met duistere theologische vooronderstellingen doorbracht, was besteed aan een missie in een schemerig straatje dicht bij zijn huis, dan zou het nuttiger geweest zijn voor de mensen en zou God meer eer krijgen. Ik zou wel willen dat u alle geheimenissen verstond, broeders, als u dat zou kunnen. Maar vergeet niet dat het hier beneden onze belangrijkste bezigheid is om te roepen: ‘Zie het Lam!’ Lees en onderzoek op alle mogelijke manieren, totdat u alles weet wat de Heere over de komende dingen geopenbaard heeft. Zie er echter allereerst op toe dat uw kinderen aan de voeten van de Zaligmaker worden gebracht en dat u samen met God aan de opbouw van Zijn kerk werkt. De grote massa ellende, onwetendheid en zonde die ons aan alle kanten omringt, vraagt al onze kracht.

			Als u geen antwoord geeft op deze roeping, zal ik, hoewel ik geen man in witte kleding ben, het wagen om tegen u te zeggen: ‘Christenmensen, waarom staat u daar te staren naar de geheimenissen, terwijl er nog zoveel voor Jezus gedaan moet worden en u dat achterwege laat?’ U die nieuwsgierig maar niet gehoorzaam bent, ik vrees dat ik tevergeefs tegen u spreek. Toch heb ik het gezegd. Moge de Heilige Geest ook spreken.

			Anderen houden zich wel bezig met beschouwingen, maar handelen niet. Veel wijden ze zich aan de studie van de Schrift en aan de overdenking ervan, maar ze zijn niet ijverig in goede werken. Beschouwing is zo schaars in deze tijd dat ik zou wensen dat ze duizend keer zo vaak zou voorkomen als nu. Maar in het geval waarnaar ik verwijs, vloeit alles naar de ene gedachtestroom. Alle tijd wordt doorgebracht met lezen, in blijdschap, in vervoering, in vrome ontspanning. Godsdienst moet nooit het middel tot zelfzucht worden. Toch vrees ik dat sommigen zo met godsdienst omgaan alsof de belangrijkste bedoeling ervan het geestelijke genot is. Als de godsdienst van een mens er enkel in gelegen is dat hij zichzelf redt en dat hij zelf alleen van de heilige dingen geniet, is hij geestelijk ziek. Als zijn beoordeling van een preek enkel gebaseerd is op die ene vraag: ‘Heeft deze preek mij gevoed?’ dan is dat een zelfzuchtig oordeel. Er bestaat zoiets als een zelfzuchtige godsdienst, waarin u zelf de eerste, de tweede, de derde bent, tot op de allerlaatste toe. Heeft Jezus ooit op die manier gedacht of gesproken? Zelfs de overdenking van Christus kunt u op zo’n manier uitvoeren dat ze u bij Christus vandaan leidt. De kluizenaar mediteert over Jezus, maar zelf lijkt hij zo weinig als het maar mogelijk is op Jezus, Die altijd druk bezig was en Die altijd Zichzelf verloochende. De meditatie die niet gepaard gaat met actieve dienst bij de verspreiding van het Evangelie onder de mensen heeft het verwijt van de engel zeker wel verdiend. ‘Galilese mannen, waarom staat u omhoog te staren naar de hemel?’

			Bovendien zien sommigen oplettend, verlangend en met koortsachtig ongeduld uit naar de een of andere wonderbaarlijke tussenkomst. Soms raken we droevig omdat we het Koninkrijk van Christus niet zo snel terrein zien winnen als we zouden willen. Ik veronderstel dat u net zo bent als ik. Ik begin te tobben, ik raak diep bezorgd en ik vind dat ik daar alle reden voor heb, want de waarheid struikelt op de straat (Jes. 59:14) en de dagen van bestraffing en belediging zijn over ons gekomen. Dan kwijnen we weg, want de Meester is weg en we roepen: ‘Wanneer zal Hij terugkomen?’ Waarom duurt het zo lang voor Zijn strijdwagens komen? Waarom wacht Hij nu al eeuwenlang?’ Ons verlangen slaat om in ongeduld en wij beginnen omhoog naar de hemel te staren. We krijgen zo’n onrustig verlangen naar Zijn komst dat we niet meer in staat zijn om onze dagelijkse plicht naar behoren te doen. Steeds als iemand in die gemoedsgesteldheid raakt, is dit woord voor hem: ‘Galilese mannen, waarom staat u omhoog te staren naar de hemel?’

			In bepaalde gevallen heeft deze ongerustheid tot een verkeerde verwachting geleid alsof er onmiddellijk wonderen zouden gebeuren, en tot een intens verlangen naar het zien van tekenen. Tjonge, wat komt hier een fanatisme uit voort! Jaren geleden trad er zo iemand in Amerika naar voren en die verklaarde dat de Heere op die en die dag zou terugkomen. Hij bracht een grote groep mensen zover dat ze zijn dwaze voorspellingen geloofden. Velen pakten hun paarden en met voedsel voor een dag of twee, drie, trokken ze de bossen in. Ze verwachten dat ze daar meer konden zien van alles wat er te zien zou zijn dan in een dichtbevolkte stad. Door heel de Verenigde Staten waren er mensen die speciale kleding gemaakt hadden voor als ze ten hemel voeren. Dan konden ze in gepast kostuum opstijgen de lucht in. Ze wachtten en wachtten. Ik weet zeker dat er geen tekst is die meer geschikt voor hen was als deze: ‘Amerikaanse mannen, waarom staat u omhoog naar de hemel te staren?’

			Er kwam niets van terecht. Toch zijn er duizenden in Engeland en Amerika die slechts een fanatieke leider nodig hebben om in eenzelfde soort dwaasheid te belanden. Het verlangen de tijden en gelegenheden te kennen is voor vele arme stumpers een rage; hun dwaasheid leidt hen in dat specifieke spoor. Elke gebeurtenis is een ‘teken van de tijden,’ en ik voeg eraan toe: een teken dat ze niet begrijpen. Een aardbeving is bijzonder geliefd bij hen. ‘Nu komt de Heere terug!’ roepen ze. Alsof er sinds onze Heere naar de hemel ging niet honderden aardbevingen zijn geweest van het soort waarover we pas hoorden. Als de profetische aardbevingen op verschillende plaatsen zullen plaatsvinden, zullen we dat weten zonder dat deze broeders ons daarvoor hoeven te waarschuwen.

			Wat zijn er al niet veel mensen verdwaasd door het getal van het beest en wat waren ze bereid om hoge vreugdesprongen te maken omdat ze het nummer 666 in de naam van een of ander groot mens ontdekt hadden. Wel, dat nummer zal wel aan de naam van een ieder toegekend kunnen worden als het handig wordt aangepakt en als de cijfers van het alfabet van Griekenland, Rome, Egypte, China of Timboektoe worden gebruikt. Ik maak me zorgen om de onnozele manier waarop sommige mensen speelgoed maken van de Schrift en met de teksten spelen alsof ze een pak tarotkaarten vormen.

			Wanneer u ook maar een man ontmoet die zich als een profeet opwerpt, blijf hem dan in de toekomst uit de weg. Als u hoort van tekenen en wonderen, wend u dan tot de Heere en bezit uw ziel in geduld. (Luk. 21:19 Eng. vert.) ‘De rechtvaardige zal door het geloof leven.’(Rom. 1:17) Er is geen andere manier om onder wild enthousiaste mensen te leven. Geloof in God en vraag niet om mirakels en wonderen of om de kennis van de tijden en gelegenheden. Het is niet in uw macht om te weten wanneer de Heere het Koninkrijk weer oprichten zal.

			Denk aan het vers dat ik nu lees opdat u het hoort: ‘Het is niet aan u om de tijden en gelegenheden te kennen.’ (Hand. 1:7) Als ik een kamer binnengebracht werd waarin een groot aantal pakketten opgeslagen lag en er werd mij verteld dat er ergens iets goeds voor mij te vinden was, zou ik beginnen om het pakketje met mijn naam erop te zoeken. Als ik bij een pakketje kwam met grote letters erop: ‘Niet voor u’, dan zou ik dat laten liggen. Hier vinden we een kist vol kennis, waarop geschreven staat: ‘Het is niet voor u om de tijden en gelegenheden te kennen die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft.’ Stop ermee u te mengen in de zaken die verborgen zijn en wees ermee tevreden dat u de dingen kent die duidelijk geopenbaard zijn.

			II. Als tweede wil ik dat u opmerkt welke bemoedigende omschrijving deze blinkende geesten van onze Heere geven. Ze beschrijven Hem als volgt: ‘Deze Jezus.’

			Deze omschrijving waardeer ik des te meer omdat ze komt van degenen die Hem kenden. ‘Hij is door de engelen gezien.’ (1 Tim. 3:16 Eng. vert.) Ze hebben Hem Zijn hele leven lang gadegeslagen, zij kenden Hem. Vlak nadat ze Hem naar Zijn Vader en Zijn God hebben zien opstijgen, zeiden ze over Hem: ‘Deze Jezus.’ Daarom weet ik door een onfeilbaar getuigenis dat Hij Dezelfde was en dat Hij Dezelfde is.

			Jezus is weggegaan, maar Hij bestaat nog steeds. Hij heeft ons verlaten, maar Hij is niet dood. Hij is niet in het niets opgelost, zoals de mist in de morgen. ‘Deze Jezus’ is opgevaren naar de troon van Zijn Vader en daar is Hij vandaag de dag nog, net zo zeker als hij eens voor Pilatus’ rechterstoel stond. Zo zeker als Hij aan het kruis hing, zo zeker zit Hij, dezelfde Mens als toen, op de troon van God en regeert Hij over de schepping.

			Ik denk er graag aan dat de Christus Die in de zevende hemel verkeert, echt Dezelfde is als Hij Die in de onderste diepten van de doodsangst verkeerde. De Christus op Wie gespuugd is, is dezelfde Christus Wiens Naam nu door de cherubs en serafijnen bezongen wordt in een dag waar geen nacht op volgt. De Christus Die gegeseld werd is Dezelfde voor wie overheden en machten met vreugde hun kronen afwerpen.

			Denk daaraan en wees deze morgen verheugd. Sta niet omhoog naar de hemel te staren naar een mythe of een droom. Jezus leeft, zorg ervoor dat u ook leeft. Treuzel niet alsof u helemaal niets te doen hebt of alsof het Koninkrijk van God ten einde gekomen is nu Jezus wat Zijn lichamelijke aanwezigheid betreft van de aarde is weggegaan. Het is niet helemaal over: Hij leeft nog steeds en Hij heeft u werk gegeven om te doen totdat Hij terugkomt. Ga daarom heen en doe dat.

			‘Deze Jezus’ – ik houd van dat woord, want ‘Jezus’ betekent ‘een Zaligmaker’. Angstige zondaren die hier aanwezig bent, de Naam van Hem Die omhoog naar Zijn heerlijkheid gegaan is, is zo uitnodigend voor u! Wilt u niet naar ‘deze Jezus’ toekomen? Hij is het Die de blinde ogen opende en de gevangenen uit de gevangenis leidde! Vandaag doet Hij nog steeds hetzelfde. Dat uw ogen Zijn licht toch zouden zien! Hij Die de melaatsen aanraakte, Die de doden opwekte, is nog steeds dezelfde Jezus, nog steeds in staat om volkomen zalig te maken.

			O, dat u toch zou kijken en leven! U hoeft alleen maar door het geloof naar Hem toe te komen, net zoals de vrouw die de zoom van Zijn kleed aanraakte. U hoeft alleen maar tot Hem te roepen zoals de blinde man van wie Hij het gezichtsvermogen herstelde. Hij is immers dezelfde Jezus, Die nog steeds dezelfde tere liefde voor schuldige mensen met Zich meedraagt, dezelfde bereidheid om allen die in geloof tot Hem komen, te ontvangen en te reinigen.

			‘Deze Jezus.’ Wel, dat moet betekenen dat Hij Die in de hemel is, dezelfde Christus is als Hij Die op de aarde was. Maar het moet ook betekenen dat Hij Die komen zal, dezelfde Jezus is als Hij Die omhoog naar de hemel ging. De aard van onze gezegende Meester is niet veranderd en dat zal ook nooit gebeuren. Er heeft wel een grote verandering in Zijn gestel plaatsgevonden:

			De Heere zal komen, maar niet Dezelfde
als Hij Die eens in nederigheid kwam:
een nederige Man tegenover Zijn vijanden,
een vermoeide Man, vol van ellende.

			Hij zal wat Zijn natuur betreft ‘dezelfde Jezus’ zijn, maar niet wat betreft Zijn toestand. Als Hij komen zal om te oordelen, zal Hij dezelfde tederheid bezitten en als al de heerlijkheid van hemel en aarde Zijn voorhoofd omkransen zal, zal Hij nog dezelfde zachtmoedigheid hebben. Op die dag zullen onze ogen Hem zien. Dan zullen we Hem niet alleen herkennen aan de littekens van de spijkers, maar juist ook aan de aanblik van Zijn voorkomen, aan het karakter dat in dat wonderbaarlijke gelaat te herkennen is. Dan zullen we zeggen: ‘Hij is het! Hij is het! Dezelfde Christus Die te midden van Zijn discipelen naar de top van de Olijfberg liep!’

			Ga naar Hem toe met uw problemen, net zoals u gedaan zou hebben als Hij nog hier was. Zie zonder angst uit naar Zijn wederkomst. Zie naar Hem uit met die vreugdevolle verwachting waarmee u de Jezus van Bethanië zou verwelkomen Die van Maria, Martha en Lazarus hield.

			Na die lieflijke omschrijving van Jezus kwam deze vraag: ‘Waarom staat u omhoog te staren naar de hemel?’ Ze zouden hebben kunnen zeggen: ‘Wij staan hier omdat we niet weten waar we moeten heengaan. Onze Meester is weg. ‘Maar o, het is nog dezelfde Jezus! Hij zal terugkomen, dus ga omlaag naar Jeruzalem en ga direct aan het werk. Maakt u zich geen zorgen, er is geen ernstig ongeluk gebeurd. Het is geen ramp dat Christus weggegaan is, maar het een stap voorwaarts voor Zijn werk.

			Mensen die het geloof verachten, zeggen tegenwoordig tegen ons: ‘Uw zaak is voorbij! Het christendom heeft afgedaan! Uw goddelijke Christus is weggegaan. Wij hebben geen spoor gezien van Zijn hand die wonderen werkt of gehoord van Zijn stem die met niemand te vergelijken is.’

			Hier komt ons antwoord: ‘Wij staan niet omhoog naar de hemel te staren, wij zijn niet verlamd omdat Jezus weg is. Hij leeft, de grote Verlosser leeft. Hoewel het onze vreugde is om onze ogen op te heffen omdat we Zijn komst verwachten, is het ook onze vreugde om ons staren naar de hemel te veranderen in een waken op de aarde. Het is onze vreugde om naar de stad te gaan en daar te vertellen dat Jezus opgestaan is, dat mensen door het geloof in Hem gered worden en dat wie in Hem gelooft, het eeuwige leven heeft. Wij zijn niet verslagen, verre van dat! Zijn hemelvaart is geen terugtrekking, maar een vooruitgang. Zijn vertoeven is niet omdat Hij gebrek aan macht heeft, maar vanwege de overvloed van Zijn geduld. De overwinning staat niet ter discussie. Alle dingen werken daaraan mee, alle legers van God zijn bezig aan te treden voor de laatste aanval. Deze Jezus is bezig Zijn witte paard te beklimmen die de legers van de hemel zal aanvoeren, overwinnend en om te overwinnen. (Openb. 6:2)

			III. Onze derde punt is dit: De grote praktische waarheid. Deze waarheid is niet van dien aard dat ze ons door laat gaan met het omhoog te staren naar de hemel, maar ze is bedoeld om elk van ons naar huis te laten gaan om daadwerkelijk te gaan dienen. Welke waarheid is dat?

			Wel, allereerst dat Jezus naar de hemel is gegaan. Jezus is weg! Jezus is weg! Dat klinkt als een doodsklok. Jezus is bij u vandaan opgenomen in de hemel! Dat klinkt als het gebeier van huwelijksklokken. Hij is weg, maar Hij is naar boven gegaan naar de heuvels vanwaar Hij de strijd kan overzien. Hij is naar de troon van God gegaan, vanwaar Hij ons bijstand kan zenden. De reservelegers van de Almachtige stonden te wachten totdat hun Gezagvoerder kwam en nu Hij in het centrum van het heelal aangekomen is, kan Hij legioenen engelen zenden of kan Hij grote legers mensen opwekken ten gunste van Zijn zaak.

			Ik heb er alle reden voor om deze wereld in te trekken en om aan het werk te gaan, want Hij is naar boven naar de hemel gegaan en ‘Hem is gegeven alle macht in hemel en aarde.’ (Matt.28:18) Is dat nu niet een goed argument: ‘Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.’ (Matt. 28:19)?

			Jezus zal terugkomen. Dat is nog een reden om onze lendenen te omgorden. Het is duidelijk dat Hij het gevecht niet heeft verlaten of uit het strijdveld gedeserteerd is. Onze grote Gezagvoerder voert ons nog steeds aan in de strijd. Hij is naar een ander deel van het strijdveld gegaan, maar Hij zal terugkomen, misschien wel in een oogwenk. U zegt toch ook niet dat een bevelhebber zijn veldtocht opgegeven heeft als het beter was dat hij zich van uw deel van het strijdveld terugtrok?

			Door weg te gaan doet onze Heere wat voor Zijn Koninkrijk het beste is. Het was van het allergrootste nut dat Hij weggaan zou en dat eenieder van ons de Geest zou ontvangen. Tussen de Koning Christus en de meest gewone soldaat in het gelid bestaat er een gezegende eenheid. Zijn hart heeft Hij niet van ons weggenomen en evenmin Zijn zorg en Zijn belangstelling voor ons. Hij is met hart en ziel aan Zijn volk en hun heilige oorlog verbonden. Het bewijs hiervan is dit: ‘Zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.’ (Openb. 22:12)

			Dan wordt er in de tekst bovendien nog aan ons verteld - en dat is een reden waarom wij aan het werk moeten – dat Hij op dezelfde wijze zal terugkomen als Hij weggegaan is. Sommige commentatoren schijnen de Engelse taal helemaal niet te begrijpen. ‘Hij Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’

			Ze zeggen dat dit verwijst naar Zijn komst in de Geest op het Pinksterfeest. Geef iemand een greintje besef en zullen ze dan niet inzien dat een geestelijk komen niet hetzelfde is als terugkomen op dezelfde wijze als Hij naar de hemel ging? Er is een overeenkomst, maar zeker geen gelijkenis tussen die twee dingen. Onze Heere werd opgenomen. Ze hebben Hem naar boven zien stijgen. Hij zal terugkomen en ‘elk oog zal Hem zien.’ (Openb. 1:7) Hij is niet in de Geest naar boven gegaan, maar in eigen Persoon. Hij zal ook in eigen Persoon terugkomen. ‘Deze Jezus zal op dezelfde wijze terugkomen.’ Hij steeg op, dat is daadwerkelijk een feit. Niet een poëtisch stijlfiguur of een geestelijk symbool, maar daadwerkelijk een feit. ‘Deze Jezus’ steeg letterlijk op. ‘Deze Jezus’ zal ook letterlijk terugkomen. Hij zal op de wolken neerdalen, net zoals Hij opsteeg in de wolken. ‘Hij zal ten laatste dage op aarde staan.’(Job 19:25 Eng. vert.), net zoals Hij daar vroeger stond.

			Hij steeg onbelemmerd ten hemel op. Geen hogepriester, geen Schriftgeleerde of Farizeeër of zelfs geen rabbijn belemmerde Zijn hemelvaart. Het zou dwaas zijn om te denken dat ze dat zouden kunnen. Als Hij wederkomt, zal evenmin niemand Hem kunnen weerstaan. Zijn tegenstanders zullen vergaan. Voor Zijn tegenwoordigheid zullen ze wegsmelten als het vet van de rammen. Als Hij komt, zal Hij de weerspannige naties met een ijzeren staaf breken, want op die dag zal Zijn kracht onoverwinnelijk zijn.

			Broeders, sta niemand toe om dit allemaal van u af te pakken door het te vergeestelijken. Jezus komt daadwerkelijk terug, daal daarom daadwerkelijk af in de omgeving waarin u dient. Ga aan het werk en onderwijs de onwetenden. Win de eigenzinnigen in, leer de kinderen en vertel de lieflijke Naam van Jezus overal. Geef van uw bezit, daadwerkelijk, en praat er niet over. Wijd uw dagelijks leven daadwerkelijk aan de eer van God. Leef daadwerkelijk geheel voor uw Verlosser. Jezus komt niet terug op een soort van mythische, schimmige, wazige manier, maar Hij komt letterlijk en feitelijk terug en Hij zal u letterlijk en feitelijk tot zich roepen om rekenschap van uw rentmeesterschap af te leggen. Ga daarom nu naar dat gedeelte van de wereld dat u bereiken kunt en predik er het Evangelie aan elk schepsel al naar gelang de gelegenheid die u krijgt. Doe dat vandaag, letterlijk en niet symbolisch, persoonlijk en stuur niet iemand anders in uw naam.

			Want dit is het wat die mannen in witte kleding bedoelden: Wees gereed om uw Heere, Die terugkomen zal, te ontmoeten. Op welke wijze zijn wij gereed om Jezus te ontmoeten? Als dezelfde Jezus terugkomt Die van ons wegging, laten we dan gaan doen wat Hij deed voordat Hij wegging. Als dezelfde Jezus terugkomt, kunnen we niets doen dat Hij meer goedkeurt dan dat we rondgaan en goeddoen. Als u Hem met vreugde ontmoeten wil, dien Hem dan met inspanning. Als de Heere Jezus vandaag terugkwam, zou ik graag willen dat Hij me aantrof terwijl ik studeerde, bad of preekte. Zou u niet graag willen dat Hij u in uw zondagsschool aantrof, in uw klas of buiten op de hoek van de straat terwijl u preekte, of bij welke andere bezigheid dan ook waarbij u het voorrecht hebt dat u het in Zijn Naam doen mag? Zou u uw Heere willen ontmoeten terwijl u lui was? Denk dat maar niet!

			Op een morgen bezocht ik een van onze leden. Zij was de trap bij de voordeur aan het schrobben. Helemaal in de war stond ze op. Ze zei: ‘Lieve help, meneer, ik wist niet dat u vandaag kwam. Anders was ik klaar geweest.’Ik antwoordde: ‘Beste vriendin, u kon niet beter in vorm zijn dan nu. U doet uw plicht als een goede huisvrouw. Moge God u zegenen.’ Zij had geen geld voor een dienstmeisje en ze deed haar plicht door haar huis schoon te houden. Ik vond dat ze er mooier uitzag met haar emmer naast haar dan wanneer ze naar de laatste mode gekleed geweest was. Ik zei tegen haar: ‘Als de Heere Jezus plotseling terugkomt, hoop ik dat Hij mij zal aantreffen terwijl ik doe wat u nu doet: namelijk het vervullen van de plicht die op dat uur van me gevraagd wordt.’

			Ik wil dat u allemaal naar uw emmers gaat zonder u ervoor te schamen. Dien de Heere, op de ene of op de andere manier. Dien Hem altijd, dien Hem ingespannen, dien Hem meer en meer. Ga morgen heen en dien de Heere achter de toonbank of in de werkplaats of in het veld. Ga heen en dien de Heere door de armen en behoeftigen te helpen, de weduwen en de wezen. Dien Hem door de kinderen te leren, in het bijzonder door te proberen uw eigen kinderen te vormen. Ga heen en beleg een samenkomst van geheelonthouders om de dronkaard te leren dat er in Christus hoop voor hem is. Of ga naar de middernachtsamenkomst en laat de gevallen vrouw weten dat Jezus haar kan herstellen.

			Doe waartoe Jezus u de kracht gegeven heeft en dan zult u, Britse mensen, niet omhoog naar de hemel staan staren. U zult op de Heere wachten in gebed en u zult de Geest van God ontvangen. U zult aan allen overal de leer van ‘Geloof en leef’ verkondigen. En als Hij komt, dan zal Hij tegen u zeggen: ‘Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal Ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw Heer.’ (Matt. 25:21,23) Moge Zijn genade ons in staat stellen om zo te handelen!

			Amen.

			De Hemelvaart van Christus

			‘Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.’ 
(Efeze 4: 7-12)

			Onze gezegende Heere en Meester is van ons weggegaan. In triomf heeft Hij Zijn troon bestegen vanaf de Olijfberg, de plaats waar Zijn kleding in een ontzagwekkende strijd in bloed gedompeld werd. Nadat Hij Zich veertig dagen lang aan Zijn geliefde discipelen had laten zien, hun overvloedig had bewezen dat Hij werkelijk uit de doden was opgestaan en hen had verrijkt met Zijn goddelijke raadgevingen, werd Hij opgenomen. Langzaam steeg Hij voor hen allen omhoog en terwijl Hij verdween, gaf Hij hun Zijn zegen. Net zoals de goede oude Jakob als z’n laatste daad zijn zegen aan zijn twaalf zonen en hun nakomelingen schonk, zo stortte onze Heere, voordat de wolk Hem aan ons gezicht onttrok, Zijn zegen uit over de apostelen die omhoog stonden te kijken en die de vertegenwoordigers van Zijn kerk waren.

			Hij is weg. Zijn stem vol wijsheid spreekt niet meer tegen ons. Zijn stoel aan tafel is leeg. De gemeente op de berg hoort Hem niet meer.

			Het zou erg makkelijk geweest zijn om redenen te bedenken waarom Hij niet weg moest gaan. Hadden wij de keuze gehad, dan zouden we Hem gesmeekt hebben om bij ons te blijven tot aan het eind van deze bedeling. Tenzij misschien genade ons in staat gesteld had om te zeggen: ‘Niet zoals wij willen, maar zoals U wilt’, (Matt. 26:39) zouden we Hem gedwongen hebben, door tegen Hem te zeggen: ‘Blijf bij ons.’ (Luk. 24:29)

			Wat was het voor de discipelen een troost geweest om hun eigen geliefde Leraar zichtbaar bij zich te hebben! Wat zou het een groep die vervolgd wordt, troosten om hun Leidsman voorop te zien gaan! Moeilijkheden zouden verdwijnen, problemen opgelost, verwarring weggenomen, beproevingen gemakkelijk gemaakt en verleidingen afgewend. Als Jezus Zelf als hun geliefde Herder nabij hen is, liggen de schapen veilig terneer. Als Hij hier geweest was, zouden we met elke verzoeking naar Hem toe kunnen gaan, net zoals zij over wie gezegd werd: ‘Zij gingen heen en berichtten het Jezus.’ (Matt. 14:12)

			Het leek passend dat Hij zou blijven om de bekering van de wereld tot stand te brengen. Zou Zijn aanwezigheid niet zo’n invloed uitgeoefend hebben dat de wereld door Zijn aangename woorden en welsprekendheid en door de overtuigingskracht van een liefdevol wonder zou worden ingewonnen? Als Hij Zijn kracht zou aanwenden, zou de strijd weldra voorbij zijn en zou Zijn heerschappij over alle harten voor eeuwig worden gevestigd. ‘Uw pijlen zijn scherp; zij treffen het hart van de vijanden van de Koning. Volken zullen onder U vallen.’ (Ps. 45:6)

			Trek U niet terug uit de strijd, machtige Boogschutter, maar blijf Uw pijlen die alles onderwerpen in het rond schieten!

			Vroeger, toen onze Heere hier lichamelijk verbleef, nog voordat Hij uit de doden was opgestaan, hoefde Hij alleen maar te spreken en dan vielen degenen die Hem gevangen kwamen nemen op de grond. Als we Hem slechts dicht bij ons konden hebben, zou geen enkele vervolger ons kunnen grijpen. Op Zijn bevel zou de felste vijand zich terugtrekken. Zijn stem riep de doden uit hun graven; als we Hem slechts hadden in de Kerk, zou Zijn stem de geestelijk doden wakker roepen. Zijn persoonlijke aanwezigheid zou beter voor ons zijn dan die van tienduizend apostelen, tenminste, dat beelden we ons in. We stellen ons voor dat, als Hij zichtbaar bij ons zou zijn, de voortgang van de Kerk zou lijken op de mars van een triomferend leger.

			Zo hadden vlees en bloed kunnen redeneren. Maar al dat soort geredeneer is tot zwijgen gebracht door de verklaring van onze Heere: ‘Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.’ (Joh. 16:7)

			Hij had ons kunnen vertellen dat Zijn majesteitelijke aanwezigheid door de heiligen in de hemel verwacht werd om hun gelukzaligheid volkomen te maken. Hij had ons kunnen zeggen dat het gepast voor Hem was om na zo’n lange ballingschap en na zo’n kolossaal werk te hebben uitgevoerd, op te varen om Zijn beloning te ontvangen. Hij had daar ook aan kunnen toevoegen dat het Zijn Vader toekwam dat Hij naar de schoot van Zijn vader, Die vol liefde is, terugkeerde. Maar alsof Hij wist dat hun siddering bij de gedachte aan Zijn vertrek voornamelijk veroorzaakt werd door hun angst voor hun eigen persoonlijke belang goot Hij het troostwoord in deze vorm: ‘Het is nuttig voor u dat Ik wegga.’

			Hij is dus weggegaan – en of ons zwakke begrip het nu bevatten kan of niet, het is beter voor ons dat Jezus aan de rechterhand van God zit dan dat Hij hier lichamelijk in onze samenkomsten aanwezig zou zijn.

			Met vreugde zouden wel honderd huisgezinnen zoals dat in Bethanië Hem onthaald hebben. Duizenden gemeenten zouden zich verheugen als ze konden zien hoe Hij net als in de synagoge de Schrift opende. Er zijn vrouwen onder ons die Zijn voeten zouden kussen en mannen die het een eer zouden vinden om de riem van Zijn sandalen los te maken.

			Maar Hij is heengegaan naar bergen van mirre en de heuvels van wierook. Hij zit niet langer aan onze tafels en wandelt niet meer naast ons op onze wegen. Hij leidt nu een andere kudde naar de fonteinen van levend water. Laten Zijn schapen hier beneden zich niet inbeelden dat Hij hun door Zijn vertrek onrecht heeft aangedaan. De onfeilbare Wijsheid heeft ons verkondigd dat het nuttig voor ons is dat Hij weggegaan is.

			Laten we vanmorgen niet hier blijven staan en naar de hemel blijven staren, zoals de Galilese mannen deden. Laten we niet treuren dat we onze Heere verloren hebben, maar laten we liever neerzitten en dit rustig overdenken. Laten we zien of we uit dit grote gebeuren niet wat voordeel voor onze ziel kunnen halen. Laat onze overdenkingen opstijgen langs het nog oplichtende spoor van de hemelvaart van onze Heere:

			Hoger, hoger dan deze lager gelegen hemel.
Opwaarts, waar eeuwige tijdperken voortrollen.

			Met de hulp van de Heilige Geest en met het oog op het praktische nut zullen we als eerste het feit van Zijn hemelvaart overdenken. Als tweede de triomf van de hemelvaart en als derde de gaven van die hemelvaart. We zullen dan afsluiten door aandacht te geven aan wat de hemelvaart betekent voor de onbekeerden.

			I. Laten we dan allereerst met plechtige gedachten naar boven blijven kijken en het feit van de hemelvaart bezien. We gaan niet in op allerlei controversen en doen geen poging om een louter leerstellige beschrijving te geven. We verlangen ernaar om de hemelvaart te overdenken met het oog op het ontvangen van troost, stichting en winst voor de ziel.

			Het zou ons opperste vreugde moeten verschaffen om eraan te denken dat Hij Die in de diepste delen van de aarde neergedaald is, nu ver boven alle hemelen opgevaren is. De neerdaling gaf reden tot vreugde aan engelen en mensen. Maar Hem bracht het in veel vernedering en verdriet, vooral toen Hij nadat Hij een lichaam ontvangen had – dat volgens de Psalmist ‘geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde’ (Ps. 139:15) – verder afdaalde in de diepste delen van de aarde en als een gevangene in het graf sliep. Zijn afdaling op aarde was voor ons de bron van overvloedige vreugde, maar voor Hem betekende ze één en al pijn, schande en vernedering.

			Wat moet onze vreugde dan naar verhouding groot zijn, omdat de schande is verzwolgen door de roem, de pijn opgelost is in gelukzaligheid en de dood overwonnen is door onsterflijkheid. Als de herders al zongen bij Zijn neerdaling, laten alle mensen dan zingen bij Zijn opstanding. Terecht verdient de Krijgsman het om roem te ontvangen, want Hij heeft die duur verworven. Onze liefde voor rechtvaardigheid en voor Hem dwingt er ons toe ons in Zijn vreugde te verheugen. Alles wat de Heere Jezus blij maakt, maakt Zijn volk blij. Onze sympathie voor Hem is uiterst diep; wij achten Zijn schande van grotere waarde dan alle rijkdom en we stellen net zo veel prijs op Zijn eer.

			Als we met Hem gestorven zijn en met Hem begraven zijn in de doop en ook met Hem zijn opgestaan door het geloof in de werking van God Die Hem uit de doden opwekte, dan hebben we ook samen een plaats gekregen in de hemelse gewesten en hebben we een erfenis verkregen.

			Als de engelen al hun liefelijkste gezangen lieten horen toen de Christus van God naar Zijn koninklijke troon terugkeerde, hoeveel te meer moeten wij dat dan doen! Vergeleken met ons hadden die hemelse wezens maar een gering aandeel in de triomf van die dag. Want het was een Mens Die ‘de gevangenis gevangennam’, het was Iemand Die uit een vrouw geboren was, Die zegevierend terugkwam uit Bozra. We mogen wel met de dichter van Psalm 68, waarnaar onze tekst verwijst, zeggen: ‘De rechtvaardigen verblijden zich, zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; loof Hem Die door Zijn Naam HEERE boven de hemelen rijdt; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.’ (Ps. 68: 4,5 Eng. vert.)

			Het gaat hier om niemand anders dan Christus, been van onze beenderen en vlees van ons vlees. Het was de tweede Adam Die naar Zijn heerlijkheid opsteeg. Verheug u gelovigen, als degenen die juichen vanwege de overwinning; verdeel de buit met de sterken. (Jes. 53:12, Eng. vert.)

			Vermorzeld is de kop van de slang.
De hel is overwonnen, de dood is dood.
En de gevangenis is gevangen,
met Christus meegevoerd omhoog.

			Nu al Zijn werk en strijd volbracht is,
is Hij naar Zijn hemel gegaan.
Naast de troon van Zijn Vader
pleit Hij nu voor de Zijnen.

			Zing, hemelen! Aarde, verheug u!
Engelenharp en mensenstem,
hef rondom Hem in Zijn heerlijkheid
de lofzang op uw opgevaren Verlosser aan.

			Bedenk verder dat deze wereld al haar bekoring voor ons verloren heeft vanaf het moment dat onze Heere haar verliet. Als Hij er was, zou geen enkele plek in het heelal ons met sterkere banden kunnen vasthouden. Maar sinds Hij naar boven gegaan is, trekt Hij ons van deze aarde af naar omhoog. De bloem is weg uit de tuin; het eerste rijpe fruit is ingezameld. De kroon van de aarde heeft zijn schitterendste juweel verloren; de ster is verdwenen uit de nacht; de dauw van de morgen is verdampt; de zon is midden op de dag verduisterd.

			We hebben wel gehoord van mensen die nooit meer glimlachten nadat ze een vriend of een liefste kind hadden verloren, omdat niets de akelige leegte meer kon vullen. Ons kan geen enkel leed meer zulk verdriet berokkenen, want we hebben geleerd te berusten in de wil van onze Vader. Maar het feit dat Jezus, Die ons alles is, naar de hemel is gegaan, heeft iets van hetzelfde gevoel in onze harten teweeggebracht. Deze wereld kan nu nooit meer onze rustplaats zijn, ze kan ons niet langer bevredigen. Jozef is niet langer in Egypte en het is tijd voor Israël om te gaan. Nee, aarde, mijn schat is niet hier bij u. Evenmin zal mijn hart door u gevangen worden gehouden. Christus, U bent de grote schat van Uw volk. Sinds U bent weggegaan, is ons hart met U opgeklommen naar de hemel.

			Hieruit komt de grote waarheid voort dat ‘onze omgang in de hemelen’ is ‘waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus.’ (Fil. 3:20, Eng. vert.) Broeders, aangezien Christus weggegaan is, is ons leven met Hem verborgen in God. (Kol. 3: 3) Ons Hoofd is naar het Rijk der heerlijkheid gegaan en het leven van de leden van Zijn lichaam is daar te vinden. Omdat het Hoofd Zich met hemelse zaken bezighoudt, moeten de leden van het lichaam niet als slaaf van aardse zaken in het stof kruipen. ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.’ (Kol. 2: 1,2)

			Onze Bruidegom is naar Zijn ivoren paleizen gegaan. Hij woont te midden van Zijn broeders. Horen we niet hoe Hij ons roept tot de gemeenschap met Hem? Hoort u Zijn stem niet: ‘Sta op, Mijn vriendin, Mijn allermooiste, en kom!’ (Hoogl. 2:10)

			Laten we, hoewel ons lichaam hier nog een tijdje verblijft, toch in de geest nu al door de gouden straten wandelen en de Koning in Zijn schoonheid aanschouwen. Begin vandaag, gelovige zielen, met het werk van de heiligen. Prijs God overal, ook al verblijft u nog hier beneden. Eer Hem. Al is het dan niet op dezelfde manier als waarop de volmaakten boven Hem dienen, laat het dan toch met dezelfde gehoorzame verrukking zijn.

			‘Onze omgang is in de hemel.’ Dat u en ik toch ten volle mogen beseffen wat dat betekent. Laten we onze hemelse burgerrechten aanvaarden en laten we onze voorrechten en werkzaamheden als hemelburgers in de praktijk brengen. Laten we leven als zij die uit de doden levend geworden zijn, die samen opgewekt zijn en die deelgenoten geworden zijn van Zijn opstandingsleven. Laten wij, omdat het Hoofd van het gezin in de heerlijkheid is, in geloof aanschouwen hoe dicht wij daarbij zijn en laten we bij wijze van voorsmaak leven uit de vreugde en de kracht daarvan.

			Op deze manier zal de hemelvaart van onze Heere ons de hemel indachtig maken en ons de heiligheid leren die onze voorbereiding erop is.

			Onze Heere Jezus Christus is van ons weggegaan – we keren naar die gedachte terug. We kunnen niet meer rechtstreeks tot Hem spreken en evenmin kunnen we Zijn stem horen antwoorden met die liefdevolle klank waarmee Hij tot Thomas en Filippus sprak. Hij zit niet meer aan bij liefdesmaaltijden met Zijn beste vrienden, zoals Maria en Martha en Lazarus.

			Hij is uit deze wereld vertrokken naar de Vader, en wat nu? Wel, Hij heeft ons hierdoor nog duidelijker geleerd dat we voortaan in geloof moeten wandelen en niet in aanschouwen. De aanwezigheid van Jezus Christus op aarde zou in hoge mate een voortdurende belemmering geweest zijn voor het geloofsleven. We zouden allemaal de Verlosser hebben willen zien, maar als mens zou Hij niet overal tegelijk aanwezig kunnen zijn. Hij zou slechts op één plaats tegelijk kunnen zijn. Daarom zouden we ons leven ermee gevuld hebben om het geld bij elkaar te krijgen voor een reis naar de plek waar Hij te zien zou zijn. Of, als Hij Zichzelf ertoe verwaardigde om door alle landen te reizen, dan zouden we ons een weg door het gedrang hebben gevochten om onze ogen aan Hem te verlustigen. We zouden elkaar benijd hebben als iemand aan de beurt kwam om vertrouwelijk met Hem te spreken.

			Gode zij dank hebben we geen reden voor geschreeuw, ruzie of strijd over het louter zien van Jezus in Zijn lichamelijke verschijning. Want hoewel Hij eens door Zijn discipelen lichamelijk gezien werd, kennen we Hem nu zelfs niet meer naar het vlees. Jezus wordt niet meer door menselijke ogen gezien. Dat is goed, want het zien van het geloof redt, onderwijst en verandert, en dat is met het louter natuurlijke zien niet zo. Was Hij hier geweest, dan zouden we veel meer acht hebben geslagen op de dingen die zichtbaar zijn, maar nu worden onze harten opwaarts geheven naar de dingen die niet gezien worden, maar die eeuwig zijn. Vandaag de dag hebben we geen priester om naar te staren; geen stenen altaar, geen tempel die met handen gemaakt is en geen plechtige riten om de zintuigen te bevredigen. Het uitwendige heeft voor ons afgedaan en wij verheugen ons in het innerlijke. We aanbidden de Vader niet op deze of op die berg, maar we aanbidden God, Die een Geest is, in geest en waarheid. (Joh. 4:23)

			We volharden nu als zagen wij de Onzichtbare. Hoewel we Hem niet gezien hebben, hebben we Hem toch lief. Hoewel we Hem nu niet zien, maar in Hem geloven, verheugen we ons met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde.

			Op dezelfde manier als we naar onze Heere toelopen, begeven we ons ook naar alles wat Hij openbaart. We wandelen door geloof en niet door aanschouwing. (2 Kor. 5:7) Israël, dat in de woestijn door middel van typen en schaduwen onderwezen was, was steeds geneigd tot afgoderij. Hoe meer er van het zichtbare in een godsdienst aanwezig is, des te moeilijker het is om echte geestelijkheid te bereiken. Zelfs de doop en het avondmaal des Heeren zouden we maar beter kunnen opgeven als ze niet door de Heere Zelf waren ingesteld. Want het vlees maakt er een valstrik van en het bijgeloof plant op deze sacramenten de wedergeboorte door de doop en de vanzelfsprekende werkzaamheid van het sacrament.

			De aanwezigheid van onze Heere zou zo een probleem voor het geloof kunnen zijn geworden, hoewel ze aangenaam was geweest voor het gevoel. Zijn vertrek van de aarde biedt het geloof een open terrein. Het werpt ons noodzakelijkerwijs terug op een geestelijk leven, want Hij Die het hoofd, de ziel en het middelpunt van ons geloof, van onze hoop en onze liefde is, is niet langer binnen het bereik van onze zintuigen.

			Het is een armzalig geloof dat het nodig heeft zijn vinger in het litteken van de spijkers te steken; maar zalig is hij die niet gezien heeft en toch geloofd heeft. (Joh. 20: 29) Ons vertrouwen stellen we op een Verlosser Die we niet zien. Onze vreugde putten we uit een Verlosser Die we niet zien. Ons geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. (Hebr. 11:1)

			Laten we deze les goed leren en laat er nooit tegen ons gezegd hoeven worden: ‘Bent u zo dwaas? U die met de Geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees?’(Gal. 3: 3) Laten wij nooit proberen te leven uit het gevoel en uit bewijsstukken. Laten we elke droom om in het vlees volmaaktheid te vinden uit onze ziel bannen en laten we net zo goed al het verlangen naar tekenen en wonderen afleggen. Laten we niet zijn als de Israëlieten, die alleen geloofden voor zolang zij de werken van de Heere zagen.

			Als onze Liefste Zich voor onze waarneming verborgen heeft, laat Hem dan daarbij zelfs al het andere maar verbergen als dat Hem behaagt. Als Hij Zichzelf maar aan ons geloof openbaart, dan is het oog dat goed genoeg is om Hem mee te kunnen zien, ook goed genoeg om er al het andere mee te kunnen zien. We zullen tevreden zijn met het zien van de zegen van Zijn verbond. We zullen al het overige zien door datzelfde oog van het geloof, totdat de tijd komen zal waarop Hij ons geloof veranderen zal in aanschouwen.

			Geliefden, laten we er nu verder over nadenken hoe zeker onze eeuwige erfenis is nu Jezus de hemelse gewesten binnengegaan is. De hemel wordt veilig voor ons bewaard, want onze wettelijke Vertegenwoordiger heeft hem daadwerkelijk in Zijn bezit en Hij kan er nooit van beroofd worden. Iets bezitten is volgens de wet bijna hetzelfde als eigendomsrecht, maar onder het Evangelie verzekert het bezit volstrekt geheel en al ons eigendomsrecht. Wie de zegen van het verbond bezit, zal die nooit kwijtraken, want het verbond kan niet veranderd worden en de gaven ervan kunnen niet ingetrokken worden. Wij zijn vaste en zekere erfgenamen van het hemelse Kanaän. Immers, onze wettelijke Vertegenwoordiger Die door het hoogste gerechtshof benoemd is, heeft de vele woningen in het grote huis van de Vader in bezit genomen en bewoont ze daadwerkelijk.

			Hij heeft ze niet slechts in bezit genomen, maar Hij is alles voor onze ontvangst en eeuwige bewoning gereed aan het maken. Als een man een huis binnengaat en er aanspraak op maakt, zal hij, als hij aan zijn rechten twijfelt, er niet aan denken om het voor de bewoners klaar te maken. Hij zal al dat soort uitgaven achterwege laten totdat alle twijfels weggenomen zijn. Maar onze lieve Heere heeft de nieuwe stad Jeruzalem voor ons in bezit genomen en Hij is dagelijks bezig haar voor ons klaar te maken, zodat wij ook mogen zijn waar Hij is.

			Als ik iemand die net als ik slechts een mens is naar de hemel kon sturen om daar een plaats voor mij vrij te houden, dan zou ik bang zijn dat mijn vriend die plaats kwijt zou kunnen raken. Maar omdat mijn Heere, de Koning van de hemel en de Heerser over alle engelen, daarheen gegaan is om al Zijn heiligen te vertegenwoordigen en om hun plaatsen voor hen op te eisen, weet ik dat mijn deel veilig is. Wees gerust geliefden en zing van vreugde, zoals het hart van de apostel deed, toen hij schreef: ‘In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden.’ (Ef. 1: 11)

			Verder, hoeveel uitwerking hebben onze gebeden wel niet, nu Jezus Zijn heerlijkheid is binnengegaan. U stuurt een verzoekschrift naar het hof en hoopt daarmee succes te hebben, want het is op de juiste manier opgesteld en mede ondertekend door een invloedrijk persoon. Maar als de persoon die uw verzoek steunt zelf aan het hof aanwezig is om uw verzoekschrift mee te nemen en daar aan te bieden, dan voelt u zich nog zekerder van uw zaak.

			Heden krijgen onze gebeden niet slechts de goedkeuring van onze Verlosser, maar worden ze door Hem Zelf als Zijn eigen verzoeken naar voren gebracht. ‘Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God.’ ‘Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.’ (Hebr. 4:14,16)

			Geen enkel gebed dat Jezus onder de aandacht brengt, zal onverhoord afgewezen worden. De zaak die Hij bepleit, wordt zeker gewonnen.

			Kijk omhoog, mijn ziel, met een verheugd oog.
Zie waar de grote Heiland staat,
de verheerlijkte Voorspraak in de hoge,
met kostbaar reukwerk in Zijn handen.

			Hij verzacht iedere nederige zucht.
Hij beveelt ieder stamelend gebed aan.
Laat uw hoop op Hem alleen rusten
Wiens macht en liefde wanhoop verbieden.

			Ik merk dat dit onderwerp ons nog lang zou kunnen bezighouden, maar we moeten het laten rusten.

			Laten we verder opmerken dat ons hart bij de overdenking van de hemelvaart van Christus in ons brandt als we eraan denken dat Hij een type of beeld van heel Zijn volk is. Zoals Hij in deze wereld was, zo zijn wij ook in deze wereld. Zoals Hij nu is, zullen wij ook zijn. Ook voor ons zal er zowel een opstanding als een hemelvaart zijn. Tenzij de Heere heel spoedig komt, zullen we sterven zoals Hij. Het graf zal ons lichaam voor een tijd ontvangen. Er is een graftombe in een tuin of een rustplaats in een Machpela van onze voorvaderen voor ons, evenals windselen en grafklederen, maar net als onze Heere zullen wij de banden van de dood verbreken, want die kunnen ons niet in het graf vasthouden.

			Er is een opstandingsmorgen voor ons, omdat Hij weer opgestaan is. De dood kon evenmin het Hoofd als de leden vasthouden. Toen de gevangenisdeuren eenmaal weggenomen waren, met posten, tralies en al, werden de gevangenen vrijgelaten.

			Als we dan uit de doden opgestaan zullen zijn bij het geschal van de trompet van de aartsengel, zullen we ook opvaren naar de hemel. Want is er niet geschreven dat wij samen met de Heere opgenomen worden in de in de lucht en zo altijd bij de Heere zullen zijn? (1 Thess. 4:17)

			Houd moed broeder, de schitterende weg naar de hoogste hemelen, die Christus betreden heeft, moet ook u betreden. De triomf die Hij genoten heeft, zal overeenkomstig uw eigen maat uw deel zijn. Ook u zult uw gevangenis gevangennemen (Ps. 68:19 Eng. vert.) en onder de toejuichingen van de engelen zult u het ”goed gedaan” in ontvangst nemen van de Vader Die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Zoals Jezus overwonnen heeft en met de Vader op Zijn troon zit, zo zult u met Jezus op Zijn troon zitten.

			Ik heb u eerder enkele aanzetten tot meditatie gegeven dan werkelijke meditaties. Moge de Heilige Geest ze voor u zegenen. Als u in gedachten op de Olijfberg zit en naar de strakblauwe lucht omhoog blijft kijken, mogen dan de hemelen voor u geopend worden en moge u dan net als Stefanus de Zoon des Mensen aan rechterhand van God zien.

			II. Laten we nu verdergaan met het tweede punt, de overwinning van de hemelvaart, en daar heel kort bij stilstaan. De psalmisten en de apostelen hebben met vreugde over de triomfantelijke hemelvaart van onze Heere naar de berg van de HEERE gesproken. Ik zal niet meer proberen te doen dan te verwijzen naar wat zij hebben gezegd. Neem in gedachten hoe de psalmist de hemelvaart van de Verlosser in een gezicht zag en hoe hij in Psalm 24 de engelen laat zeggen: ‘Hef uw hoofden op, o poorten en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat. Wie is deze Koning der ere? De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd.’ (Ps. 24: 7,8)

			Het tafereel wordt met rijke dichterlijke beeldspraak van de hoogste kwaliteit beschreven. Deze psalm leert ons duidelijk dat grote menigten van hemelse wezens zich bij onze Verlosser voegden toen Hij uit het zicht van stervelingen verdween. Ze verwelkomden Hem met toejuichingen en toen Hij de hemelse stad binnenging, vergezelden ze Hem in plechtige staatsie.

			De illustratie die daar gewoonlijk van gegeven wordt, is denk ik zo goed dat we die niet kunnen verbeteren. Als generaals en koningen in de tijd van de oude Romeinen uit de strijd terugkeerden, hadden ze de gewoonte om een triomftocht te houden. Ze reden in staatsie door de straten van de hoofdstad en hun oorlogstrofeeën werden met hen meegevoerd. De inwoners verdrongen zich voor de ramen en vulden de straten. De daken van de huizen waren overvol en het regende toejuichingen en bloemenkransen op de zegevierende held als hij langsreed.

			Zonder al te letterlijk te zijn, kunnen we ons voorstellen dat iets dergelijks plaatsvond bij de terugkeer van onze Heere naar de hemelse tronen. Psalm 68 komt op hetzelfde neer: ‘De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare duizenden. De Heere is bij hen, een Sinaï in heiligheid. U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!’ (Ps. 68: 18,19) Zo ook in Psalm 47: ‘God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal.’ (Ps. 47:6) Engelen en wezens in heerlijkheid begroetten onze terugkerende Overwinnaar. Terwijl Hij de gevangenis gevangen meevoerde, aanvaarde Hij onder de algehele toejuichingen de middelaarstroon. ‘Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd.’ (Kol. 2:15)

			De opstanding van onze Heere was een overwinning op de wereld. Ongedeerd door haar verleidingen is Hij door haar heengetrokken. Aan alle kanten is Hij door de zonde lastig gevallen, maar Zijn kleding bleef zonder vlek of rimpel. Er was geen verleiding die Hij niet ondergaan heeft. De pijlkokers van de aarde zijn op Hem leeggeschoten, zonder schade aan te richten zijn de pijlen langs Zijn beproefde wapenrusting geschampt. Ze hebben Hem mededogenloos vervolgd. Ze lieten Hem alles ondergaan wat ze met hun wrede spot maar bedenken konden, maar Hij kwam uit de oven tevoorschijn zonder dat de geur van het vuur aan Hem te vinden was. Hij had de dood zelf verdragen met onuitblusbare liefde en onoverwinlijke moed. Hij had overwonnen door alles te verdragen.

			Toen Hij opstond, was Hij oneindig ver buiten hun bereik. Hij was veertig dagen in hun midden en hoewel ze Hem niet minder haatten dan daarvoor, strekte geen enkele hand zich uit om Hem te arresteren. Hij heeft Zichzelf op verschillende plaatsen in het openbaar laten zien en toch durfde geen hond zijn tong te roeren. In de heldere lucht, ver boven de heuvels van Jeruzalem uit, keek Hij Die eens in de woestijn verzocht was, neer op de alle koninkrijken van de aarde, die de satan Hem eens had getoond als het loon van de zonde. Nu nam Hij alle koninkrijken uit kracht van Zijn verdienste in bezit.

			Hij stijgt ver boven allen op, want Hij is boven allen verheven. Zoals de wereld door haar verleidingen Zijn karakter niet kon schaden, zo kon ze Hem door haar kwaad nu niet langer raken. Hij heeft de huidige kwade wereld geheel en al verslagen.

			Daar nam Hij ook de zonde gevangen. Het kwaad had Hem woedend aangevallen, maar kon Hem niet schenden. De zonde was op Hem gelegd, het gewicht van de menselijke schuld was op Zijn schouders geladen. Dat verbrijzelde Hem tot op de grond, maar Hij stond op uit de dood, Hij steeg op naar de hemel en bewees dat Hij de last van Zich had afgeschud en die in het graf had achtergelaten. Hij heeft de zonden van Zijn volk weggedaan. Zijn verzoening is zo krachtdadig geweest dat er geen zonde meer op Hem, de Borg, is. Er blijft ook zeker geen zonde meer achter op hen voor Wie Hij de Plaatsvervanger is.

			Hoewel de Verlosser eens in de plaats van de vervloekten stond, heeft Hij de straf zo diep ondergaan dat Hij nu gerechtvaardigd is. Zijn verzoenende werk is voor altijd volbracht. De zonde, mijn broeders, werd gevangen achter de strijdwagen van onze Immanuël meegevoerd, toen Hij opvoer.

			Ook de dood werd in de overwinningstocht meegevoerd. De dood had Hem gebonden, maar Hij verbrak elke keten en bond de dood met zijn eigen touwen vast.

			Tevergeefs waren de steen, het water, het zegel.
Christus heeft de poorten van de hel laten barsten.
De dood verbiedt tevergeefs Zijn opstanding;
Christus heeft het paradijs geopend.

			Onze glorierijke Koning leeft weer!
‘Dood, waar is uw prikkel nu?’
Eens stierf Hij om onze ziel te redden. 
Waar is uw overwinning, pochend graf?’

			Dat onze Zaligmaker in hetzelfde lichaam dat in de diepe gedeelten van de aarde afdaalde, ten hemel voer, is zo’n totale overwinning over de dood, dat elke heilige die sterft zeker kan zijn van de onsterfelijkheid. Hij kan zijn lichaam achterlaten in de gewelven van het graf zonder de angst te hoeven hebben dat het daar altijd zal blijven.

			Zo is ook satan totaal verslagen! Hij dacht dat hij het nageslacht van de vrouw overwonnen had toen hij Zijn hiel verbrijzeld had, maar zie, als de Overwinnaar naar omhoog opstijgt, vermorzelde Hij de kop van de slang onder Zijn voeten.

			Ziet u de hemelse renpaarden niet die de strijdwagen van de Vorst uit het huis van David omhoog de eeuwige bergen optrekken? Hij Die de vorst der duisternis bevochten heeft, komt eraan! Zie, Hij heeft hem in ijzeren boeien geslagen! Zie hoe Hij hem meesleept aan de wielen van Zijn strijdwagen, terwijl al de zuivere wezens die de almachtige Koning trouw bleven hem bespotten! Satan, toen bent u verslagen! U viel als een bliksem uit de hemel toen Christus opsteeg naar Zijn troon.

			Broeders in Christus, alles wat maakt dat wij gevangen zijn, heeft Christus in gevangschap weggevoerd. Hij heeft het morele kwaad verslagen, de moeilijkheden en beproevingen van dit sterfelijke leven heeft Hij in de kern overwonnen. Er is niets in de hemel, op aarde of in de hel overgebleven waarvan nog gedacht zou kunnen worden dat dit tegen ons zou zijn, want Hij heeft alles weggenomen. De wet heeft Hij vervuld, de vervloeking ervan gedragen. Het handschrift dat tegen ons was, heeft Hij aan Zijn kruis genageld. Hij heeft al onze vijanden openlijk tentoongesteld. Wat is Zijn overwinning een vreugde voor ons! Wat een zaligheid is het dat wij door de gave van het geloof in Hem daar deel aan hebben!

			III. Wij wenden ons nu tot het overdenken van de gaven van de hemelvaart. Onze Heere voer op in de hoogte en gaf gaven aan de mensen. Wat waren dat voor gaven die Hij van God ontving en aan de mensen gaf? Onze tekst zegt dat Hij opvoer om alle dingen te vervullen. Ik denk niet dat dit naar Zijn Alomtegenwoordigheid verwijst. In dat opzicht vervult Hij eveneens alle dingen, maar laat me de bedoeling van dit gedeelte zoals ik die opgevat heb, uitleggen met een eenvoudig voorbeeld.

			Christus is neergedaald in de diepten van de aarde. Daardoor heeft Hij het fundament van die grote tempel ter ere van God gelegd. Hij ging tijdens Zijn leven door met het werk eraan en daarmee bouwde Hij de muren van die tempel. Hij voer op naar Zijn troon en terwijl Hij dat deed, plaatste Hij onder gejuich de sluitsteen. Wat bleef er toen nog over? Er bleef nog over om het gebouw van bewoners te voorzien en om die bewoners te voorzien van alles wat voor hun troost en volmaaktheid nodig is.

			Christus voer op in de hoogte, juist om dat te doen. In die zin vervult de gave van de Geest alle dingen. Hij brengt de uitverkorenen het gebouw binnen en rust hen toe met alles wat voor hun gehele zaligheid nodig is. De zegeningen die door de hemelvaart tot ons komen zijn ervoor ‘om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus.’ (Ef. 4:12, 13)

			Merk op dat deze zegeningen van de hemelvaart waarmee we vervuld worden, aan alle heiligen gegeven worden. Zegt het eerste vers van onze tekst niet: ‘Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus?’ De Heilige Geest is de bijzondere zegen van de hemelvaart en de Heilige Geest wordt aan ieder die waarachtig wedergeboren is, overeenkomstig zijn eigen maat gegeven.

			Broeders, u hebt allen in meerdere of mindere mate de Heilige Geest. Sommigen wat meer, anderen wat minder, maar wat u van de Heilige Geest ontvangen hebt, komt naar u toe vanwege Christus. Hij voer op in de hoogte en ontving gaven voor de mensen, om bij de HEERE God te wonen. (Ps. 68: 18) Elke christen die naar zijn eigen mate de gave van Christus heeft, moet die ten goede van iedereen gebruiken. In een lichaam bestaat immers geen gewricht of lid voor zichzelf, maar ten goede van allemaal.

			Broeder, of u nu weinig of veel genade heeft, u moet uw deel in overeenstemming met de krachtige uitwerking die hij in u heeft, aanwenden om het lichaam te laten groeien zodat het lichaam zichzelf kan opbouwen in de liefde. Zorg dat   uw gaven in dit licht ziet. Voer ze terug op Christus en gebruik ze dan voor de zaak waarvoor Hij ze bestemd heeft.

			Aan sommige mensen wordt de Heilige Geest echter in grotere mate gegeven. Als gevolg van de hemelvaart van Christus ontving de Kerk apostelen, mannen die als getuigen uitgekozen waren omdat ze de Zaligmaker persoonlijk gezien hadden. Dat was een ambt dat noodzakelijkerwijs moest uitsterven. Dat is ook passend omdat de macht omdat ook de wonderkracht zich heeft teruggetrokken. Zij waren tijdelijk nodig en zij werden door de opgevaren Heere als een uitgelezen erfenis gegeven.

			Profeten waren er ook in de Vroege Kerk. Zij waren nodig als verbinding tussen de heerlijkheid van het oude en de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Maar iedere profetische gave kwam via de Geest doordat de Verlosser naar de heerlijkheid was opgevaren.

			Er zijn nog steeds rijke gaven onder ons overgebleven. Ik vrees dat we die niet genoeg prijzen. De rijkste gaven van God aan de mensen zijn de mensen met een hoge roeping, mensen die zijn afgezonderd voor de bediening van het Evangelie. Alle ware evangelisten komen bij onze opgevaren Heere vandaan. Dat zijn zij dit het Evangelie in verschillende plaatsen prediken en ontdekken dat het de kracht van God tot zaligheid is. Zij zijn de stichters van de kerken, de ontginners van nieuwe grond, mensen met een geest voor de zending die niet op het fundament van anderen bouwen maar dat fundament voor zichzelf uitgraven.

			Wij hebben velen van zulke brengers van de blijde boodschap nodig voor de plekken waar die boodschap nog niet gehoord is. Ik weet nauwelijks een grotere zegen voor de Kerk dan dat er ernstige, onvermoeibare, gezalfde mannen van God uitgezonden worden die door de Heere onderwezen zijn om zielen in te winnen voor Hem. Wie onder ons kan inschatten van hoeveel waarde George Whitefield7 geweest is voor het tijdperk waarin hij leefde? Wie zou ooit kunnen uitrekenen hoe kostbaar John Williams8 of William Knibb9 waren?

			Whitefield was onder leiding van God de redding van ons land, dat rechtstreeks op een pandemonium afstevende. Williams riep de eilanden van de zee terug uit het kannibalisme en Knibb verbrak de ketenen van de negers. Zulke evangelisten zijn gaven die hoog boven elke prijs verheven zijn.

			Dan komen de herders en leraars, die hetzelfde werk op verschillende manieren doen. Zij worden naar de kudde gezonden. Zij verblijven op één plaats en onderwijzen de bekeerlingen die bijeenverzameld zijn. Dat zijn ook onwaardeerbare gaven van de hemelvaart van Jezus Christus.

			Niet ieder mens heeft de gave om herder te zijn. Dat is ook niet nodig. Want als zij allen herders waren, waar was dan de kudde? Zij aan wie die genade in het bijzonder gegeven is, zijn geschikt om het volk van God te leiden en te onderwijzen. Om deze leiding wordt veel gevraagd. Wat zou de Kerk zijn zonder haar herders? Laten zij die geprobeerd hebben om zonder hen te doen, tot waarschuwing voor u zijn.

			Waar u ook maar herders of evangelisten aantreft, daar bestaan ze ten goede voor de Kerk van God. Zij behoorden voor dat doel te werken en nooit voor hun eigen persoonlijke voordeel. Hun macht is de gave van de Heere en die moet op Zijn manier gebruikt worden.

			Het punt waarbij ik wil uitkomen, is het volgende: Lieve vrienden, wij hebben allen als gelovigen in zekere mate deel aan de Geest. Laten wij dat gebruiken. Wakker de gave aan die in u is. Wees niet als die man in de gelijkenis die maar één talent had en dat in een zweetdoek verborg. Broeder, zuster, als u het meest onbeduidende gewricht bent in het lichaam van Christus, beroof het lichaam dan niet van dat gewricht door traagheid of door zelfzucht, maar gebruik de gave die u ontvangen heeft, zodat het lichaam van Christus tot volmaaktheid komen kan.

			En als u geen grote persoonlijke gaven ontvangen heeft, dien de Kerk dan door haar opgevaren Heere te bidden om meer evangelisten, herders en leraars. Hij alleen kan die geven. Allen die zonder Hem komen, zijn bedriegers.

			Sommige gebeden moet u niet bidden en andere zou u kunnen bidden, maar er zijn een paar gebeden die u hoort te bidden. Er is een smeekbede die Christus ons bevolen heeft om op te zenden en toch hoor ik hem heel zelden. Het is deze: ‘Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.’ (Matt. 9:38, Luk. 10:2) Wij hebben een groot gebrek aan evangelisten en herders. Ik bedoel niet dat het ons aan knoeiers ontbreekt die de preekstoel bezetten en de banken leegmaken. Ik geloof dat er daar al jaren genoeg van zijn op de markt. Het ontbreekt ons echter aan mannen die het hart kunnen aanvuren, die het geweten wakker kunnen roepen en die de Kerk kunnen opbouwen.

			Mensen die de kudden verstrooien, zijn overal te vinden. Maar mensen die de kudde bijeenverzamelen, hoeveel hebben we er daarvan? Zo’n man is op dit moment kostbaarder dan het goud van Ofir. De koningin kan iemand bisschop van de Anglicaanse Kerk maken, maar alleen de opgevaren Heere kan een bisschop naar de ware Kerk zenden. Prelaten, pausen, kardinalen, kapelanen, kanunniken, daar heeft de Heere niets mee van doen. Ik kan niet eens de naam van hun ambt in Zijn woord vinden. Maar de allerarmste herder die de Heere voor het ambt bestemd heeft, is een gave van Zijn hemelvaart naar de heerlijkheid.

			Op dit moment betreuren we het dat onze beste mannen op het zendingsveld grijs zijn. Duff10, Moffat11 en al die anderen verdwijnen uit de actieve dienst. Waar zijn hun opvolgers? Ik zou haast zeggen: de echo antwoordt, ‘Waar?’ Wij hebben evangelisten nodig voor India, voor China, voor al de volken van de aarde.

			Hoewel wij vele godvrezende vaders onder ons hebben, die leraars in het geloof zijn, toch hebben we onder alle leden van onze gemeente weinig eminente figuren, mannen die in één adem genoemd kunnen worden met de grote puriteinse godgeleerden. Als de bediening onder ons zwak en slap zou worden, dan heeft de Kerk dat ten volle verdiend. Want dit, het belangrijkste onderdeel van haar hele organisatie, is meer verwaarloosd dan iets anders.

			Ik dank God dat deze gemeente niet alleen gebeden heeft voor dienaren, maar dat ze ook bewezen heeft dat haar gebed oprecht was, door het helpen van degenen die God geroepen heeft. Dit laatste door hen verlof en ondersteuning te geven om de weg van God beter te begrijpen. Christus’ gaven waren voor ons kostbaar genoeg ze te verzamelen en te verbeteren.

			Ons college heeft nu in de Naam van Jezus meer dan tweehonderd dienaren van het Woord ontvangen en uitgezonden. Kijk om u heen en zie hoe weinig kerken erom geven hoe ze de hemelvaartsgaven van Christus ontvangen en hoe weinig herders jonge mannen aanmoedigen om te preken.

			Ik las onlangs tot mijn onuitsprekelijke afgrijzen de klacht dat onze kerken waarschijnlijk te veel predikanten zouden hebben. Dat is een bijna godslasterlijke klacht, die de waarde van de gaven van Christus’ hemelvaart betwist. Wilde God ons maar tien keer hun aantal geven, mannen naar Zijn hart. Dan zou er ook nog een groot gebrek zijn en een vraag naar nog meer mannen! Maar er zijn er te veel, zeggen ze, voor het huidige aantal preekstoelen. Ellendige, zijn we dan zover weg dat we denken dat een dienaar van Christus een preekstoel tot zijn beschikking moet hebben? Moeten we dan allemaal alleen maar voortbouwen op het fundament van een ander? Hebben wij niemand onder ons die zijn eigen kudde bijeenverzamelen kan? Kan men zeggen dat er in deze stad met drie miljoen inwoners te veel arbeiders voor Christus zijn? Lanterfanten zijn er te veel, ongetwijfeld. En als de Kerk de luilakken wegjaagt, wie zou er dan medelijden met hen hebben?

			Als er honderden steden en dorpen zijn die geen baptistengemeente hebben en hele gebieden van andere landen die het Evangelie niet hebben, is het zinloos om ons in te beelden dat we te veel evangelisten en onderwijzers zouden kunnen hebben. Niemand is zo gelukkig met zijn werk als de man die een kudde leidt die hijzelf bij elkaar heeft gebracht. Geen herder is meer geliefd dan hij die een behoeftige kerk weer uit de puinhopen opricht en die ervoor zorgt dat zij tot vreugde en lof op aarde wordt.

			Bid de Heere dat Hij ware herders en evangelisten wil sturen. Christus heeft ze door Zijn hemelvaart verworven. Laten wij dat niet vergeten. Wat?! U denkt toch niet dat de zegeningen van het kruis het waard zijn om te hebben, dat de zegeningen van de opstanding het waard zijn om te hebben, maar dat de zegeningen van de hemelvaart met onverschilligheid, of zelfs met wantrouwen kunnen worden beschouwd?

			Nee, laten wij de gaven die God door Zijn Zoon geeft, prijzen. Als Hij ons evangelisten en herders zendt, laten wij ze dan met liefdevol respect behandelen. Eer Christus in elke ware predikant. Kijk niet zozeer naar de mens, maar naar de Meester in hem. Voer heel de goede uitwerking van het Evangelie terug op de opgevaren Zaligmaker.

			Zie op naar Christus voor meer arbeiders die met goed gevolg kunnen werken. Als ze komen, ontvang ze dan uit Zijn handen. Als ze komen, behandel ze dan vriendelijk als gaven van Hem en bid dagelijks dat de Heere uit Sion machtige geloofshelden wil zenden.

			IV. We zullen afsluiten door te overdenken wat de hemelvaart van onze Heere betekent voor zondaren. We zullen enkele woorden spreken, maar die zullen vol troost zijn. Heeft u in Psalm 68 deze woorden niet opgemerkt: ‘U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen’? Toen de Heere naar Zijn troon terugging, had Hij nog steeds liefdevolle gedachten richting opstandelingen. De geestelijke gaven van de Kerk komen evenzeer ten goede aan de opstandigen als aan de opbouw van degenen die verzoend zijn.

			Zondaar, elke ware predikant is er ten goede van u en alle arbeiders van de Kerk hebben oog voor u.

			Er zijn aan de hemelvaart van onze Heere een of twee beloften verbonden die Zijn vriendelijkheid voor u tonen: ‘En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken.’ (Joh. 12:32) Een opgevaren Zaligmaker trekt u. Ren achter Hem aan.

			Hier is nog een ander woord van Hem: ‘Hij is verhoogd’ – om te vervloeken? Nee, ‘om bekering te geven en vergeving van zonden.’ (Hand. 5:31) Kijk omhoog naar de heerlijkheid die Hij binnengegaan is. Vraag om bekering en vergeving.

			Twijfelt u aan Zijn kracht om u te redden? Hier is nog een andere tekst: ‘Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.’ (Hebr. 7:25) Het is zeker dat Hij net zo goed voor u als voor de heiligen naar de hemel gegaan is. U hoort goede moed te hebben en op dit gelukkige uur uw vertrouwen op Hem te stellen.

			Wat zal het gevaarlijk zijn om Hem te verachten! Zij die Hem in Zijn schande verachtten, zijn vergaan. Jeruzalem werd een bloedbad, omdat zij de verachte Nazarener verwierp. Wat zal het dan zijn om de Koning te verwerpen nu Hij Zijn grote kracht op Zich genomen heeft? Bedenk dat deze Jezus, Die opgenomen is naar de hemel, op dezelfde wijze zal terugkomen als zij Hem naar de hemel hebben zien gaan. (Hand. 2:11) Zijn terugkomst is zeker en uw dagvaarding voor Zijn rechterstoel ook. Maar wat kunt u Hem zeggen als u Hem verwerpt?

			Kom, stel vandaag nog uw vertrouwen op Hem. Laat u met Hem verzoenen, opdat Hij niet toornig zal worden en u onderweg omkomt als Zijn toorn slechts even ontbrandt. (Ps. 2:12)

			De Heere zegene u en geve u deel aan Zijn hemelvaart.

			Amen, ja amen.

			Het navolgen van de opgestane Christus

			‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn.’ 
(Kol. 3:1,2)

			De opstanding van onze goddelijke Heere uit de doden is de hoeksteen van de christelijke leer. Misschien zou ik het nog beter de sluitsteen van de boog van het christendom kunnen noemen, want als het feit van de opstanding weerlegd kon worden, zou het hele gebouw van het Evangelie instorten. ‘Als Jezus Christus niet opgewekt is, is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. U bent dan nog in uw zonden. Als Christus niet is opgewekt, zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren en wij, die zo’n heerlijke hoop van de opstanding moeten missen, zijn de meest beklagenswaardige van alle mensen.’ (1 Kor. 15: 14,17-19)

			Omdat het belang van Zijn opstanding zo groot is, behaagde het onze Heere er om vele onfeilbare bewijzen van te geven. Dit deed Hij door steeds weer opnieuw in het midden van Zijn volgelingen te verschijnen. Het zou interessant zijn om uit te zoeken hoe vaak Hij verscheen. Ik denk dat er ongeveer zestien verschijningen vermeld zijn. Hij toonde Zichzelf vrijuit aan Zijn discipelen en at en dronk met hen. Ze raakten Zijn handen en Zijn zijde aan, hoorden Zijn stem en wisten dat Hij dezelfde Jezus was als Degene Die gekruisigd was. Hij was er niet slechts mee tevreden om aan de oren en ogen van de discipelen te bewijzen dat Hij opgestaan was, maar zelfs aan hun tastzin bewees Hij de werkelijkheid van Zijn opstanding.

			Deze verschijningen waren heel gevarieerd. Soms had Hij een gesprek met een persoon alleen, of het nu met een man zoals Kefas of met een vrouw zoals Magdalena was. Hij sprak met twee van Zijn volgelingen toen zij naar Emmaüs gingen en met het gezelschap van de apostelen bij de zee.

			De ene keer treffen we Hem onder de elven aan als de deuren uit angst voor de Joden gesloten zijn. Een andere keer treffen we Hem aan te midden van een bijeenkomst van meer dan vijfhonderd broeders, van wie de meesten jaren later nog leefden om ervan te getuigen. Zij kunnen zich niet allemaal vergist hebben.

			Geen historisch feit heeft een geloofwaardiger basis dan de opstanding van onze Heere uit de doden. Ze is boven alle discussie en vragen verheven. Dat is met opzet gebeurd, omdat dit feit voor het hele christelijke stelsel van wezenlijk belang is.

			Om dezelfde reden wordt de opstanding van Christus regelmatig gevierd. De Bijbel bevat geen opdracht om een van de zondagen apart te zetten om de opstanding van Christus uit de doden te vieren. Dat is omdat de opstanding van onze Heere op élke dag des Heeren wordt gevierd. Op welke zondag u ook ontwaakt, of het nu midden in de winter of hoogzomer is, u kunt zingen:

			Vandaag stond Hij op en verliet de dood
en satans rijk stortte ineen!
Vandaag verspreidden de heiligen
het bericht dat Hij heeft overwonnen,
En ze vertellen al Zijn wonderen.

			Het apart zetten van de paaszondag om de opstanding in het bijzonder te gedenken, is een menselijke instelling waarvoor geen Bijbels voorschrift is.

			Maar we zijn het wel aan Hem Die vroeg op de eerste dag van de week opstond, verschuldigd om van elke dag des Heeren een paaszondag te maken. Wij komen liever op de eerste dan op de zevende dag van de week samen, omdat de verlossing een zelfs nog groter werk dan de schepping is. Ze is het meer waard om gevierd te worden, en ook wordt de rust die volgde op de schepping zeer ver overtroffen door de rust die voortkomt uit de voltooiing van de verlossing. Wij komen net als de apostelen samen op de eerste dag van de week en hopen dat Jezus in ons midden staan zal en zal zeggen: ‘Vrede zij u.’ (Luk. 24:36)

			Onze Heere heeft de rustdag uit de oude en verroeste scharnieren getild waarin de wet haar lang geleden gehangen had en heeft haar geplaatst in de gouden scharnieren die Hij door Zijn liefde gemaakt had. Hij heeft onze rustdag niet aan het einde van een week vol zwoegen geplaatst, maar aan het begin van de rust die overblijft voor het volk van God. (Hebr. 4:9)

			Elke eerste dag van de week moeten we de opstanding van onze Heere overdenken en moeten we ernaar zoeken om met Hem in Zijn opstandingsleven in gemeenschap te treden. Laten we nooit vergeten dat allen die in Hem zijn, in Zijn opstanding ook zijn opgestaan uit de doden. Het belangrijkste stuk van de christelijke leer na het feit van de opstanding is de leer dat Christus het Hoofd is en dat heel Zijn volk één met Hem is.

			Juist omdat we in Christus zijn, krijgen we deel aan alles wat Christus gedaan heeft. We zijn in Hem besneden, in Hem gestorven, met Hem begraven en met Hem opgestaan, omdat wij niet van Hem gescheiden kunnen worden. Wij zijn leden van Zijn lichaam en er kan geen been van Hem gebroken worden. Omdat die eenheid buitengewoon innig, altijddurend en onverbrekelijk is, gaat alles wat Hem aangaat, ons aan. Omdat Hij opgestaan is, is dus ook heel Zijn volk in Hem opgestaan.

			Op twee manieren zijn zij opgestaan. Allereerst omdat Christus hen vertegenwoordigt. Op de dag dat Hij het graf verliet, stonden alle uitverkorenen op in Christus. Doordat Hij uit de gevangenis van het graf vrijgelaten werd, werd Hij gerechtvaardigd. Er werd verklaard dat Hij vrij was van elke verplichting vanwege onze zonden. Er was geen reden om Hem in de groeve vast te houden, want Hij had de schuld van Zijn volk betaald door voor eens en altijd voor de zonde te sterven. (Rom. 6:10) Hij was onze Borg en Hij vertegenwoordigde ons. Toen Hij uit Zijn gevangenschap tevoorschijn kwam, kwamen wij met Hem tevoorschijn. In onze Plaatsvervanger hebben wij het oordeel van de wet ondergaan en zaten wij in de gevangenis van de wet. We zijn zelfs vanwege het doodsvonnis van de wet gestorven en nu zijn wij niet langer onder zijn vloek. ‘Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.’ (Rom. 6:8-10)

			Behalve deze opstanding doordat Christus ons vertegenwoordigt, hebben we ook onze geestelijke opstanding. Deze geestelijke opstanding is de onze zodra wij er door het geloof toe geleid worden om in Jezus Christus te geloven. Dan kan over ons gezegd worden: ‘Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden.’ (Ef. 2:1)

			De zegening van de opstanding zal straks voltooid worden bij de verschijning van onze Heere en Zaligmaker, want dan zullen onze lichamen weer opstaan, als we voor Zijn komst inslapen. Hij heeft heel ons mens-zijn verlost, geest, ziel en lichaam – en Hij is niet tevreden totdat de opstanding die aan onze geest doorgegeven is, ook aan ons lichaam doorgegeven is. Deze dorre beenderen zullen leven. Samen met Zijn dode lichaam zullen ze opstaan. (Jes. 26:19) 

			Toen Hij opstond en naar de hoogte opvoer
wees Hij ons de weg.
Ons lichaam zal opwaarts gaan naar de Heere
op de grote dag van de opstanding.

			Door de volmaakte schoonheid die we bij de opstanding zullen verkrijgen, zullen we weten dat we daadwerkelijk geheel opgestaan zijn in Christus. ‘Zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.’ (1 Kor. 15:22)

			Deze morgen zullen we spreken over onze gemeenschap met Christus in Zijn opstanding, maar alleen voor wat betreft onze geestelijke opstanding. Begrijp me niet verkeerd alsof ik denk dat de opstanding alleen geestelijk is, want een letterlijke verrijzenis uit de dood komt nog. Maar onze tekst spreekt over een geestelijke opstanding en daarom zal ik dit voor u proberen uiteen te zetten.

			I. Laten we dus allereerst onze geestelijke opstanding met Christus overdenken. ‘Als u nu met Christus opgewekt bent.’ De woorden lijken een voorwaarde te zijn, maar zo zijn ze niet bedoeld. De apostel werpt geen twijfel op en stelt geen vragen, maar hij zegt het alleen op deze manier ter wille van zijn redenering. Je zou net zo goed kunnen lezen: ‘Omdat u nu met Christus opgewekt bent.’ Het woordje ‘als’ wordt in logische zin gebruikt, niet in theologische, vanwege de redenering en niet vanwege twijfel die er zou zijn. Allen die in Christus geloven, zijn in Christus opgewekt. Laten we deze waarheid overdenken.

			Allereerst, wij waren ‘dood door de overtredingen en de zonden’ (Ef. 2:1), maar nu we in Christus geloofd hebben, zijn we levend gemaakt door de Heilige Geest en zijn we niet langer dood.

			Daar lagen we in het graf, klaar voor het verderf. Ja, sommigen van ons waren al bedorven. We droegen de kenmerken van de worm van de zonde mee in ons karakter. De bedorven stank van de zonde steeg uit ons omhoog. In mindere of meerdere mate, afhankelijk van hoe lang we in die dood verbleven en afhankelijk van de omstandigheden waarin we verkeerden, werkte de dood het verderf in ons. Wij lagen in onze dood en waren uit onszelf niet in staat om daaruit op te staan. Wij hadden ogen die niet konden zien en oren die niet konden horen, een hart dat niet kon liefhebben en een verschrompelde hand die zich niet kon uitstrekken om door het geloof aan te raken. Wij waren aan hen gelijk die in de kuil neerdalen, net zoals zij die allang dood zijn. (Ps. 143:7,3)

			Alleen waren wij er slechter aan toe dan degenen die daadwerkelijk gestorven zijn, want wij waren verantwoordelijk voor al onze nalatigheden en onbekwaamheden. Wij waren daar net zo verantwoordelijk voor als we waren geweest wanneer we de kracht gehad hadden om goed te handelen, want het verlies van morele kracht is niet het verlies van morele verantwoordelijkheid. Wij bevonden ons daarom in een toestand van een zeer beangstigende geestelijke dood.

			De Heilige Geest bezocht ons en maakte ons levend. Sommigen van ons herinneren zich het eerste gevoel van het leven nog. Wat leek het te tintelen van scherpe en bittere pijn in de aderen van onze ziel. Net zoals mensen die bijna verdrinken, veel pijn lijden als het leven weer in hen terugkomt, zo ook wij. In ons werd overtuiging en belijdenis van zonde gewerkt, angst voor het komende oordeel en besef van de huidige verlorenheid. Dit waren echter de tekenen van leven.

			Dat leven verdiepte zich gaandeweg en ging voor ons open totdat onze ogen geopend waren. Wij konden Christus zien. Onze hand was niet langer verschrompeld. Wij strekten hem uit en raakten de zoom van Zijn kleed aan. Onze voet begon de weg van de gehoorzaamheid te gaan en ons hart voelde de zachte gloed van de liefde vanbinnen. Toen begonnen onze ogen, niet tevreden met slechts te zien, te huilen. Later, toen de tranen afgedroogd waren, straalden ze en sprankelden van vreugde.

			Mijn broeders die in Jezus geloven, u bent niet langer geestelijk dood. U hebt geloofd in Christus en die grote daad bewijst dat u niet dood meer bent. U bent levend gemaakt door God overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. (Ef. 1:19,20)

			Geliefden, nu bent u nieuwe schepselen. U komt voort uit een tweede geboorte, opnieuw verwekt in Christus Jezus tot een nieuw leven. Christus is uw leven. Zo’n leven kende u vroeger niet en zou u buiten Hem ook nooit kennen. Als u dan met Christus opgewekt bent, wandel dan in een nieuw leven terwijl de wereld vasthoudt aan de dood.

			Laten we een stap verder gaan. Wij zijn met Christus opgewekt en daarom is er een wonderbaarlijke verandering in ons tot stand gebracht. Als de doden zullen opstaan, zullen ze niet op dezelfde wijze verschijnen zoals ze nu zijn. Het zaad dat begraven is, komt op uit de grond, maar niet als zaad, want het brengt groene bladeren voort, knoppen en een stam. Langzaam ontwikkelt het en ontstaan er bloemen en vruchten. Zo dragen ook wij een nieuwe vorm, want wij worden vernieuwd naar het beeld van Hem Die ons in gerechtigheid en heiligheid geschapen heeft.

			Laten we overdenken wat voor een verandering de Geest van God in de gelovige tot stand gebracht heeft. Werkelijk een wonderbaarlijke verandering! Voor ze werd wedergeboren bevond onze ziel zich in dezelfde toestand waarin ons lichaam zal zijn wanneer het sterft. Wij lezen dat het lichaam ‘gezaaid wordt in verderf.’ (1 Kor. 15:42, Eng. vert.) In onze geest bevond zich verderf. Dat verderf werkte onweerstaanbaar op elk kwaad en op elke aanstootgevende zaak aan. In velen verscheen dit verderf niet aan de oppervlakte, maar het werkte toch vanbinnen. Bij anderen liep het verderf in het oog en was het angstwekkend om te zien.

			Wat een grote verandering, want in ons is nu de macht van het verderf gebroken! Het nieuwe leven heeft dat overwonnen, want dat is een levend en onvergankelijk zaad, dat altijd leeft en bij ons blijven zal. De oude natuur is aan het verderf onderworpen maar de nieuwe natuur, die ons ware en echte ik is, kan er niet door niet worden aangetast. Is het niet iets groots om van die vuilheid gereinigd te worden, die ons uiteindelijk in de hel gebracht zou hebben waar het vuur onuitblusbaar brandt en waar de onsterfelijke worm zich voedt met de verdorven mensen?

			Verder waren wij er vroeger net zo aan toe als een lichaam dat de dood ondergaat, want wij verkeerden in een oneervolle toestand. U weet dat de apostel over het lichaam zei: ‘Het wordt gezaaid in oneer.’ (1 Kor. 15:43) Zeker is dat geen enkel lijk zo’n oneer draagt als de oneer die op een man rust die dood is in overtredingen en zonden. Wat zeg ik, van alle dingen die schande en verachting verdienen, is een zondig mens toch zeker de grootste! Hij veracht Zijn Schepper, hij negeert zijn Zaligmaker. Hij kiest voor het kwade in plaats van het goede. Hij doet het licht weg van zichzelf omdat zijn daden slecht zijn en daarom heeft hij liever de duisternis. Naar het oordeel van alle reine geesten is een zondig mens een oneervol mens.

			Maar wat is een mens veranderd als de genade van God in hem werkt, want dan is hij eervol. ‘Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd.’ (1 Joh. 3:1) Wat is dit een eer! Zelfs de hemel bevat geen eerbaarder wezen dan een vernieuwd mens. Terecht kunnen we met David uitroepen: ‘Wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet?’ (Ps. 8:5)

			Maar als wij zien dat de mens, in de Persoon van Jezus, aangesteld is om heerschappij te hebben over al de werken van Gods handen en als wij weten dat Jezus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God, zijn we vervuld van verbazing dat God ons zo zeer verhoogd heeft. De Heere heeft Zelf gezegd: ‘Aangezien u kostbaar bent in Mijn ogen, bent u eervol en heb Ik u liefgehad.’ (Jes. 43:4, Eng. vert.) ‘Voor u die gelooft, is Hij een eer’ (1 Petr. 2:7), want zo zou de oorspronkelijke tekst kunnen luiden. Een kostbare Christus maakt ons ook kostbaar. Zo’n eer bezitten alle heiligen!

			Verder, de apostel vertelt ons dat als een lichaam begraven wordt, het ‘gezaaid wordt in zwakheid.’ (1 Kor. 15:43) Het arme dode lichaam kan zichzelf niet in zijn laatste bed leggen. Vriendelijke handen moeten het daarin plaatsen. Zo waren wij ook niets dan zwakte ten opzichte van al het goede. Toen wij gevangenen van de zonde waren, konden we niets goeds doen, zoals onze Heere ook zei: ‘Zonder Mij kunt u niets doen.’ (Joh. 15:5) Buiten Hem zijn we niet in staat om zelfs maar een goede gedachte te hebben.

			Maar ‘toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven.’ (Rom. 5:6) Nu kennen we Hem en de kracht van Zijn opstanding. God heeft ons de geest van kracht en liefde gegeven. Staat er niet geschreven: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven?’ (Joh. 1:12) Wat is dit een verbazingwekkende macht! Nu ‘proeven wij de krachten van de komende wereld’ (Hebr. 6:5) en zijn we ‘met alle kracht bekrachtigd, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.’ (Kol. 1:1) Het geloof omgordt ons met goddelijke kracht, want ‘alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft.’(Mark. 9:23) Elke gelovige kan zonder pochen uitroepen: ‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus Die mij kracht geeft.’ Is het geen wonderlijke verandering die de geestelijke opstanding in ons teweeggebracht heeft? Is het niet iets heerlijks dat Gods kracht in onze zwakheid volbracht wordt?

			Deze grote verandering heeft voornamelijk betrekking op een ander punt. Over het lichaam wordt gezegd: ‘Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt.’ (1 Kor. 15:44) Vroeger waren wij natuurlijke mensen en onderscheidden we niet de dingen van die van de Geest van God zijn. Wij bedachten aardse dingen en werden geleid door vleselijke verlangens naar de dingen die gezien worden. Maar door goddelijke genade is er nu in ons een geest geschapen die zich met geestelijk brood voedt, die voor geestelijke zaken leeft, die door geestelijke motieven beïnvloed wordt en die zich in de geestelijke waarheid verheugt. Deze verandering van het natuurlijke naar het geestelijke is van zo’n aard dat alleen God Zelf die tot stand gebracht kan hebben en toch hebben wij die ervaren. Aan God de eer! Zo hebben we uit kracht van onze opstanding in Christus het leven ontvangen en heeft zich een wonderbaarlijke verandering in ons voltrokken. ‘Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’ (2 Kor. 5:17)

			Omdat wij dit leven ontvangen en deze verandering ondergaan, worden de dingen van de wereld en de zonde een graf voor ons. Voor een dood mens is het graf goed genoeg als verblijfplaats. Het alles wat hij nodig heeft. U kunt het desgewenst zijn slaapkamer noemen, want hij ligt daarin met net zo weinig bewustzijn als in zijn slaap. Maar op het ogenblik dat een dode tot leven komt, zal hij zo’n slaapkamer niet kunnen verdragen. Hij noemt het een dor gewelf, een afgrijselijke kerker, een onverdraaglijk knekelhuis en hij moet er direct uit.

			Zo zouden u en ik, als wij natuurlijke mensen waren en geen geestelijk leven kenden, tevreden zijn met de dingen van dit leven. Maar nu is dat heel anders. Wij wilden slechts een uitwendige godsdienst. Een dode vorm past bij een dode ziel. Zij die zich bij het eerste begin van het Evangelie onder het juk van het judaïsme bevonden, vonden daar behagen in. Een nieuwe maan, heilige dagen, traditionele instellingen, vasten en feestdagen, dat waren belangrijke dingen voor degenen die hun opstanding in Christus vergaten. Al die dingen zijn mooie meubels voor de kamer van een dood mens, maar als het eeuwige leven de ziel binnentreedt, worden deze uiterlijke instellingen weggeworpen. De levende mens scheurt zijn grafkleding stuk en vraagt om kleding die geschikt is om in te leven. De apostel vertelt ons in het hoofdstuk dat aan onze tekst voorafgaat dat niemand ons als buit moet meeslepen door de tradities van de mensen en door de uitvindingen van dode rituelen, want deze dingen zijn niet het deel van de vernieuwde en geestelijke mens.

			Zo worden ook alle louter vleselijke dingen tot een graf voor ons, of het nu gaat om zondige pleziertjes of egoïstisch winstbejag. Bij een dood mens passen een doodskleed, een doodskist en een gewelf. Breng het lichaam echter weer tot leven en het kan niet langer in de doodskist blijven. Het zal wanhopige gevechten leveren om deze open te breken. Kijk eens hoe hij met grote kracht het deksel omhoog stoot, de banden verbreekt en van de baar afspringt.

			Zo kan de mens die door genade vernieuwd is, niet in de zonde blijven. Dat is voor hem een doodskist. Hij kan kwade pleziertjes niet verdragen. Ze zijn als een doodskleed. Hij schreeuwt om vrijheid. Als de opstanding komt, tilt de mens de grond boven zijn graf omhoog en als er een monument en grafsteen boven hem opgericht zijn, versplintert hij die.

			Sommige zielen zijn begraven onder een hoop eigengerechtigheid, net zoals er op de graven van rijke mensen marmeren heiligdommen gestapeld zijn. Maar dit alles schudt de gelovige af. Die moeten van hem weg. Hij kan die dode werken niet verdragen. Hij kan niet meer anders dan door het geloof leven. Al het andere leven is voor hem de dood. Hij moet uit zijn vroegere toestand weg, want een graf is geen geschikte plaats voor een levend mens. Zo worden de dingen van de zonde, van onszelf en van het vlees dorre catacomben voor ons als wij door genade levend gemaakt worden. Onze ziel voelt zich daarin begraven en we moeten daaruit opstaan. Hoe kunnen wij die uit de zondedood opgewekt zijn, nog langer daarin leven?

			Geliefden, momenteel zijn wij in geestelijke zin geheel uit de doden opgestaan. Laten wij hieraan denken. Het is immers niet zo dat slechts het Hoofd van onze Heere levend gemaakt is terwijl Zijn voeten in het graf achtergebleven zijn. Nee, Hij stond op als een volmaakt Mens, geheel en al, door en door levend. Zo zijn ook wij geheel vernieuwd. Wij hebben een volmaakt geestelijk leven ontvangen, als is het dan nog in de kindsheid. Wij zijn volmaakt in Christus Jezus. De ogen van onze innerlijke mens zijn geopend, onze oren zijn ontwaakt, onze hand is werkzaam, onze voeten zijn vlug. Alle bekwaamheden zijn er, hoewel ze nog onvolgroeid zijn, nog verdere ontwikkeling nodig hebben en hoewel ze nog met de oude dode natuur te strijden hebben.

			Meer nog, en dat is het beste van alles: wij worden op zo’n manier opgewekt dat we niet meer zullen sterven. Vertel me nu niet langer het akelige verhaal dat een mens die het goddelijke leven ontvangen heeft, toch nog de genade kan verliezen en verloren kan gaan. Met de Bijbel in onze handen weten we beter. ‘Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem.’ (Rom. 6:9) Daarom zal hij die Christus’ leven in zich ontvangen heeft, nooit meer sterven. Heeft Hij niet gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid?’ (Joh. 11:25,26) Dit leven, dat Hij ons gegeven heeft, zal in ons ‘een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’ (Joh. 4:14) Hij heeft Zelf gezegd: ‘Ik geef mijn schapen eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.’ (Joh. 10:28) Op de dag dat wij levend gemaakt werden, zeiden wij de geestelijke dood vaarwel, evenals het graf waarin wij onder de heerschappij van de zonde sliepen.

			Vaarwel, dodelijke liefde tot de zonde, u heeft voor ons afgedaan! Vaarwel dode wereld, bedorven wereld, u heeft voor ons afgedaan! Christus heeft ons opgewekt, Christus heeft ons het eeuwige leven gegeven. Wij nemen voor altijd afstand van de akelige woningen van de dood en zoeken naar de hemelse plaatsen. Onze Jezus leeft en omdat Hij leeft, zullen ook wij leven in de wereld zonder einde.

			Op deze wijze heb ik geprobeerd om de metafoor van de opstanding uit te werken, die onze geestelijke vernieuwing zo goed laat zien.

			II. De apostel spoort ons aan om het leven dat we ontvangen hebben, te gebruiken. Laten we daarom in de tweede plaats onszelf oefenen in het nieuwe leven dat we ontvangen hebben door het najagen van de dingen die daarbij passen. ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn.’ Laten uw daden in overeenstemming zijn met uw nieuwe leven.

			Laten we allereerst het graf verlaten. Als we levend gemaakt zijn, moet onze eerste daad het verlaten van het gebied van de dood zijn. Laten wij het gewelf van de louter uitwendige godsdienst verlaten en laten we God aanbidden in geest en in waarheid. Laten we het priesterdom achter ons laten en heel de duistere zaak van geestelijk ondernemerschap. Laat de doden hun doden begraven. (Luk. 9:60) Niets willen we daarvan weten. Laten de uiterlijke vormen, riten en ceremoniën die Christus niet ingesteld heeft, voor ons afgedaan hebben. Laten wij niets anders weten dan Christus Die gekruisigd is. Want wat niet van de levende God is, is niet meer dan een onderdeel van begrafenispraal. Dat is alleen maar geschikt voor de begraafplaatsen van de formalisten van wie de hele godsdienst bestaat uit het scheppen van stof op de deksels van doodskisten. ‘Aarde tot aarde, as tot as, stof tot stof.’ ‘Wat uit het vlees geboren is, is vlees.’ (Joh 3:6)

			Laten wij ook het gewelf van het vleselijke plezier verlaten, waarin de mensen zichzelf proberen tevreden te stellen met het zorgen voor het vlees. Laten we niet leven bij wat het oog ziet of bij wat het oor hoort. Laten wij niet leven om rijkdom op te stapelen of roem te verwerven, want deze dingen horen dode dingen te zijn voor de mens die in Christus opgestaan is. Laten wij niet leven voor de wereld die we zien. Laten we evenmin leven als de mensen voor wie deze wereld alles is. Laten we leven als zij die uit deze wereld komen, maar die niet meer van deze wereld zijn. Laten wij het land waaruit wij kwamen, vergeten en het net zoals Abraham verlaten. Laten wij leven alsof dat land niet bestond en voortaan verblijven bij onze God, zoekend naar ‘de stad die fundamenten heeft, waarvan God de Bouwer en Ontwerper is.’ (Hebr. 11:10) Jezus Christus liet de woningen van de dood achter Zich. Laten wij dat ook doen.

			Laten we ons dan haasten om elk kwaad te vergeten, net zoals onze Heere Zich haastte om het graf te verlaten. Wat bleef Hij uiteindelijk maar een korte tijd onder de doden. Het was noodzakelijk dat Hij drie dagen in het hart van de aarde verbleef. Hij liet dit echter zo kort mogelijk duren, zodat het moeilijk is om er drie volle dagen van te maken. Het waren er wel drie, want van elke tijdsbestek was er een fragment. Maar drie dagen duurde zeker nog nooit zo kort als Jezus ze heeft laten duren.

			Het was billijk dat Hij hen bekortte. Hij bekortte hen op een eerlijke manier en nadat Hij van de pijn van de dood was bevrijd, stond Hij vroeg op, bij het eerste aanbreken van de dag. Op het eerste moment dat het voor Hem mogelijk was om in overeenstemming met de Schriften op te staan, liet Hij de zweetdoek en Zijn grafkleding achter en stond in de tuin te wachten tot Hij Zijn discipelen begroeten kon.

			Laat het bij ons ook zo zijn. Laten we niet dralen, niet rondhangen, niet hunkeren naar de wereld, niet vasthouden aan het lege plezier daarvan, niet het vlees verzorgen. Sta vroeg in de morgen op, u die geestelijk levend gemaakt bent! Sta vroeg in de morgen op uit uw gemak, uit uw vleselijk genot, uit uw liefde voor rijkdom en uit uzelf. Weg uit dat donkere gewelf naar de passende sfeer van de daad: ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn.’

			Om de vergelijking nog verder door te trekken: Toen onze Heere het graf zo vroeg verlaten had, bracht Hij nog een tijdje met Zijn discipelen op aarde door. Zoals Hij toen Zijn tijd doorbracht in heilig dienstbetoon, zo moeten ook wij de tijd dat wij hier als vreemdelingen zijn, doorbrengen. Zodra Hij opstond, rekende onze Heere ermee dat Hij de aarde aan het verlaten was. Weet u nog dat Hij zei: ‘Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader.’ (Joh. 20:17) Hij zei niet: ‘Ik zal opvaren’, alsof Hij dit beschouwde als iets wat in de toekomst gebeuren zou; maar Hij zei: ‘Ik vaar op’, alsof dit al zo snel zou zijn dat het nu al bezig was te gebeuren. Veertig dagen bleef Hij, want Hij had veertig dagen werk. Maar Hij beschouwde Zichzelf als al bezig om naar boven naar de hemel te gaan. De wereld had voor Hem afgedaan, het graf had voor Hem afgedaan. Nu zei Hij: ‘Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader.’

			Ook wij hebben onze veertig dagen nog om hier te vertoeven. Die tijd kan langer of korter zijn, al naar gelang Gods Voorzienigheid bepaalt. Maar spoedig zal hij voorbij zijn en zal de tijd van ons vertrek komen. Laten wij ons opstandingsleven op aarde doorbrengen zoals Jezus het Zijne doorbracht: in grotere afzondering van de wereld en dichter bij de hemel dan ooit tevoren. Onze Heere hield Zich veel ermee bezig te getuigen, Zichzelf op verschillende manieren te tonen aan Zijn vrienden en volgelingen. Laten wij zo ook de vruchten van ons opstandingsleven tonen en getuigen van de kracht van God. Laat alle mensen zien dat u opgestaan bent. Leef zo dat er net zo min twijfel kan zijn aan uw geestelijke opstanding als aan Christus’ letterlijke opstanding.

			Maak niet uw eigen deugden in de wereld openbaar om door hen geëerd te worden, maar: ‘Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.’ (Matt. 5:16) Laat het feit dat u nieuw leven bezit onbetwistbaar zijn, zodat uw vrienden en bekenden kunnen zeggen als u naar Huis gegaan bent: ‘Hij was een levend kind van God, want wij voelden de kracht van zijn leven. Hij was een veranderd mens, want wij zagen zijn vernieuwing.’

			Jezus bracht Zijn opstandingsleven ook door met het troosten van Zijn heiligen. Hij zei: ‘Vrede zij u.’ (Luk 24:36, Joh. 20:19) Hij sprak met die en gene, met de arme Petrus die Hem verloochende en met de hele vergadering die samengekomen was. Hij bemoedigde hen en bereidde hen voor op hun toekomstige werk. Hij bracht deze veertig dagen door met het op orde brengen van Zijn Koninkrijk. Hij richtte alles in zoals het moest zijn nadat Hij opgenomen zou zijn en liet Zijn laatste opdracht aan Zijn volgelingen na: ‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.’ (Mark. 16:15)

			Geliefden, laten ook wij de tijd dat wij hier verblijven, doorbrengen in de vreze des Heeren. Laten we Hem aanbidden, Hem dienen en Hem verheerlijken. Laten we proberen alles op orde te brengen voor de uitbreiding van het Koninkrijk van onze Meester. Laten we proberen Zijn heiligen te troosten en Zijn heilige bedoelingen tot stand te brengen.

			Maar nu ik u zover gebracht heb, wil ik verder gaan en hoger reiken. Moge de Heere ons helpen. Laat onze geest in Christus naar de hemel opstijgen. Zelfs al zijn onze lichamen hier, wij moeten opwaarts naar Christus getrokken worden, aangetrokken door Hem, zodat wij kunnen zeggen: ‘En heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.’ (Ef. 2:6)

			Onze tekst zegt: ‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.’ Wat betekent dit anders dan dat we moeten opstaan om hemelse dingen na te volgen? Jezus is opgevaren, laten wij met Hem opvaren. Voor wat betreft dit lichaam kunnen wij nu nog niet opvaren, want het is niet geschikt om het Koninkrijk van God te beërven. Laten niettemin onze gedachten en ons hart opstijgen en in de hoge bouwen aan een zalige rust. Laat niet slechts een enkele gedachte omhoogstijgen als een eenzame vogel die zingt en in de lucht omhoog gaat, maar laten onze gehele gemoed, ziel, geest en hart opstijgen zoals duiven die samen een zwerm vormen.

			Laten we dit ook in praktijk brengen en juist in daden zoeken naar de dingen die van boven zijn. Laten we ze zoeken omdat we voelen dat we ze nodig hebben, ze zoeken omdat we ze zeer op prijs stellen, ze zoeken omdat we ze hopen te verwerven. Een mens zal immers nooit van harte zoeken naar dat waarvan hij niet verwacht dat hij het ooit zal krijgen.

			De dingen van boven die wij nu al moeten zoeken, zijn dingen als deze: Laten we gemeenschap met de hemel zoeken. Wij worden immers niet meer bij de gemeente van de doden gerekend, maar we hebben in Christus’ opstanding gemeenschap met al degenen die opgestaan zijn. ‘Waarlijk, deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.’ (1 Joh. 1:3 Eng. vert.) en ‘Onze omgang is in de hemelen.’ (Fil. 3:20 Eng. vert.) Laten wij ernaar zoeken om met de levende God te wandelen en om de gemeenschap van de Geest te kennen.

			Laten we zoeken naar de hemelse genadegaven, want ‘elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven.’ (Jak. 1:17) Laten wij zoeken naar meer geloof, meer liefde, meer geduld, meer ijver. Laten we ons inspannen om grotere liefde, grotere broederlijke genegenheid, grotere nederigheid van geest te krijgen. Laten we ons inspannen om aan Christus gelijk te worden, zodat Hij de Eerstgeborene onder vele broeders zijn zal. Zoek ernaar het beeld van het hemelse te dragen, zoek ernaar om de juwelen te dragen die ook de hemelse geesten versieren.

			Zoek ook naar hemelse zaken. Richt u in alles op de eer van God. U moet zich inspannen en zwoegen in deze wereld, want u hebt nu uw lichaam nog. Zorg ervoor dat u de wereldse dingen tot Gods eer gebruikt. Gebruik uw voorrechten en vervul uw plicht als mens en als Engelsman voor God, terwijl u geen acht slaat op het oordeel van mensen.

			Als u zich onder de mensen mengt, pas er dan voor op dat u niet afdaalt tot hun niveau of handelt vanuit hun motieven. Streef niet uw eigen zelfzuchtige bedoelingen of het verheffen van een bepaalde groep na, maar dat wat goed is voor iedereen en voor het belang van waarheid, gerechtigheid, vrede en zuiverheid. Heilig alles door liefde tot God en uw naaste. Zoek niet de belangen van een bepaalde groep mensen, maar zoek de dingen die zuiver, eerlijk en van goede naam zijn. Daal niet af in leugens en bedriegerij, de manier van doen die van beneden komt. Leef echter eerlijk, rechtvaardig, en streef er steeds naar om te leven als zij die uit de dood levend zijn geworden.

			‘Zoek de dingen die boven zijn’, dat wil zeggen de hemelse vreugden. Zoek op aarde toch de vrede van de hemel, de rust van de hemel, de overwinning van de hemel, het dienstbetoon van de hemel, de gemeenschap van de hemel, de heiligheid van de hemel. U zou een voorsmaak van dit alles kunnen hebben. Zoek ernaar.

			Kortom, zoek ernaar om u voor te bereiden op de hemel die Christus voor u aan het bereiden is. U zult spoedig boven wonen. Kleed uzelf aan voor het grote feest. Uw schat is boven, laat uw hart bij uw schat zijn. Alles wat u in eeuwigheid zult bezitten, is boven waar Christus is. Sta dan op en geniet daarvan. Grijp door de hoop vooruit naar de vreugden die voor ons bewaard worden en laten we er zo voor zorgen dat de hemel voor ons al hier beneden begint. Als u dan met Christus opgestaan bent, leef dan ook in overeenstemming met uw natuur die opgestaan is, want uw leven is met Christus verborgen in God. (Kol. 3:3)

			Wat zal het feit dat Christus aan de rechterhand van God zit, ons als een magneet naar de hemel moeten trekken. Als haar man weg is, waar zouden de gedachten van een vrouw anders heengaan dan naar haar afwezige geliefde? U weet, broeders, dat het met ons niet anders is. Onze gedachten gaan altijd naar degene die het voorwerp van onze genegenheid is. Laten Jezus dan net als een grote magneet al onze overdenkingen en genegenheid naar Hemzelf toe trekken.

			Hij zit, want Zijn werk is klaar zoals geschreven is: ‘Maar deze Mens is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.’ (Hebr. 10:12 Eng. vert.) Laten we opstaan en rusten bij Hem. Hij zit op een troon. Aanschouw Zijn majesteit, verblijd u in Zijn kracht en vertrouw op Zijn heerschappij. Hij zit aan de rechterhand van God, op de plaats van eer en gunst. Dit is voor ons een bewijs dat wij geliefden en gunstelingen van God zijn, want Hij Die ons vertegenwoordigt, heeft de beste plek aan Gods rechterhand. Laat uw hart zich omhoog verheffen en samen met Hem van die liefde en gunst genieten. Neem vleugels, mijn gedachten, en vlieg opwaarts naar Jezus.

			Mijn ziel, heeft u niet vaak gezegd: ‘Wee mij, dat ik in Mesech verblijf en woon in de tenten van Kedar. Had ik maar de vleugels van een duif, zodat ik weg kon vliegen en kon rusten?’ (Ps. 120: 5 en 6; Ps. 55:6 Eng. vert.) Wel, mijn ziel, hier zijn vleugels. Jezus trekt u naar boven. U heeft het recht om te zijn waar Jezus is, want u bent met Hem getrouwd. Laat uw gedachten daarom bij Hem verblijven, rust in Hem, verblijd u in Hem, verheug u in Hem, blijf u in Hem verheugen. De heilige ladder staat voor ons: laten wij die beklimmen totdat wij door het geloof met Hem in de hemelse gewesten zullen zitten. Moge de Geest van God deze woorden voor u zegenen.

			III. Ten derde, aangezien we in Christus opgestaan zijn, laat het nieuwe leven zich verheugen in passende dingen. Dit staat in het tweede vers: ‘Laat uw liefde uitgaan naar de dingen die boven zijn, en niet de dingen die op de aarde zijn.’ (Eng. vert.) ‘Laat uw liefde uitgaan.’ Deze woorden geven nog niet precies de betekenis weer, hoewel deze zin er zo dichtbij komt als het maar zijn kan. We zouden het ook zo kunnen overzetten: ‘Heb smaak in de dingen die boven zijn’, of ‘Bestudeer ijverig de dingen van boven’ of ‘Laat uw gemoed uitgaan naar de dingen van boven, niet naar de dingen van de aarde.’

			Wat goed genoeg is voor een dood mens, is nogal ongepast voor iemand die opgestaan is. Begerenswaardige dingen die ons wel aanstonden toen we zondaren waren, zijn niet te rechtvaardigen en zijn het niet waardig om te hebben als wij tot heiligen gemaakt worden. Als wij levend gemaakt zijn, moeten wij het nieuwe leven uitoefenen. Als wij opgevaren zijn, moeten wij de dingen liefhebben die hoger zijn dan de dingen van deze aarde.

			Wat zijn dat voor ‘dingen van boven’ waarnaar onze liefde moet uitgaan? Ik vraag u nu uw ogen boven die wolken en dit lager gelegen firmament omhoog te heffen tot op de woonplaats van God. Wat ziet u daar?

			Allereerst is daar God Zelf. Maak Hem het voorwerp van uw gedachten, van uw verlangen, van uw gevoelens, van uw liefde. ‘Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.’ (Ps. 37:4) ‘Mijn ziel, wacht enkel op God, want mijn verwachting is van Hem.’ (Ps. 62:6 Eng. vert.) Noem Hem: ‘God, mijn overtreffende vreugde.’ (Ps. 43:4) Laat er niets tussen u en uw hemelse Vader komen. Wat is de hele wereld waard als u God niet hebt? En als u God hebt, wat doet het er dan toe al zou heel de wereld weg zijn? God is alle dingen en als u kunt zeggen: ‘God is de mijne’, dan bent u rijker dan Croesus.12 O, om toch te kunnen zeggen: ‘Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde!’ (Ps. 73:25) Om God lief te hebben met ons hele hart, met onze hele ziel en met heel ons gemoed en met al onze krachten! Dat is wat de wet vereist, en het is waartoe het Evangelie ons in staat stelt.

			Wat zie ik vervolgens? Ik zie Jezus Die God, maar toch ook waarlijk Mens is. Geliefden, is het werkelijk nodig dat ik er bij u op aandring om uw liefde naar de Innig Geliefde te laten uitgaan? Heeft Hij uw hart niet ingewonnen? Houdt Hij dat nu niet als onder een machtige betovering vast? Ik weet dat u Hem liefheeft. Richt uw gedachten dan vast op Hem. Overdenk vaak Zijn goddelijke persoon, Zijn volmaakte werk, Zijn heerlijkheid als Middelaar, Zijn wederkomst, Zijn heerlijke regering, Zijn liefde voor u, uw eigen zekerheid in Hem, uw eenheid met Hem. Wees van deze lieflijke gedachten vervuld, laten ze uw mond vervullen en uw leven beïnvloeden. Laat de morgen aanbreken met gedachten aan Christus en laat uw laatste gedachte ’s avonds verzoet worden door Zijn aanwezigheid. Laat uw liefde uitgaan naar Hem Die Zijn liefde naar u heeft laten uitgaan.

			Maar wat zie ik boven verder nog? Ik zie het nieuwe Jeruzalem, dat de moeder van ons allen is. (Gal. 4:26) Ik zie de triomferende Kerk van Christus in de hemel, met wie de strijdende Kerk één is. Wij beseffen niet voldoende dat wij tot de feestelijke vergadering en de kerk van de eerstgeborenen genaderd zijn (Hebr. 12:23), van wie de namen in de hemel opgeschreven staan. Heb al de heiligen lief. Vergeet echter de heiligen die boven zijn niet. Heb gemeenschap met hen, want we vormen maar één gemeenschap. Gedenk degenen:

			Die eens hier beneden treurden
en hun kussen met tranen doordrenkten,
die hard streden, net als wij nu,
tegen zonden, twijfels en angsten.

			Spreek met de dapperen die hun kroon gewonnen hebben, de helden die een goed gevecht gevochten hebben en nu van hun werk rusten, zwaaiend met de palmtakken. Laat uw hart vaak onder de volmaakten verkeren met wie u de eeuwigheid zult doorbrengen.

			Wat is er boven nog meer dat ons hart zou liefhebben dan de hemel zelf? Het is de plaats van heiligheid. Laten wij die zo liefhebben dat wij hier beneden heilig beginnen te leven. Het is de plaats van rust. Laten wij ons daarin zo verheugen dat wij die rust door het geloof binnengaan.

			Broeders, u heeft grote landgoederen die u nog nooit gezien heeft. Als ik op aarde een landgoed had dat spoedig van mij zou zijn, zou ik volgens mij af en toe over de heg willen gluren. Als ik het nog niet in bezit kon nemen, zou ik graag weten wat ik erven zal. Ik zou een smoes gebruiken om die weg te nemen en zou tegen iedereen die bij me was, zeggen: ‘Dat landgoed zal over niet al te lange tijd van mij zijn.’

			Troost uzelf in uw huidige armoede met die vele woningen. Verblijd u in uw ziekte buitengewoon over het land waarvan de inwoners niet meer zullen zeggen: ‘Ik ben ziek.’ Troost uzelf midden in een depressie met het vooruitzicht van onvermengd geluk.

			Geen vermoeidheid meer, geen beproeving,
geen zonde of dood zal die plek bereiken.
Geen gekreun zal zich meer vermengen met de liederen
die door onsterfelijke lippen gezongen worden.

			Wat, zit u vast aan de aarde? Kunt u uzelf niet zien zoals u in de toekomst zult zijn? De doodsrivier is smal. Kunnen uw verbeeldingskracht en uw geloof niet over die beek heen springen en voor korte tijd op die kust staan, terwijl u roept: ‘Alles is het mijne, het mijne voor eeuwig. Waar Jezus is, zal ik zijn. Waar Jezus zit, daar zal ik rusten.’

			Ver van een wereld van verdriet en zonde,
voor eeuwig beschut bij God.

			‘Laat uw liefde uitgaan naar de dingen van boven.’ Ga op dit moment toch bij de onbenullige zorgen vandaan die ons als de mist willen insluiten. Zelfs wij die dienaren van Christus zijn en die aan Zijn hof leven, voelen ons bij tijden vermoeid en lusteloos alsof Zijn dienst zwaar is. Hij wil niet dat het ooit een slavernij is en het is onze schuld als we dat ervan maken. Martha’s dienstbetoon is passend, maar ze wordt niet geroepen om helemaal in beslag genomen te worden door te veel dienstbetoon. Dat is wat zij er zelf van gemaakt heeft. Laten we overvloedig dienen, maar toch met Maria aan de voeten van de Meester zitten.

			U die in de zakenwereld zit en voor wie het vanwege uw roeping noodzakelijk is om u te vermengen met de wereld, moet het moeilijk vinden om helemaal vrij te blijven van de omlaag zuigende invloed van deze arme wereld. Ze zal u hinderen als ze dat kan. U bent net als een vogel die altijd in gevaar verkeert als hij op de aarde neerstrijkt. Daar zijn takken, vallen, netten en geweren. Een arme vogel is er nooit veilig, behalve als hij zijn vleugels gebruikt en daarboven is. Toch moeten vogels naar beneden komen om te eten. Ze doen er goed aan om hun maaltijd haastig bij elkaar te rapen en hun vleugels weer te gebruiken. Als wij omlaag onder de mensen komen, moeten we haastig weer terug naar omhoog. Als u zich onder de wereld moet mengen en haar zonden en kwaad ziet, pas er dan voor op dat u niet op de grond landt zonder uw Vader. En zodra u zo snel mogelijk uw graankorrels opgepikt heeft, stijg dan opnieuw op. Weg, weg, want hier is uw rust niet! U bent net als de duif van Noach die over de woeste wateren vliegt. Er is geen rust voor uw voeten behalve in de ark bij Jezus.

			Breek op deze opstandingsdag weg uit deze wereld. Laten wij de wilde beren van het woud wegjagen. Laten de wijngaarden bloeien en de tere druiven hun heerlijke geur verspreiden. Laat de Geliefde komen en in de tuin van onze ziel wandelen, terwijl wij ons in Hem en in Zijn hemelse gaven verheugen. Laten wij onze last van de dingen van beneden niet dragen op deze heilige dag, maar laten wij hem houden als een rustdag voor de Heere. Op de rustdag moeten wij net zo min met ons gemoed als met onze handen aan het werk zijn. Zorgen en angsten van de aardse soort verontreinigen de dag van de heilige rust. De essentie van het schenden van het sabbatsgebod ligt in het zorgen maken, mopperen en ongeloof. Hier zijn maar al te veel mensen vol van. Doe deze dingen weg, geliefden, want wij zijn opgestaan in Christus en het past ons niet om tussen de graven rond te dwalen. Nee, laten we liever een nieuw lied voor de Heere zingen en Hem met heel onze ziel prijzen.

			Amen.

			De opstanding van onze 
Heere Jezus Christus

			‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.’ 
(2 Tim. 2:8)

			Als gevolg van langdurige ziekte is mijn geest nauwelijks opgewassen tegen de taak die voor me ligt. Als ik ooit naar schitterende gedachten of taalgebruik gestreefd zou hebben, dan zou ik vandaag falen, want ik ben bijna tot niets in staat. Bij de gedachte dat ik voor u moest preken, werd ik slechts getroost door de overweging dat het de leer zelf is die God zegent, en niet de manier waarop die moge worden uitgesproken. Want als God de kracht van de prediking had afhankelijk gemaakt van de spreker en zijn stijl, dan had Hij ervoor gekozen om de opstanding als de voornaamste van alle waarheden te laten verkondigen door engelen in plaats van door mensen. Toch is Hij aan de serafs voorbijgegaan ten gunste van een geringer schepsel. Nadat de engelen enkele woorden tegen de vrouwen gesproken hadden, hield hun getuigenis op.

			In het begin was het belangrijkste getuigenis over de opstanding van de Heere dat van de heilige vrouwen. Daarna kwam het getuigenis van elk van de meer dan 500 eenvoudige mannen en vrouwen die het voorrecht hadden om de opgestane Heiland daadwerkelijk hadden gezien. Daarom konden ze getuigen van wat ze gezien hadden, hoewel ze wellicht helemaal niet in staat waren om dit op een welsprekende manier te doen.Over de opstanding van onze Heere heb ik niets meer te zeggen – en hebben Gods dienaren niets meer te zeggen – dat verder gaat dan het getuigenis dat Jezus Christus, uit het nageslacht van David, uit de doden opgewekt is. Schrijf er een gedicht over of verkondig het in sublieme miltoniaanse verzen, maar de opstanding wordt er niet meer van. Verkondig het in eenlettergrepige woorden en schrijf het zo op dat kleine kinderen in hun eerste leesboekjes erover kunnen lezen, en de opstanding wordt er niet minder van! ‘De Heere is werkelijk opgewekt.’ (Luk. 24:34) Dat is samenvatting en de kern van ons getuigenis als we over onze opgestane Verlosser spreken.

			Als we slechts de waarheid van deze opstanding kennen en de kracht ervan voelen, is de manier waarop we erover spreken van minder belang, want de Heilige Geest zal aan de waarheid getuigenis geven. Hij zal zorgen dat het in het gemoed van onze hoorders vruchten voortbrengt.

			Onze tekst voor vandaag komt uit de tweede brief van Paulus aan Timotheüs. De eerbiedwaardige dienaar is bezorgd over de jongeman, die met opmerkelijk succes heeft gepreekt en die hij in sommige opzichten als zijn opvolger beschouwt. De oude man zal weldra zijn aardse tabernakel afleggen en hij bekommert zich erom dat zijn zoon in het Evangelie dezelfde waarheid zal preken als zijn vader dit deed en dat hij het Evangelie op geen enkele manier vervalsen zal.

			In de dagen van Timotheüs was er een neiging die ook vandaag de dag bestaat, namelijk om te proberen los te komen van de eenvoudige feiten waarop onze godsdienst gegrond is, richting iets dat filosofischer is en moeilijk om begrijpen. Het woord dat gewone mensen met blijdschap aanhoorden, is voor beschaafde wijzen niet fraai genoeg. Daarom vinden ze het nodig om het met een nevel van menselijke gedachten en speculaties te omhullen. Drie of vier duidelijke feiten vormen het Evangelie, zoals Paulus ook stelt in het vijftiende hoofdstuk van zijn eerste brief aan de Korintiërs: ‘Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.’ (1 Kor. 15: 3,4) Onze verlossing berust op de vleeswording, het leven, de dood en de opstanding van Jezus. Wie deze waarheden op de juiste manier gelooft, heeft het Evangelie geloofd en hij zal daarin zonder twijfel eeuwige verlossing vinden.

			Maar mensen willen nieuwigheden. Ze kunnen het niet verdragen dat de trompet hetzelfde duidelijke geluid voortbrengt. Zij verlangen elke dag het een of andere nieuwe verzinsel. ‘Variaties op het Evangelie’ is de muziek die ze willen. Het menselijk intellect is steeds in ontwikkeling, zeggen ze, en daarom moeten ze voor hun voorvaderen uit marcheren. De vleesgeworden God, een heilig leven, een verzoenende dood en een letterlijke opstanding – nadat ze deze dingen nu bijna negentien eeuwen gehoord hebben, zijn die ietwat oudbakken geworden. De werkelijk beschaafde geest hongert naar wat anders dan het ouderwetse manna.

			Zelfs in Paulus’ dagen was deze neiging aanwezig. Dus waren ze erop uit om feiten als mysteries of gelijkenissen te beschouwen. Ze deden erg hun best om daarin een geestelijke betekenis te vinden, tot ze zo ver gingen, dat ze de werkelijke feiten ontkenden. Zoekend naar een verborgen betekenis zagen ze het feit zelf over het hoofd. Zo raakten ze het wezen van de zaak kwijt door hun dwaze voorkeur voor de schaduw ervan. Terwijl God hen confronteerde met heerlijke gebeurtenissen die de hemel met verbazing vervullen, toonden zij hun dwaze wijsheid door de overduidelijke historische feiten op te vatten als mythes die moeten worden uitgelegd of als raadsels die moeten worden opgelost. Wie als een klein kind geloofde, werd als een dwaas opzij geschoven. Zo konden de redetwister en de Schriftgeleerde naar voren komen om de eenvoud te versluieren en om het licht van de waarheid te verduisteren.

			Vandaar dat er een zekere Hymeneüs en Filetus waren opgestaan. ‘Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, en breken het geloof van sommigen af.’ (2 Tim. 2:18) Kijk in vers 17 en lees het zelf. Zij vergeestelijkten de opstanding weg! Ze maakten er iets van met een hele diepzinnige en mystieke betekenis en ondertussen haalden ze de feitelijke opstanding helemaal weg.

			Onder de mensen is er nog steeds een hevig verlangen naar nieuwe betekenissen, naar spitsvondigheden over oude leerstellingen en naar het vergeestelijken van letterlijke feiten. Zij rukken het hart uit de waarheid en geven ons het lijk dat volgestopt is met hypothesen, speculaties en ruimere verwachtingen. De gouden schilden van Salomo zijn weggenomen en bronzen schilden zijn in hun plaats gehangen. (1 Kon. 14:17) Zullen die ook niet aan ieder doel beantwoorden? En is het metaal ervan niet meer in overeenstemming met de tijd? Dat mag zo zijn, maar we hebben Rehabeam nooit bewonderd en we zijn ouderwets genoeg om de voorkeur te geven aan de oorspronkelijke gouden schilden.

			De apostel Paulus was er erg op gebrand dat Timotheüs krachtig zou vasthouden aan het oude getuigenis en dat hij Paulus’ getuigenissen over het feit dat Jezus Christus, uit het nageslacht van David, uit de doden was opgestaan, in hun ondubbelzinnige betekenis begrijpen zou.

			Binnen het kader van dit vers worden verschillende feiten vermeld. Allereerst vinden we hier de grote waarheid dat Jezus, de Zoon van de Allerhoogste, door God was gezalfd. De apostel noemt Hem ‘Jezus Christus.’ Dat betekent: de Gezalfde, de Messias, de door God Gezondene. Hij noemt Hem ook ‘Jezus’, wat ‘Verlosser’ betekent. Het is een grootse waarheid dat Hij Die uit Maria geboren was, Die in de kribbe in Bethlehem gelegd was, Die ons liefhad en voor ons leefde en stierf, de verordende en gezalfde Verlosser van de mensen is. We hebben niet de geringste twijfel over de opdracht, het ambt en de bedoeling van onze Heere Jezus. In feite vertrouwen we de redding van onze ziel toe aan het feit dat de Heere hem gezalfd heeft om de Verlosser van mensen te zijn.

			Deze Jezus Christus was echt en waarachtig mens, want Paulus zegt dat Hij ‘uit het nageslacht van David’ was. Het is waar, Hij was God en Zijn geboorte verliep anders dan die van andere mensen. Toch had Hij in alle opzichten deel aan onze menselijke natuur en kwam Hij uit het nageslacht van David. Ook dit geloven wij. We horen niet bij degenen die de vleeswording vergeestelijken en die veronderstellen dat God hier in schijn gekomen is of dat het hele verhaal slechts een leerzame legende is.

			Nee, de Zoon van God verbleef echt in vlees en bloed onder de mensen. Tijdens de dagen dat Hij hier beneden verbleef, was Hij been van onze beenderen en vlees van ons vlees. Wij weten en geloven dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Wij hebben de vleesgeworden God lief en op Hem vestigen we ons vertrouwen.

			Onze tekst houdt ook in dat Jezus gestorven is, want Hij kon niet uit de doden worden opgewekt als Hij niet eerst onder de doden afgedaald was en een van hen geworden was. Ja, Jezus stierf. De kruisiging was geen bedrog. Het doorsteken van Zijn zijde met een speer was het meest heldere en duidelijke bewijs dat Hij dood was! Zijn hart was doorstoken en daaruit vloeide bloed en water. Als een dode man is Hij van het kruis afgenomen, door liefdevolle handen gedragen, en is Hij neergelegd in het maagdelijke graf van Jozef.

			Ik stel mij voor dat ik dat bleke lichaam zie, wit als een lelie. Let erop hoe het bevlekt is met het bloed van Zijn vijf wonden, die Hem rood als een roos maken. Zie hoe de heilige vrouwen Hem teder in fijn linnen met specerijen wikkelen. Ze laten Hem achter om Zijn sabbat geheel alleen door te brengen in het uit de rots gehouwen graf. Van geen enkel mens ter wereld was ooit zekerder dat hij dood was dan van Hem. ‘Men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest.’ (Jes. 53:9)

			Dood legden ze Hem in de plaats van de dood, met doeken, grafklederen en gewaden die bij het graf pasten. Toen rolden ze de grote steen voor de ingang van het graf en lieten Hem achter, wetend dat Hij dood was. Dan komt de grootse waarheid dat Jezus, zodra de derde zon aan zijn stralende omgang begon, weer opstond! Zijn lichaam was niet in staat van ontbinding geraakt, want het was niet mogelijk dat dit heilige lichaam ontbinding zou zien. (Ps. 16:10) Toch was dit lichaam dood geweest. Maar door de kracht van God – zowel door Zijn eigen kracht als door de kracht van de Vader en door de kracht van de Geest, want de opstanding wordt aan ieder van Hen afzonderlijk toegekend – werd Zijn dode lichaam weer levend gemaakt voordat de zon opgegaan was. Het hart dat stilstond, begon weer te slaan. Door de aderen begon de levensstroom, die gestagneerd was, te circuleren. De ziel van de Verlosser nam weer bezit van het lichaam en het lichaam leefde weer opnieuw. Daar was Hij, in het graf, net zo waarachtig geheel en al levend als ooit tevoren. Hij kwam letterlijk en waarachtig, met een stoffelijk lichaam, uit het graf tevoorschijn om onder de mensen te leven tot aan het uur van Zijn hemelvaart.

			Dit is de waarheid die nog steeds geleerd moet worden, ongeacht of iemand haar wil verbeteren of dat iemand het waagt haar te vergeestelijken. Dit is het historische feit waarvan de apostelen getuigen waren. Dit is de waarheid waarvoor de belijders hun bloed vergoten en stierven. Dit is de leer die de hoeksteen vormt van de triomfboog van de christenheid. Zij die haar niet bewaren, hebben de essentiële waarheid van God aan de kant geworpen. Hoe kunnen zij hopen op zaligheid voor hun ziel, als zij niet geloven dat ‘de Heere werkelijk opgewekt is?’ (Luk. 24:34)

			Deze morgen wil ik drie dingen doen. Laten wij ten eerste bedenken wat de betekenis van de opstanding van Christus is voor andere grote waarheden van God.

			Laten wij ten tweede de betekenis van dit feit voor het Evangelie overdenken, want volgens onze tekst heeft de opstanding betekenis voor het Evangelie: ‘Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.’

			Laten we ten derde overdenken welke verschillende betekenissen dit feit voor onszelf heeft, de betekenissen die allemaal worden aangeduid met de woorden ‘Houd in gedachten’.

			I. Laten we dan allereerst, geliefden, met Gods hulp overdenken wat het inhoudt dat Jezus uit de doden opgewekt is.

			Het is al dadelijk duidelijk dat de opstanding van onze Heere een tastbaar bewijs is dat er een tweede leven is. Hebt u niet dikwijls bepaalde verzen geciteerd over ‘het onontdekte land waar geen reiziger uit weerkeert’?13 Zo is het niet. Eens was er een Reiziger Die zei: ‘Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken en als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.’ (Joh. 14: 2,3) En Hij zei ook: ‘Een korte tijd en u ziet Mij niet, en weer een korte tijd en u zult Mij zien, want Ik ga heen naar de Vader.’ (Joh. 16:16) Herinnert u zich deze woorden van Hem niet? Onze goddelijke Heere ging naar het onontdekte land en Hij kwam wel terug. Hij zei dat Hij op de derde dag terug zou zijn en Hij hield Zijn woord.

			Er is geen twijfel aan dat er een andere staat voor het menselijke leven is, want Jezus heeft erin verkeerd en is eruit teruggekomen. Wij twijfelen niet aan een toekomstig bestaan, want Jezus bestond na de dood. We twijfelen niet aan een toekomstig gelukzalig paradijs, want Jezus ging erheen en keerde er weer van terug.

			Hoewel Hij ons weer verlaten heeft, geeft Zijn terugkomst uit de dood om veertig dagen bij ons te verblijven, ons een vast onderpand dat Hij een tweede keer zal terugkomen, als het uur daar is! Dan zal Hij Zich duizend jaar aan ons verbinden en met Zijn oudsten in heerlijkheid op aarde regeren. Zijn terugkeer vanuit het dodenrijk is voor ons een onderpand van een bestaan na de dood en daarin verheugen we ons.

			Zijn opstanding is er ook een onderpand van dat het lichaam zeker weer zal leven en in een hogere staat zal opstaan. Want het lichaam van onze gezegende Meester was na de dood evenmin een schijnlichaam als tevoren. ‘Raak Mij aan en zie.’ (Luk.24:39) Wat een wonderbaarlijk bewijs! Hij zei: ‘Raak Mij aan en zie.’ Daarna zei Hij tegen Thomas: ‘Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij.’ (Joh. 20:27) Welk bedrog is hier mogelijk? De opgestane Jezus was niet louter een geest. Hij riep dadelijk uit: ‘Want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb.’ Hij zei: ‘Breng Mij iets te eten.’ Alsof Hij wilde laten zien hoe echt Zijn lichaam was, at Hij toch, hoewel Hij niet hoefde te eten. Een stuk gebraden vis en een honigraat waren de bewijzen voor de werkelijkheid van dit optreden.

			Welnu, het lichaam van onze Heere liet niet heel Zijn verheerlijking zien, want anders zouden we Johannes als dood aan Zijn voeten zien vallen. We zouden dan al Zijn discipelen overweldigd zien door de heerlijkheid van Zijn verschijning. Maar toch mogen we de veertig dagen die Hij hier nog verbleef, in grote mate beschouwen als het ‘leven van Jezus in Zijn heerlijkheid op aarde.’ Hij werd niet langer veracht en verworpen door mensen, maar Hij was omgeven door heerlijkheid.

			Het is duidelijk dat Zijn opstandingslichaam in één enkel ogenblik van de ene naar de andere plaats bewoog. Hij verscheen en verdween naar eigen goeddunken. Hij was verheven boven de wetten van de materie. Het opstandingslichaam kon geen pijn, honger of dorst lijden en gedurende de tijd dat Hij hier beneden verbleef kende Zijn lichaam geen vermoeidheid. Zijn lichaam was een passende vertegenwoordiger voor de grote menigte, waarvan hij de eersteling was.

			Ook over ons lichaam zal weldra gezegd worden: ‘Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid.’ (1 Kor. 15:43) Laat ons dan, als we aan de opgestane Christus denken, volkomen zeker blijven van het toekomstige leven en er volkomen zeker van zijn dat ons lichaam daar in een verheerlijkte staat zal voortbestaan.

			Ik weet niet of u ooit gekweld wordt door twijfels over de wereld die komt of over de vraag of het waar is dat we eeuwig zullen leven. Juist in dit opzicht is de dood zo vreselijk voor twijfelaars. Want hoewel zij zich realiseren dat er een graf is, realiseren zij zich niet dat er leven daarna is. Wel, de beste hulp om zich dat te realiseren, is het onwrikbaar vasthouden aan het feit dat Jezus stierf en dat Jezus weer opstond. Dit feit is beter bewezen dan welke andere gebeurtenis uit de geschiedenis ook. Het getuigenis ervan is veel sterker dan het getuigenis over alle andere dingen waarover zowel de gewijde als de ongewijde geschiedenis spreekt.

			Omdat de opstanding van onze Heere Jezus Christus zeker is, kunt u verzekerd blijven van het bestaan van een andere wereld. Dat is de eerste betekenis van deze grootse waarheid!

			In de tweede plaats was de opstanding van Christus uit de doden de verzegeling van alles waarop Hij aanspraak maakte. Het was dus waar dat God Hem had gezonden, want God wekte Hem op uit de doden ter bevestiging van Zijn zending. Hij had Zelf gezegd: ‘Breek dit lichaam af en in drie dagen zal ik het laten herrijzen.’(Joh. 2:19) Zie, daar is hij: de tempel van Zijn lichaam is weer herrezen! Hij had dit Zelf als een teken gegeven. Zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zou de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn (Matt. 12:40) en dan weer levend tevoorschijn komen. Zie hoe Hij het teken, dat Hij Zelf vaststelde, vervuld heeft! Voor ieders oog is de verzegeling duidelijk te zien.

			Veronderstel dat Christus nooit opgestaan zou zijn. Dan zouden u en ik wellicht geloofd hebben dat God Hem werkelijk een bepaalde missie gegeven had, maar we zouden nooit hebben kunnen geloven dat Hij echt zo’n opdracht had ontvangen als die waarop Hij aanspraak maakte: de opdracht om ons te verlossen van de dood en de hel! Hoe zou Hij ons van het graf kunnen vrijkopen als Hij Zelf onder de heerschappij van de dood was gebleven?

			Geliefde vrienden, de opstanding van Christus uit de doden bewees dat deze Man vrij was van iedere zonde. De banden van de dood konden Hem niet vasthouden, want er was geen zonde die ervoor zorgde dat deze banden werden vastgemaakt. Het bederf kon Zijn reine lichaam niet aanraken, want geen erfzonde had Hem Die heilig is, bezoedeld. De dood kon Hem niet blijvend gevangenhouden, omdat Hij niet daadwerkelijk onder de zonde was gekomen. Weliswaar nam Hij onze zonde op Zich, droeg Hij zo onze schuld en stierf daarvoor. Maar toch had Hij Zelf geen schuld. Daarom moest Hij vrijgelaten worden toen de schuld die Hem toegerekend werd, was weggenomen.

			Daarbij bewees de opstanding van Christus uit de doden Zijn aanspraak op goddelijkheid. Ergens anders wordt ons verteld dat Hij met kracht bewezen heeft de Zoon van God te zijn door de opstanding uit de doden. (Rom. 1:4) Hij stond Zelf in eigen kracht op. Wel werkten de Vader en de Heilige Geest met Hem samen en daarom wordt Zijn opstanding aan hen toegeschreven. Toch was het ook vanwege het feit dat de Vader Hem gegeven had om het leven in Zichzelf te hebben dat Hij opstond uit de doden. Verrezen Verlosser, Uw opstanding is de verzegeling van Uw werk! We kunnen niet aan U twijfelen, nu U het graf verlaten hebt. Profeet van Nazareth, U bent inderdaad de Christus van God, want God heeft voor U de banden van de dood verbroken. Zoon van David, U bent inderdaad de Uitverkorene en U bent kostbaar, want U leeft in eeuwigheid. Uit Uw opstandingsleven blijkt dat de hemel zijn handtekening heeft gezet onder alles wat U hebt gezegd en gedaan. Hierom prijzen en verhogen wij Uw Naam!

			Een derde betekenis van Zijn opstanding is de volgende en dat is een heel belangrijke: de opstanding van onze Heere overeenkomstig de Schriften betekende de aanvaarding van Zijn offer. Doordat de Heere Jezus Christus uit de doden opstond, werd het bewijs geleverd dat Hij de straf die het gevolg was van de menselijke schuld, volledig had ondergaan. ‘De mens, die zondigt, die zal sterven.’ (Ezech. 18:20) Dat is het besluit van de God van de hemel.

			Jezus neemt de plaats van zondaars in en sterft. Wanneer Hij dat gedaan heeft, kan er niets meer van Hem geëist worden, want wie dood is, is vrij van de wet. Neem bijvoorbeeld een man die schuldig is aan een halsmisdaad. Hij is veroordeeld tot de strop, hij is opgehangen tot de dood erop volgde. Wat heeft de wet nog met hem van doen? Zij heeft met hem afgerekend, want zij heeft het vonnis aan hem voltrokken. Als hij nu weer tot leven gebracht kan worden, is hij vrij van de wet. Geen enkele dagvaarding die in een van de rijksdelen van Hare Majesteit in omloop is, kan hem deren, want hij heeft de straf ondergaan.

			Dus toen onze Heere Jezus, nadat Hij gestorven was uit de doden opstond, had Hij de straf die vanwege de zonde van Zijn volk aan het recht verschuldigd was volledig betaald. Zijn nieuwe leven was een leven vrij van straf en vrij van aansprakelijkheid voor de zonde. U en ik zijn vrij van de eisen van de wet, omdat Jezus onze plaats innam. God zal geen betaling eisen van zowel ons als onze Plaatsvervanger. Het zou in strijd zijn met het recht om zowel de Borg te vervolgen als degenen wiens plaats Hij innam. Nu is er enkel vreugde! De last van de aansprakelijkheid die eens op de Plaatsvervanger lag, is ook van Hem afgenomen, aangezien Hij door het lijden van de dood het recht gehandhaafd heeft en voldaan heeft aan de wet die geschonden was. Nu is zowel de zondaar als de Borg vrij!

			Dit is een grote vreugde, een vreugde die de gouden harpen luid doen klinken met een meer verheven soort muziek. Hij Die onze schuld op Zich nam, heeft nu Zichzelf ervan bevrijd door te sterven aan het kruis. Nu Hij uit de doden opgestaan is, is Zijn nieuwe leven een leven vrij van de aansprakelijkheid van de wet. Het is een bewijs voor ons dat wij die Hij vertegenwoordigde, ook vrij zijn. Luister maar! ‘Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is.’ (Rom. 8:33,34)

			Aan de angst wordt zo’n slag uitgedeeld, dat hij daar niet van terug heeft, als de apostel Paulus zegt dat we niet veroordeeld kunnen worden, omdat Christus in onze plaats gestorven is. Maar die slag komt dubbel zo hard aan als hij uitroept: ‘Ja wat meer is, Die ook opgewekt is.’

			Daarom, als satan een gelovige opzoekt en zegt: ‘Hoe zit het met uw zonden?’, zeg hem dan dat Jezus daarvoor gestorven is en dat uw zonden weggenomen zijn. Als hij een tweede keer komt en tegen u zegt: ‘Hoe zit het met uw zonden?’, antwoord hem dan: ‘Jezus leeft en Zijn leven is de zekerheid van onze rechtvaardiging. Immers, als onze Borg de schuld niet betaald had, zou Hij nog steeds onder de macht van de dood zijn.’

			Jezus heeft al onze schulden ingelost en liet geen cent onbetaald die iemand van Gods volk aan Gods recht verschuldigd was. Daarom leven wij en zijn vrij. Wij leven in Hem en ook zijn wij als gevolg van onze vereniging met Hem vrij van schuld.

			Is dit nu geen heerlijke leer, deze leer van de opstanding, vanwege zijn betekenis voor de rechtvaardiging der heiligen? De Heere Jezus gaf Zichzelf voor onze zonden, maar Hij stond weer op voor onze rechtvaardiging.

			Heb geduld met mij als ik vervolgens een andere betekenis van deze opstanding van Christus vermeld: Het was een onderpand voor de opstanding van Zijn volk. Er is een grootse waarheid, die nooit vergeten mag worden, namelijk dat Christus en Zijn volk één zijn, net zoals Adam en zijn nageslacht één zijn. Wat Adam deed, deed hij als het hoofd voor het lichaam.

			Aangezien onze Heere Jezus en alle gelovigen één zijn, gold ook voor wat Jezus deed dat Hij het als Hoofd voor het lichaam deed. Wij werden gekruisigd samen met Christus, wij werden begraven met Christus en wij zijn opgestaan met Hem. Ja, Hij heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. (Ef. 2:6) Hij zegt: ‘Omdat Ik leef, zult u ook leven.’ (Joh 14:19 Eng. vert.)

			Als Christus niet opgewekt is, is uw geloof tevergeefs en is onze prediking tevergeefs. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren (1 Kor. 15:14,17,18) en ook u zult verloren gaan.

			Maar als Christus opgewekt is uit de doden, dan moet geheel Zijn volk opgewekt worden. Dat is een noodzakelijk gevolg van het Evangelie! Geen enkele logica heeft zo’n sterke noodzaak als het argument dat uit de eenheid met Christus voortkomt. God heeft de heiligen één gemaakt met Christus. Als Christus opgestaan is, moeten alle heiligen ook opstaan. Mijn ziel houdt zich hier onwrikbaar aan vast. Als ik mijn grip hierop verstevig, verlies ik alle angst voor de dood.

			Nu dragen we onze geliefden naar de begraafplaats en laten ieder van hen achter in hun nauwe kamer. Wij nemen rustig afscheid van hen en zeggen:

			Zo sliep Jezus ook. Gods stervende Zoon
trok door het graf heen en zegende die rustplaats.
Rust hier, geliefde heilige, totdat vanuit Zijn troon
de morgen aanbreekt en door de schaduw heendringt.

			Het is ons niet alleen gegeven te weten dat onze broeders en zusters in de hemel leven, maar wij weten ook dat hun sterfelijke deel zich in goddelijke bewaring bevindt. Het wordt veilig bewaard tot het vastgestelde uur waarop het lichaam weer tot leven gewekt zal worden en de volmaakte mens de aanneming door God zal genieten. We weten zeker dat onze overledenen zullen leven. Samen met het dode lichaam van Christus zullen zij opstaan. Geen enkele macht kan de verlosten van de Heere in gevangenschap houden. ‘Laat Mijn volk gaan’ (Ex. 5:1) zal een bevel zijn dat net zo zeer door de dood gehoorzaamd zal moeten worden als eens door de vernederde Farao, die niet één Israëliet in ketenen kon vasthouden. De dag van de bevrijding komt spoedig.

			Breek aan vanuit Zijn troon, roemrijke morgen!
Luister aarde, naar Zijn hoogste Woord!
Vernieuw uw vertrouwen. In een heerlijke gedaante
moet hij opvaren om Zijn Heere te ontmoeten.

			Verder, de opstanding van onze Heere uit de doden is een prachtig beeld van het nieuwe leven dat alle gelovigen nu al genieten.

			Geliefden, dit lichaam is nog aan de slavernij onderworpen, net als de rest van de zichtbare wereld volgens de wet die in de Schrift vermeld is: ‘Het lichaam is wel dood vanwege de zonde.’ Echter: ‘De geest is leven vanwege de gerechtigheid.’ (Rom. 8:10) De wedergeboorte die plaatsgevonden heeft in hen die geloven, heeft onze geest veranderd en haar eeuwig leven gegeven.

			Op ons lichaam heeft dit echter niet meer invloed gehad dan dat hij tot een tempel van de Heilige Geest gemaakt is. Daardoor is ons lichaam heilig en kan het voor de Heere niet weerzinwekkend zijn of samen met de onheilige dingen worden weggevaagd. Maar toch is het lichaam nog onderworpen aan pijn en vermoeidheid en aan het hoogste vonnis van de doodstraf.

			Zo is het niet met de geest. In ons heeft zich al een deel van de opstanding voltrokken, want er staat geschreven: ‘Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden.’ (Ef. 2:1) Eens was u net als de goddelozen onder de wet van de zonde en de dood. Maar u bent uit de slavernij van het verderf gevoerd naar de vrijheid van het leven en de genade. De Heere heeft heerlijk in u gewerkt ‘overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten.’ (Ef. 1:19, 20)Welnu, net zoals Jezus Christus na Zijn opstanding een heel ander leven leidde dan voor Zijn dood, zo worden ook u en ik ertoe opgeroepen een hoger, edel geestelijk en hemels leven te leiden. We zijn nu immers uit de doden opgewekt om niet meer te sterven. Laten we ons hierover verblijden en verheugen! Laten we ons gedragen als hen die van dood levend geworden zijn, de gelukkige kinderen van de opstanding! Laten we geen geldwolven zijn of jagers naar wereldse roem. Laten we onze zinnen niet zetten op de vergankelijke dingen van deze dode en verdorven wereld. Laat ons hart naar boven vliegen zoals jonge vogels die uit hun eierschaal losgebroken zijn, naar boven, naar onze Heere toe en naar de hemelse dingen, waarvan Hij zou willen dat we daarop ons hart zouden zetten. Levende waarheid, levende werken en levend geloof, dat zijn de dingen voor levende mensen! Laten we de grafklederen van onze vroegere begeerten van ons werpen en de klederen van licht en leven dragen.

			Moge de Geest van Gods ons helpen om thuis diepgaander over deze dingen te mediteren.

			II. Laten we nu in de tweede plaats overdenken wat de betekenis van dit feit van de opstanding voor het Evangelie is. Paulus zegt immers: ‘Dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt naar mijn Evangelie.’ Ik houd er altijd van om te begrijpen wat de betekenis van allerlei uitspraken voor het Evangelie is. Ik heb wellicht niet veel gelegenheid meer om te preken en daarom heb ik mij vast voorgenomen om geen tijd te verspillen aan onderwerpen van ondergeschikt belang.

			Als ik echter preek, dan zal dat het Evangelie zijn, of iets wat daar heel veel mee te maken heeft. Ik wil proberen om iedere keer dat ik preek het hart te raken en nooit een slag in de lucht te maken. Laten zij die een voorliefde voor overbodige zaken hebben, zich daarmee verzadigen. Wat mij betreft, ik houd het bij de grote noodzakelijke waarheden waardoor mensenzielen verlost worden. Het is mijn werk om de gekruisigde Christus en het Evangelie dat mensen door het geloof verlossing schenkt te prediken.

			Ik hoor zo nu en dan over mannen die preken houden over de een of andere schitterende nieuwe nietigheid. Sommige predikers doen mij denken aan de keizer die wonderbaarlijk bedreven was in het snijden van mensenhoofden uit kersenpitten. Wat hebben we een massa predikers die prachtige verfijnde verhandelingen kunnen houden over niet meer dan een opborrelende gedachte, die van geen enkel belang is voor wie dan ook.

			Maar wij willen het Evangelie! Wij moeten leven en sterven en daarom moeten we het Evangelie hebben. Over enkele weken kunnen sommigen van ons wel koud in hun graf liggen. Daarom kunnen we het ons niet veroorloven om te dartelen en te beuzelen. We willen begrijpen welke betekenis elk onderwijs voor onze eeuwige bestemming heeft en wat de betekenis ervan is voor het Evangelie dat zijn licht over onze toekomst laat schijnen.

			De opstanding van Christus is van levensbelang, omdat zij ons in de eerste plaats vertelt dat het Evangelie het Evangelie van een levende Zaligmaker is. We hoeven arme boetelingen niet naar het kruisbeeld te sturen, dat dode beeld van een dode man. We zeggen niet: ‘Dit zijn uw goden, Israël!’ (Ex. 32:4) We hoeven u niet naar het kleine kind Christus te zenden, dat gevoed wordt door een vrouw. Nee, niets van dat alles! Kijk naar de Heere Die leeft, Die dood was en Die nu voor altijd leeft, Die de sleutels van de hel en de dood heeft! Zie Hem als levende Zaligmaker Die u kunt naderen, Die uit de heerlijkheid nog steeds op liefdevolle toon roept: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ (Matth. 11:28) ‘Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.’ (Hebr. 7;25)

			Wel, hebben wij geen levende Zaligmaker en is dit niet een heerlijk kenmerk van het Evangelie?

			Let er verder op dat er aan het Evangelie dat wij preken een machtige Zaligmaker verbonden is. Want Hij Die de kracht had om Zichzelf uit de doden op te wekken, heeft nu Hij is opgestaan alle macht. Hij Die in Zijn dood de dood overwint, kan door Zijn leven nog veel meer overwinnen. Hij Die in het graf was en toch alle banden daarvan verbrak, kan zeer zeker heel Zijn volk verlossen. Hij Die onder de macht van de wet kwam en toch de wet vervulde en Die zo Zijn volk vrijmaakte van de slavernij, Die moet wel de macht hebben om te verlossen.

			U hebt een Verlosser nodig Die sterk en machtig is. Echter, u kunt geen sterkere Verlosser wensen dan Hij over Wie geschreven staat dat Hij weer opstond uit de doden. Wat een gezegend Evangelie moeten we preken, het Evangelie van een levende Christus Die Zelf uit de dood terugkeerde en die de gevangenis gevangen meevoerde. (Ps. 68: 19)

			Merk nu op dat we u het Evangelie van de volkomen rechtvaardiging moeten preken. We komen niet zeggen: ‘Broeders, door Zijn dood heeft Jezus Christus iets gedaan waardoor mensen verlost zouden kunnen worden als zij daar zin in hebben en als ze ijverig hun goede voornemens ten uitvoer brengen.’

			Nee, nee, we zeggen dat Jezus Christus de zonde van Zijn volk op Zich nam en de gevolgen daarvan in Zijn eigen lichaam aan het kruis droeg, zodat Hij stierf. Nadat Hij stierf en zo de straf betaalde, leeft Hij nu weer. Nu zijn allen voor wie Hij stierf, nu is heel Zijn volk wiens zonden Hij droeg, vrij van de schuld van de zonden.

			U vraagt mij: ‘Wie zijn zij?’ en ik antwoord: ‘Zo velen als er in Hem geloven.’ (Joh. 1:12) Wie er ook maar in Christus gelooft, die is net zo vrij van de schuld van de zonden als Christus dat is. Onze Heere Jezus nam de zonde van Zijn volk op Zich en stierf in de plaats van zondaren. Nu Hij Zelf in vrijheid is gesteld, is heel Zijn volk in hun Plaatsvervanger in vrijheid gesteld.

			Deze leer is het waard om gepreekt te worden. Het is de moeite waard om uit bed op staan om te spreken over de volkomen rechtvaardiging door het geloof in Christus Jezus. Je kunt net zo goed blijven slapen als opstaan en zeggen dat Jezus door Zijn lijden en opstanding vrijwel niets bereikte. Sommigen schijnen zich wijs te maken dat Jezus een kleine opening gemaakt heeft, waardoor we een kleine kans hebben om de vergeving en het eeuwige leven te bereiken, als we jarenlang ijverig ons best doen.

			Dit is ons Evangelie niet. Jezus heeft Zijn volk verlost. Hij heeft het werk volbracht dat Hem was toevertrouwd. Hij heeft een eind gemaakt aan de overtreding en de zonde. Hij bracht een eeuwige gerechtigheid en eenieder die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld en kan ook nooit veroordeeld worden.

			Het verband tussen de opstanding en het Evangelie is verder dit: de opstanding bewijst dat de heiligen behouden zijn. Want als Christus opstond, dan stond Zijn volk ook op. Zij stonden op tot een leven als het leven van hun Heere en daarom kunnen ze nooit sterven. Er staat geschreven: ‘Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem.’ (Rom. 6: 9) Zo is het ook met de gelovige. Wanneer u met Christus bent gestorven en met Christus bent opgewekt, heeft de dood geen heerschappij meer over u. U zult nooit meer terugkeren tot de armzalige beginselen van de zonde en u zult nooit meer worden wat u voor uw wedergeboorte was. U zult nooit meer verloren gaan en niemand zal u uit Jezus’ handen rukken. Hij heeft in u een levend en onverderfelijk zaad uitgestort, dat eeuwig leeft en bij u blijft. Hij zegt Zelf: ‘Het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.’ (Joh. 4: 14 ) Houd daarom hieraan vast en laat de opstanding van uw Heere het onderpand zijn van uw eigen uiteindelijke volharding.

			Broeders, ik kan er niet mee ophouden u te laten zien hoe deze opstanding het Evangelie op elk punt raakt. Paulus is hier altijd vol van. Hij spreekt meer dan dertig keer over de opstanding, soms zelfs zeer uitgebreid als hij hele hoofdstukken aan dit heerlijke onderwerp wijdt. Hoe meer ik erover nadenk, des te meer houd ik ervan om over Jezus en de opstanding te preken. De blijde boodschap dat Christus opgestaan is, is evenzeer het Evangelie als de leer dat Hij onder de mensen heeft verkeerd en Zijn bloed voor de mensen als losprijs gegeven heeft. Als de engelen tot de eer van God in de hoogste hemelen gezongen hebben toen de Heere werd geboren, dan voel ik mij nu gedrongen om die noten te herhalen nu Hij uit de doden is opgestaan.

			III. Zo kom ik bij mijn laatste punt en bij de praktische gevolgtrekking: de betekenis van deze opstanding voor onszelf. Paulus gebiedt ons nadrukkelijk: ‘Houd in gedachten.’ ‘Hoezo?’ zal iemand zeggen, ‘we vergeten het heus niet, hoor.’ Weet u dat zeker? Ik merk bij mijzelf dat ik met betrekking tot goddelijke waarheden veel te vergeetachtig ben. We behoorden het niet te vergeten, want deze eerste dag van de week is geheiligd met de bedoeling de rustdag te houden om ons te noodzaken over de opstanding na te denken. Op de zevende dag vierde de mens de voltooiing van de schepping. Op de eerste dag vieren we de voltooiing van de verlossing. Houd het dan in gedachten.

			Wel, als u zich herinneren zult dat Jezus Christus, uit het nageslacht van David, opstond uit de doden, wat volgt daar dan uit?

			Allereerst zult u ontdekken dat de meeste van uw beproevingen zullen verdwijnen. Wordt u aangevochten vanwege uw zonden? Jezus Christus stond weer op uit de doden tot uw rechtvaardiging! Klaagt satan u aan? Jezus verrees om uw Voorspraak en Middelaar te zijn. Hebt u last van uw zwakheden? De levende Christus zal tonen dat Hij in uw naam sterk is! U hebt een levende Christus en in Hem hebt u alles! Bent u bang voor de dood? Door op te staan heeft Jezus de laatste vijand overwonnen! Hij zal u tegemoetkomen als het uw beurt is om de kille doodsrivier oversteken en u zult hem doorwaden in dierbaar gezelschap!

			Waarover maakt u zich zorgen? Het kan mij niet schelen wat het is! Want als u slechts aan Jezus zult denken als de Levende, vol van kracht, vol van liefde en vol mededogen, als Degene die al uw beproevingen Zelf ervaren heeft, tot zelfs de beproeving van de dood toe, dan zult u zoveel vertrouwen hebben in Zijn tere zorg en in Zijn grenzeloze mogelijkheden, dat u zonder te vragen Zijn voetstappen zult volgen! Houd Jezus in gedachten en houd in gedachten dat Hij uit de doden opstond, dan zal uw vertrouwen als op adelaarsvleugelen opstijgen.

			Vervolgens, houd Jezus in gedachten, want dan zult u zien dat uw tegenwoordige lijden niets is vergeleken met Zijn lijden. U zult leren om de overwinning over uw lijden te verwachten, net zoals Hij de overwinning verwierf. Wees zo goed eens naar dit hoofdstuk te kijken en u zult ontdekken dat de apostel daar in het derde vers zegt: ‘Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.’ En verderop in het elfde vers zegt hij: ‘Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven. Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren.’

			Welaan dan, als u geroepen wordt te lijden, bedenk dan: ‘Jezus leed, maar toch stond Jezus op uit de doden. Uit Zijn onderdompeling in smarten kwam Hij des te beter en des te heerlijker op. Zo zal ook ik opstaan!’ Ga daarom op het bevel van de Heere de oven in en wees niet bang dat de geur van het vuur aan u te ruiken zal zijn. Daal zelfs af in het graf en denk maar niet dat de worm u verteren zal, evenmin als zij Hem verteerde. Zie in Hem Die opgestaan is het type en voorbeeld van wat u bent en van wat u zijn zult. Wees daarom niet bang, want Christus heeft overwonnen! Sta niet te beven, maar marcheer vrijmoedig verder. Jezus Christus, uit het nageslacht van David, stond immers op uit de doden. En u die uit het nageslacht van de belofte bent, zult uit al uw beproevingen en leed opstaan en een leven in heerlijkheid leiden.

			Geliefde broeders en zusters, waar ons verteld wordt om Jezus in gedachten te houden, zien we dat er zelfs in onze hopeloosheid hoop is. Wanneer staat het er met een mens echt hopeloos voor? Wel, als hij dood is. Weet u wat het is om tot dat punt te komen, wat uw innerlijke zwakte betreft? Ik wel! Soms lijkt het wel of al mijn vreugde begraven is als iets dat dood is. Al mijn huidige nut en al mijn hoop om in de toekomst nuttig te zijn, schijnen in een doodskist gelegd te zijn en als een lijk onder de grond gestopt zijn. In de angst van mijn geest en in de eenzaamheid van mijn hart kan het mij beter lijken te sterven dan te leven. U zegt dat dit niet zo zou moeten zijn, en dat geef ik toe, maar zo is het wel. Er gebeurt veel in het gemoed van arme stervelingen dat niet zou moeten gebeuren. Als we meer moed en meer geloof hadden, zouden die dingen niet gebeuren.

			Maar ach, als we zo ontzettend diep wegzakken, is het dan geen gezegend feit, dat Jezus Christus, uit het nageslacht van David, stierf en uit de doden opgewekt werd? Als ik totaal neerzink onder de dode mensen, zal ik toch vasthouden aan deze zalige hoop dat zoals Jezus weer uit de dood opstond, ook mijn vreugde, mijn nut, mijn hoop, mijn geest weer uit de doden zullen opstaan. ‘U, Die mij veel benauwdheden en ellende hebt doen zien, U zult mij weer levend maken en mij weer optrekken uit de diepe wateren van de aarde.’ (Ps. 71:20) Deze terneergeslagenheid en dit doodgeslagen worden, dat is goed voor ons. We ontvangen ons deel aan het gedood worden en juist door gedood te worden, leven we. Menigeen zal nooit leven zolang zijn trotse ik niet is doodgeslagen.

			Trotse farizeeër, als u wilt leven met degenen die God aanneemt, dan zult u in het slachthuis terecht moeten komen om in stukken gesneden te worden en zelfs gedood te worden. ‘Dit is vreselijk werk’, zegt iemand, ‘dit scheiden van gewrichten en merg, deze geestelijke verminking en verwoesting.’ (Zie Hebr. 4:12) Zeer zeker is het pijnlijk. Toch zou het een bedroevend verlies betekenen als ons dit ontzegd werd.

			Helaas, wat zijn er veel die zo goed en uitstekend zijn, zo sterk en wijs, zo verstandig enzovoort, dat ze er niet mee kunnen instemmen om door genade en door geloof verlost te worden. Als zij teruggebracht konden worden tot minder dan niets, zou dat het beste zijn dat hun ooit was overkomen.

			Denk aan wat Salomo zei over wat er met een dwaas gedaan zou kunnen worden zonder dat het de moeite lonen zou. Hij zou met een stamper in een vijzel samen met graan fijngestampt moeten worden. (Spr. 27:22) Dat is nogal een stevige aanpak, maar toch zou zijn dwaasheid hem niet verlaten. Door een dergelijke methode brengt de Heilige Geest mensen van hun dwaasheid af, hoewel Hij niet alleen dat proces gebruikt.

			Als Hij zo Zijn dodelijke werk doet, mag dit hun troost zijn: als Jezus letterlijk uit de dood opstond (niet uit een ziekte, maar uit de dood) en weer leeft, dan zal Zijn volk net zo opstaan.

			Bent u ooit pal onder de poot van de oude draak terecht gekomen, zoals John Bunyan schildert dat met Christen gebeurde? Hij is erg zwaar en perst de adem uit een mens als hij hem tot zijn voetbank maakt. De arme Christen lag daar met de poot van de draak op zijn borst. Hij was nog maar net in staat om zijn arm uit te strekken en zijn zwaard vast te grijpen, dat daar door voorzienige besturing binnen bereik lag. Toen gaf hij Apollion een dodelijke stoot, waardoor deze gedwongen werd zijn drakenvleugels te spreiden en weg te vliegen. De arme verpletterde en gebroken pelgrim riep toen hij zijn vijand die steek gaf uit: ‘Verheug je niet over mij, o mijn vijand; hoewel ik val, zal ik toch weer opstaan.’

			Broeder, u moet hetzelfde doen. U die bijna wanhopig bent, laat dit de kracht zijn die uw arm versterkt en uw hart staalt: ‘Jezus Christus, uit het nageslacht van David, is uit de doden opgewekt naar het Evangelie van Paulus.’ (2 Tim. 2:8)

			Ten slotte bewijst dit de vruchteloosheid van alle tegenstand tegen Christus. De geleerden zullen de christelijke godsdienst gaan verwoesten. Volgens hun opschepperij loopt die reeds vrijwel helemaal op zijn einde. De preekstoel is versleten, hij kan geen openbare aandacht afdwingen. Wij staan voor lege banken te preken! Zoals u ziet – of juist niet ziet. Er blijft ons niets anders over dan fatsoenlijk dood te gaan, zo insinueren zij.

			En wat dan nog? Was onze zaak niet in dodelijk gevaar toen onze Heere dood was, ja, toen het steenkoude lichaam was afgelegd en werd bewaakt door de Romeinse soldaten en toen de steen die het graf afsloot, verzegeld was? Maar hoe verging het de christelijke godsdienst toen? Stierf hij uit? Elke discipel die Jezus gemaakt had, liet Hem in de steek en vluchtte. Was het christendom toen niet verwoest?

			Nee, juist op die dag behaalde Jezus een overwinning die de poorten van de hel deed wankelen en die het universum verbaasd deed staan. Voor Hem staan de zaken er in deze tijd niet slechter voor. Vandaag de dag is Zijn zaak er niet droeviger aan toe dan toen. Nee, aanschouw Hem vandaag en oordeel zelf. Op Zijn hoofd zijn vele kronen en voor Zijn voeten buigen legers van engelen neer. Heden is Jezus de Heerser van de legioenen, terwijl de keizers verdwenen zijn.

			Zijn volk is hier en ik geef het toe: zij zijn nog behoeftig. Ze staan in de schaduw en zijn veracht. Ze zijn echter zeker wel wat talrijker dan ze waren toen ze Hem in het graf legden. Zijn zaak kan niet tenietgedaan worden, want die wordt voor eeuwig groter.

			Jaar na jaar en eeuw na eeuw trekken menigten van oprechte en eerlijke zielen ten strijde tegen de vesting van satan. De overste van deze wereld heeft een bolwerk hier op aarde en dat gaan we veroveren. Maar tot nu toe zien we slechts weinig vooruitgang, want één voor één rukten de strijders van de Heere in het gelid op naar de bres en verdwenen ze in het vreselijke vuur van de dood. Allen die eerder gingen, lijken totaal te zijn weggemaaid en verwoest en nog steeds houdt de vijand tegen ons stand in zijn verschansingen. Denkt u dat er niets tot stand gebracht is? Heeft de dood al die martelaren, belijders, predikers en ijverige heiligen weggenomen en is er niets bereikt?

			Inderdaad, als Christus dood was, zou ik onze nederlaag erkennen, want dan zouden degenen die in Hem ontslapen zijn, verloren zijn. Maar omdat Christus leeft, leeft onze zaak ook en zij die gesneuveld zijn, zijn niet dood. Zij zijn voor een kleine tijd uit ons blikveld verdwenen. Maar als het gordijn kon worden opengetrokken, dan zouden we elk van hen kunnen zien staan op hun eigen grond, ongedeerd, gekroond en overwinnend! ‘Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen?’ (Openb. 7:13) Dit zijn degenen, die verslagen waren! Vanwaar dan hun kronen? Dit zijn degenen, die onteerd waren! Vanwaar dan hun lange witte klederen? Dit zijn degenen die vasthielden aan een verloren zaak! Vanwaar dan de lange rij overwinnaars? Want er is niet één onder hen allen, die overwonnen is.

			Laat de waarheid gezegd worden. Het woord nederlaag past niet bij de zaak van Jezus, de Vorst uit het huis van David. We zijn altijd al overwinnaars geweest, broeders en dat zijn we nu ook. Volg uw Meester op uw witte paarden, en wees niet bang!

			Ik zie Hem vooraan gaan met Zijn bebloede gewaad om Zijn schouders. Hij komt net uit de wijnpers, waar Hij Zijn vijanden vertreden heeft. U hoeft geen verzoenend bloed aan te brengen, maar u hoeft alleen achter uw Heere aan te gaan en te overwinnen. Trek uw witte kleding aan en volg Hem op uw witte paarden, overwinnend en om te overwinnen. (Openb. 6:2) Hij is dichterbij dan wij denken. Het einde van alle dingen kan er zijn voordat de volgende schimpscheut uit de mond van de laatste nieuwe scepticus gekomen is. Heb vertrouwen in de Opgestane en leef uit de kracht van Zijn opstanding.

			Amen.
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